Over de Ommerschans

door

E. Dijjk

Deze bundel bevat de artikelen over de Ommerschans,
zoals die werden geplaatst in het "Nieuws uit Ommen"
vanaf 2 september 1987 tot 11 mei 1988.
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Afbeeldingen overgenomen van:
de brochure De Ommerschans van de Open Monumentendag 1995,
"De geschiedenis van de gemeente Avereest" door J.Drent. OUDHEID-
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De heer Evert Dijk (73)
heeft onderzoek gedaan
naar de geschiedenis van
de Ommerschans. Via de-
ze krant zal de ‘amateur-
historicus’ de komende

weken verslag doen van -

ziyn bevindingen. Deze

week het eerste artikel.







1 Een tijdperk van bijna vier ecuwen.

Als we de weg volgen van Ommen naar Balkbrug door de buurtschappen Emsland, Witharen en Ommerveld,
dan zien we even na de afslag Nieuwleusen aan de rechterkant een bord staan met het opschrift Ommer-
schans en even verderop een breed water, waarvan de verkeersweg naar links afbuigt. Dit water, de
Schansgracht genaamd, blijkt een restant te zijn van het vroegere verdedigingsbolwerk, dat eertijds dienst
moest doen als een soort sta-in-de-weg tegen naar het noorden oprukkende vijandelijke troepen.

Over de geschiedenis van deze voormalige schans wil ik U gaarne wat vertellen en tevens met U nagaan wat
er daarna mee gebeurde, waarbij ook de naaste omgeving ervan betrokken wordt.

Geboren en opgegroeid in de Vinkenbuurt, vrij dicht bij deze plek, maakte ik op jonge leeftijd kennis met
dit vreemde bouwwerk van vroeger en met hetgeen ermee in verband stond. Want toen ik als zesjarig
jongetje op zondag naar de kerk te Balkbrug moest lopen, voerde de weg mij door het gebied waarin het
overgebleven deel van een grote gracht zich bevond. Deze wekelijkse tocht op de rustdag werd een
dagelijkse reis door deze omgeving, toen ik, na eerst drie jaar de openbare lagere school in de Vinkenbuurt
te hebben bezocht, vanaf 1 april 1923 tot 31 maart 1927 in de "School met den Bijbel" te Balkbrug, op
ouderlijk bevel, daar mijn leerplicht moest vervullen.

Die lange voettochten voerden mij meer dan negenhonderd keer heen en terug langs &én van de vele wijken,
die daar voorheen naar een vast patroon waren gegraven. Meermalen zag ik dan ook de Schansgracht, vooral
in de herfst, als wij na schooltijd bij de oude kerk onder de hoge bomen rijpe beukenootjes raapten en
oppeuzelden.

Maar over het ontstaan en het waarom van dat brede water in het landschap van al die wijken van die kerk
en andere oude gebouwen, die er toen nog vele stonden, heb ik mij destijds weinig bekommerd. En in de
school bij de lessen in vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde moesten wij vaak wel een lange rij
jaartallen opdreunen, kennis maken met vele keizers, koningen, prinsen en graven; veel weten van oorlogen
en twisten, alle provincies van Nederland en de landen van Europa en de wereld in ons geheugen proberen te
prenten, maar nooit iets over hetgeen hier vlakbij had plaats gevonden.

Toch voelde ik toen wel aan dat er hier in voorbije jaren heel wat gebeurd moest zijn, maar verder kreeg het
bij mij geen duidelijk gezicht. Ook niet toen ik vanaf mijn veertiende jaar als boerenknecht drie jaar lang
inwoner ben geweest van de buurtschap waarin die Ommerschans lag. Aan veel dingen merkte ik wel iets
van een bijzonder verleden, doch het kwam niet uit de verf. De brede wijken en de gracht waren voor mij
prachtig voor vermaak als vissen, zwemmen en vooral in de winter als het water tot ijs gestold was, er te
schaatsen met een meisje over de gladde ijsvloer samen te rijden. De echte diepere belangstelling voor het
verleden van verschillende gebieden in ons land en vooral de eigen streek werd verwekt mede door mijn
verzamellust van boeken en artikelen in kranten en bladen waarmee ik in 1932 begon. Door de lezing van
het verzamelde materiaal groeide allengs ook de nieuwsgierigheid naar oude dingen en gebeurtenissen van
eigen omgeving. Daarbij kreeg Ommen en haar 24 buurtschappen steeds meer voorrang en alles wat ik
daarover maar te pakken kon krijgen werd aan het verzamelde toegevoegd. Toen later de tijd het toeliet ging

ik de gegevens, om een deftig woord te gebruiken, intensief bestuderen en zo kwam ik ook heel wat te
weten over de Ommerschans.

De aanleiding om de historie van deze schans nog eens extra na te speuren was echter een verzoek van de
afdeling Balkbrug van de Plattelandsvrouwen Bond in de herfst van 1983 aan mij gericht om op hun
vergadering van 17 april 1984 wat te vertellen over die Ommerschans. Dat verzoek bracht mijn napluizen
van dit onderwerp als het ware in een stroomversnelling. Het noopte mij om de geschiedenis van deze streek
nog grondiger te doorzoeken om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen.

Door dit uitgebreid onderzoek ging er om zo te zeggen een wereld van nooit vermoede gebeurtenissen die
hier passeerden voor mij open, zo heel dichtbij.

Wat mij toen op die samenkomst en ook daarna telkens bleek was dat slechts weinigen er iets van afweten en
dit is voor mij dan ook de hoofdreden om het uitvoerig op papier te zetten.

Daarvoor ging ik nogmaals het verleden van de Ommerschans om- en doorspitten en het resultaat ervan werd
een lang verhaal.



Voor dit overzicht heb ik onder meer dankbaar gebruik gemaakt van verschillende bronnen, met name:

"De geschiedenis van Ommen", door G.Steen en W.Veldsink,
de "Bijdrage tot de geschiedenis van Avereest", door J.Drent,
en het verzamelde werk van Albert Piel, vroeger veldwachter te Balkbrug.

Veel medewerking kreeg ik ongevraagd van de heer C.v.d.Uitvlugt te Balkbrug, oud-beambte van
"Veldzicht", die mij uit de archieven een serie waardevolle bijzonderheden kon verstrekken, waarvoor ik
hem erg dankbaar ben.

Ik heb getracht alle mij ten dienste staande gegevens te ordenen en wat hieruit te voorschijn is gekomen aan
hen die er belangstelling voor hebben door te geven in een eenvoudig doch wel wat uitgebreid relaas.
Daarbij niet altijd de verleiding kunnen weerstaan soms wat af te dwalen van het onderwerp dat het doel
vormt van deze beschrijving. Daarvoor bied ik U bij voorbaat mijn excuus aan.

Voor de goede orde heb ik de historie van bijna 4 eeuwen verdeeld in 3 perioden, namelijk;

1 Als verdedigingsbolwerk van 1629 tot 1818;
2 Als "Kolonie van Weldadigheid" van 1819 tot 1890;
3 Als onderdeel en werkterrein van "Veldzicht" van 1891 tot heden.

De verzen die elk hoofdstuk afsluiten zijn bedoeld om zeer beknopt de bewogen geschiedenis van de
Ommerschans weer te geven.

Over de Ommerschans ga ik verhalen.
Vertellen van een streek zo heel dichtbij.

Wat ik te weten kwam verbaasde mij,

toen ik door haar historie rond mocht dwalen.



2 Schansen voor de verdediging

De eerste berichten over de aanleg van een schans tussen Ommen en Avereest - het tegenwoordige dorpje
Oud-Avereest - dateren van 1599. Na de moeilijke en bloedige strijd in de eerste twintig jaar van de oorlog
tussen ons land en Spanje vanaf 1568, was er op den duur steeds meer verzet gekomen tegen de wrede
vijand. Verschillende steden hadden met veel moeite gekozen voor de Prins van Oranje, de vader des
Vaderlands, die getrouw tot in de doet ons volk naar vrijheid en zelfstandigheid had getracht te voeren. Na
diens dood, door de laffe moord van Balthazar Gerards in 1584 zette Prins Willem’s zoon Maurits diens
heldhaftig pogen met kracht verder en vooral Noord-Nederland deed alle moeite om het Spaanse gespuis van
haar grondgebied te weren.

lets van deze moeite weten wij onder andere uit een schrijven van de bewoners van Avereest (Dedemsvaart
en Balkbrug bestonden toen nog niet) in 1599 gericht aan de Staten van Overijssel waarin we vermeld
vinden dat ene Hopman Eysinga met enkele gedeputeerden uit Drente aldaar geweest zijn. Dat zij het
kerkgebouw en omgeving bekeken hebben en voorts dat er gesproken was over een plan tot het maken van
verdedigingswallen ter plaatse.

Een later bericht uit dit dorp aan de Reest stelde de Schout van Ommen in kennis met het feit dat een
luitenant met 15 tot 20 soldaten reeds met graafwerk begonnen was.

Over deze Drentse voortvarendheid waren de Overijsselse Staten zeer gebelgd en gaven dan ook het dringend
verzoek "zulke arbeid onmiddellijk te be&indigen". Wellicht speelde in die boosheid vooral mee dat Drente
op Overijssels gebied de graaf-activiteiten liet uitvoeren. Het resultaat van de kwaadheid was in elk geval dat
het grondwerk, ongeveer op de plek waar thans de sportvelden van Balkbrug zich bevinden, werd gestaakt.

Edoch, toen eenmaal de belangstelling voor dit verdedigingswerk in deze contreien was gewekt, bleven de
plannen bestaan en later werden er opnieuw pogingen aangewend om hier ergens ter bescherming van de drie
noordelijke provincies Drente, Friesland en Groningen tegen de Spaanse plundertochten én of meer
schansen te bouwen. Voorlopig bleef het echter bij plannen en in de daarop volgende jaren werd er op dit
gebied niets uitgevoerd.

Pas in 1614 tijdens het 12-jarig bestand tussen Nederland en Spanje komen we te weten dat er besloten is
een garnizoen te legeren in "Oevereest" zoals destijds Avereest ook wel aangeduid werd. Soldaten werden
ingekwartierd in de kerk aldaar. Waar een kerkgebouw al niet goed voor is! De door Hopman Eysinga 15
jaar daarvoor reeds aangevangen werken voor verdediging werden nu met man en macht voortgezet en al

spoedig groeide dit uit tot een kleine schans met wallen en loopgraven in zig-zag vorm.

Het is niet onmogelijk dat er ook aan de andere kant van de Reestrivier een dergelijk veldwerk is gedaan,
want één der buurtschappen daar draagt nog steeds de naam "Fort".

Het bescheiden verdedigingswerk een eind ten zuiden van de kerk van Avereest bleef echter verder van
weinig betekenis, al staat deze wel op een kaart van 1631 nog aangegeven als het "Nieuw Retranchement":
nieuwe veldschans.

Wel gaf de aanwezigheid van militairen in deze buurt aanleiding tot veel klachten die uit de bevolking
"oprezen". Toen bovendien dit bastion door de hoge heren niet voldoende betrouwbaar geacht werd, is
besloten de bezetting terug te roepen en de schans aan zijn lot over te laten. Tijdens het 12-jarig bestand
vond men de noodzaak voor het verdedigingswerk blijkbaar ook weer niet zo erg urgent meer.

Het maken van een schans was trouwens in die tijd niet iets geheel nieuws. Het is bekend dat er ook
voordien al schansen gemaakt waren, zoals bijvoorbeeld de Oude Schans op het eiland Texel, de Emmer-
schans bij Valthe en de Eenerschans bij Norg.

En vele zouden er nog volgen, waarvan ik hier een niet volledige lijst laat volgen;

De Oude- en Nieuweschans in Oost-Groningen.

De Boertangerschans (Boerentange) eveneens in Gost-Groningen.

De schans bij Woudenberg.



De Wierickerschans bij Bodegraven.

De Spinolaschans bij Terheide.

Het Retranchement in Zeeuws-Vlaanderen.
De Mookerschans in Limburg.

De Hemmense schans.

Op een kaart van de Graafschap Zutphen uit 1627 zag ik in de omgeving van Groenlo zelfs 5 schansen vrij
dicht bij elkaar. Wat onze eigen provincie betreft noem ik:

De Harrevelder schans bij Haaksbergen.

De schans bij Lichtmis.

De schans bij Gramsbergen.

Een schans achter Hardenberg aan de Duitse grens.

De schans bij Heemse.

En vanzelfsprekend de Ommerschans, waarover dit overzicht in hoofdzaak verder gaat. Al die gegraven
grachten en wallen hadden tot doel verdediging tegen vijandelijke troepen in vroeger en later tijd, totdat
betonnen kazematten die taak overnamen.

De laatste hebben echter sinds de gevaarlijke raketten hun betekenis ook al weer verloren.

De schansen waarvan ik U een serie noemde werden in ons land op die plaatsen opgeworpen waar de
weinige wegen over de hogere zandgronden tussen de moerassen en veengebieden liepen. Want het was
bekend dat een oprukkende troepenmacht nooit over de onbegaanbaar natte gedeelten zich zou kunnen
verplaatsen. Als afschrikwekkend voorbeeld dat zoiets catastrofaal zou zijn leert de geschiedenis van de
opmars der troepen van de Bisschop van Utrecht die in hun strijd tegen de Drentse boeren op 28 juli 1227
in de moerassen bij Ane totaal ten onder gingen.

Tegen de tijd dat het 12-jarig bestand afliep groeide ook weer de vrees voor de Spanjaarden en daardoor
kwamen opnieuw de plannen voor een grotere en vervanging van de kleine en reeds verwaarloosde schans
dicht bij de Reest.

Ditmaal werd gekozen voor een terrein ruim 2 kilometer zuidelijker, daar waar de weg vanaf Ommen zich
toen splitste in die naar Avereest en een andere in de richting van de Mulderij bij het toen nog niet
bestaande dorp Dedemsvaart.

Met over deze schans te vertellen begin ik nu echt in het volgende stukje.

In dat gebied van Ommen in haar noorden,

is er voorheen verrassend veel gebeurd.

'k Heb dat verleden naarstig nagespeurd

en hoorde stemmen, die ’k nooit eerder hoorde.



De Ommerschans omstreeks 1635 Pentekening van Bonaventura Petri



Plattegrond van de Ommerschans omstreeks 1655
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3 Oprichting van de Ommerschans.

De vorige keer merkte ik al op dat het maken van schansen niet iets nieuws was en noemde toen al enkele
verdedigingswerken, die in ons land voor 1600, het jaar van de slag bij Nieuwpoort, waren gebouwd. In
feite is het opwerpen van verdedigingswerken al heel oud. In de tijd van het Oude Testament was er reeds
meermalen sprake van. Als getuige daarvan enkele heenwijzingen;

Jeremia 26:8  ".....hij zal tegen U een schans opwerpen".
33:24 " s huizen die afgebroken zijn voor wallen".
Ezechiel 4:2  ".....bouw een schans tegen haar".

21:22 ".....een wal op te werpen en een schans te bouwen".
Zacharia 9:3  ".....al heeft Tyrus een wal gebouwd".

Het maken van een schans "het leggen van een fort tussen Ommen en Oevereest” was dus geen nieuwe
uitvinding, doch het werd wel een zwaar karwei. Dat blijkt wel uit allerlei berichten van die tijd. De
omwonenden -en die woonden er echt niet zo dichtbij- werden gedwongen om met hun paarden en wagens er
voor zorg te dragen, dat de gravende soldaten konden beschikken over de benodige materialen en daarnaast
over voldoende stro voor hun legersteden. Bedenk daarbij dat het werk niet met grote graafmachines en
zware bulldozers verricht werd, maar dat het allemaal met de blote hand door middel van schop en
kruiwagen moest gebeuren en dat het opborrelende water de 5 compagnieén militairen zeer gehinderd heeft
en er vaak danig gehoosd moest worden.

Na 5 jaar moeizame arbeid vanaf 1623 kwam de Ommerschans in 1628 klaar. In het noordelijkste deel van
de marke Stad-Ommen lag toen gereed een groot bolwerk om eventuele pogingen van de Spanjaarden weer
naar het noorden op te rukken, de pas te kunnen afsnijden.

Een schans, ongeveer vierkant van vorm, met puntige extra versterkte uitbouwsels in de 4 hoeken en in de
daartussen geprojecteerde uitstulpingen, ook 8 verdedigingspunten. Het geheel complex naar de uiterste
hoeken gemeten, was ongeveer 550 meter lang en eveneens 550 meter breed en besloeg een oppervlakte van
ruim 30 hectare. Aan de hand van een plattegrond, getekend op een oude kaart, wil ik trachten de indeling
van dit bastion weer te geven, zulks met voorbehoud dat de door mij te verstrekken maten alle bij
benadering zijn.

Het buitenste deel ervan werd gevormd door een 10 meter brede buitengracht. Daarachter een lage wal en
een vlak stuk, samen ruim 60 meter breed. Dan volgde een tweede gracht van 40 meter breedte en daarna
een tot 5 4 6 meter opgehoogde wal, aan haar voet 55 meter breed. Binnen die grachten en wallen ontstond
70 het centrum van de afweer, een vierkant terrein van ruim 4 hectare.

Nogmaals gezegd, de genoemde afmetingen zijn met enige reserve gegeven. Ik ben er niet bijgeweest en heb
ze niet kunnen nameten. Wel is uit de tekening af te lezen dat er ook op verschillende plaatsen op de hoge
binnenwal een soort kleine bunkers waren aangebracht. In het centrale gedeelte, het hart van de vesting,
stond de woning van de Majoor, het wapenarsenaal en een wachthuisje. Verder waren er barakken voor de
soldaten van de bezetting en een turfschuur voor opslag brandstofvoorraad.

Alleen vanuit het noordkant was dit centrum te voet bereikbaar via de ophaalbruggen over de beide grachten
en verder lagen er een paar kleine schuiten voor het vervoer over het water. De zandweg van Ommen naar

de noordelijke provincies, door regen, vorst en sneeuw in herfst en winter vaak slecht begaanbaar, liep er
met een grote bocht aan de oostkant omheen.

Het moet voor de mensen die toen de hoge wallen en de brede grachten passeerden wel een erg vreemd en
toch ook boeiend aanzien geweest zijn om daar midden in het vlakke eenzame woeste veld dit wonderlijk
geval te aanschouwen. Overigens was ook deze grote schans evenmin als haar kleinere voorganger, 19 jaar
eerder, verre van volmaakt, doordat daarvoor toch weer niet voldoende geldmiddelen ter beschikking
stonden voor een goed onderhoud. Vooral het onderkomen en verdere verzorging van de bezetting liet

dikwijls veel te wensen over en vaak lagen deze lieden als varkens in het stro, dat soms nog nat was ook van
de regens.



Toen dit nieuwe fort "Opt Ommer Moer" werd aangelegd hadden de Friese Staten, die voor deze schans de
grootste verantwoordelijkheid hadden, vooraf bepaald, dat wat hun bijdrage in de aanlegkosten betrof, voor
elke aannemer gold, dat hij aandeel in de bouwerij voor minstens 1 jaar moest garanderen. Ingestorte delen
dienden hersteld te worden zonder enige vergoeding.

Vele jaren bleef deze schans gehandhaafd, in de regel bezet door 150 tot 200 militairen met hun meerderen.
Deze soldaten zijn doorlopend tot last en ergenis geweest van de mensen die langs de Reest en Vecht
woonden, doordat de verzorging der soldaten slecht bleef en hun verblijf in het fort verre van aangenaam,
wat voor hen een reden was tot stroperij in de omgeving.

Het verzaakte onderhoud van de wallen en grachten en onvoldoende proviandering der bezetting werd vooral
veroorzaakt door het onderling gekibbel van de Staten der 3 noordelijke provincies, voor welker belang dit
verdedigingswerk was aangelegd. Groningen en Drente schoven in de regel hun aandeel in de onderhouds-
kosten af op Friesland, dat het alleen ook niet kon volbrengen.

Doordat aanvallen van de Spanjaarden verder uitbleven en tevens met die vijand in 1648 vrede gesloten
werd, verminderde door de jaren de noodzaak en ook de lust om dit bastion en haar manschappen in goede
conditie te houden. Datzefde gold tevens voor de al eerder gemaakte vestiging bij de Reest en voor een
aangelegde dekkingslinie langs de weg naar de Mulderij, die besloten was met een kleine redoute, niet ver
weg van de plek, waar veel later de Dedemsvaart en de Langewijk zich zouden splitsen.

Aan het grote grondverzetwerk dat zich daar in noordelijk Stad-Ommen manifesteerde in de twintiger jaren
der 17e eeuw, herinnert ons nog immer een gedeelte van de brede tweede gracht, 360 jaar oud en daar
mogen we best even aan denken als we er langs gaan of, beter nog, er een wijle vertoeven!

Wanr nog ligt daar een deel der oude grachten,
wat ons een blik in haar geheimen biedt.

Ik hoor hier, in het ruisen van het riet,

een zang van tegengaan van vreemde machten.
Oudtijds is daar een sterke schans gekomen,
om opmars van de vijand te weerstaan.

Als afschrik om nog verder voort te gaan,
Wanneer zij van vernielzucht zouden dromen.



4 Nood en narigheid in het bastion

Na de sluiting van de vrede met Spanje in 1648 ging het met de Ommerschans bergafwaarts. Ook letterlijk,
want de hoge wallen begonnen in te storten en het water te zakken en zelfs de fortkerk die vanaf 1641 op het
binnenplein van het bastion gestaan heeft kon de soldaten met hun officieren niet voldoende bezieling
verstrekken om de moed erin te houden. Over die kerk in de schans terloops het volgende: tot 1641 was de
kerk van Avereest, gesticht in 1236, nauw betrokken bij de geestelijke verzorging van de bezetting.

Eerst al vanaf 1599 toen er gesproken werd over en daarna gewerkt werd aan de kleine schans ten zuiden
van de Reest, en later eveneens vanaf 1623 voor het heil van de militairen toen ze doende waren met de
oprichting van het bolwerk ongeveer 2 km zuidelijker, waarbij het Avereester kerkje diende als bivakplaats
tot 1626. Deze kerk van Avereest kreeg vanaf dat jaar ook verder de taak opgedragen geestelijke bijstand te
verlenen aan de in de Ommerschans gelegerde manschappen, hoewel hun legerplaats binnen het gebied van
de marke Stad-Ommen lag. Maar Avereest was nu eenmaal dichterbij en dus besloot de provinciale
kerkleiding dat de predikant van dit dorp aan de Reest niet alleen de eigen ingezetenen zou dienen, doch
tevens de lieden van het Ommerschans-garnizoen. Jarenlang marcheerden die dan ook heen en terug naar en
van het Avereester kerkgebouw.

Een voorstel om dit kerkje naar de schans te verplaatsen ging, gelukkig voor de Reestbewoners, niet door.
Wel werd de dominee van Avereest van dit alles de dupe, want voortaan moest hij zich regelmatig van het
Reestdorp heen en terug naar de fortkerk op pad begeven.

Deze regeling heeft geduurd tot 1665 toen er voor de schansbezetting een eigen legerpredikant werd
aangesteld. De eerste dominee die daar tot 1685 zijn ambt uitoefende was Hermannes ter Mate, die daarna
tot 1695 de gemeente van Rouveen diende. In een schrijven van deze predikant vanuit Rouveen lezen we dat
hij daarin verslag doet van een wel zeer bijzondere gebeurtenis:

"Anno 1693 den 24 Julius zijnde maandags, heb ik als predicant het laatste gebedt
gedaan bij een misdadiger, omtrent het gericht, die met de coorden soud gestraft
worden, datter de dood navolghde ......

(was getekend) Hermannes ter Mathé Pastor".

Dat deze Pastor ter Mate (of Mathé) predikant in de Ommerschans is geweest blijkt ook uit een resolutie van
de Ridderschap van Overijssel gedateerd 25 april 1678 toen hij betaling vroeg van achterstallig traktement
voor 1673 en 1674 ten bedrage van f 533,50 en wat hem pas op 8 mei 1680 werd uitbetaald.

Lang wachten met betalen voor verrichte diensten is dus echt niet iets van latere tijd!

Doch nu weer gauw ter zake. Boven dit gedeelte staat als opschrift "nood en narigheid”, en die beide waren
er volop in de slecht onderhouden schans, en vooral vanaf het begin van 1665 verkeerde de bezetting vaak in
zeer ongunstige omstandigheden. Gerapporteerd werd dat er veel zwakke en zieke soldaten waren waarvan
een dertigtal zelfs nauwelijks in staat bleek te zijn om nog te kunnen lopen en met de anderen mee des
nachts op nat stro lagen, met als gezelschap ratten en ander (on-)gedierte.

De wallen werden nog verder verwaarloosd en waren op sommige gedeelten zo vlak geworden dat een
beladen wagen er zonder veel moeite door een paard tegenop getrokken kon worden. Kanonnen waren er niet
meer en de wel aanwezige affuiten en batterijen door de vele gebreken onbruikbaar.

Doordat Groningen en ook Friesland op den duur niets meer van zich lieten horen en het schansgarnizoen
blijvend in nood verkeerde heeft Drente toen contact gezocht met de Overijsselse Staten om te overleggen
hoe men de nood van narigheid het beste kon bestrijden. En hoewel Overijssel er weinig belang bij had,

schreven zij toch op 1 oktober 1665 aan hun Drentse zuster-college, dat zij tot lenigen der behoeften van de
schanssoldaten daarheen hadden verzonden:

"1 last gemalen rogge, 600 pond beschuit, 60 kazen, 2 lood zout, 13 tonnen bier(!)
en 50 pond kaarsen voor verlichting".



Toch bleef ook daarna de toestand nog verre van rooskleurig want weer blijkt uit een dringend verzoek van
Overijssel aan de Drentse Staten om zo spoedig mogelijk turf en stro naar Ommerfort te willen sturen
"...daar het soldatenvolk onder den blooten hemel ligt".

Deze oproep is enkele keren herhaald en toen eindelijk enkele pramen met turf het Schoenmakersverlaat bij
Meppel hadden bereikt, was inmiddels een strenge vorst ingevallen, zodat verder varen over de Reest
onmogelijk bleek. Ook na de winter toen de dooi inviel waren de wegen voor voertuigen onbegaanbaar
doordat dit grensriviertje buiten haar kronkelende oevers was getreden.

In die dagen was het ook dat meerdere malen de troepen van de Bisschop van Munster het oosten van ons
land afstroopten en veel schade en onheil in de Stad-Ommen veroorzaakten. Vanaf 25 september tot begin
oktober 1665 "genoot" Ommen zelfs de "eer" deze kerkvorst Christoph Bernhard van Galen te herbergen.
Hij had toen zijn intrek genomen op "Den Hof", een boerenerve even ten oosten van de stad, dicht bij de
Vecht en in eigendom van de provincie.

Daarvoor behoorde het tot het domeingoed van de Bisschop van Utrecht en later, vanaf 1801, in het bezit
van de Stad Ommen. In die tijd een gebouwencomplex bestaande uit een vrij groot huis, een schuur en twee
schapeschotten. De deel van de boerenwoning was zo groot dat een met twee paarden bespannen wagen erop
kon omkeren.

Als de benden van Bommen Berend, zo luidde de scheldnaam van deze kerkvorst - net zoals in de dagen
van Gideon de stammen van het oosten deden - het land afstroopten en plunderden en dan ook in de
omgeving van de Ommerschans kwamen, waren de soldaten van haar bezetting al voor die tijd gevlucht. Ze
keerden pas terug als des vijands troepen in geen velden of wegen meer te zien waren. Want wat het
materiaal ter afweer betreft, zoals geschut en kogels bleef het aldaar maar droef gesteld. De courage van de
militairen in de schans daalde door alle nood en narigheid tot onder nul. Het bleef in deze jaren slecht
gesteld met het fort op het Ommermoer en een doorlopend verhaal van onbekwaamheid. Deze toestand is
blijven duren tot 1672 toen ons land onder zware druk kwam doordat het van vier kanten oorlogsverklarin-
gen aan zijn broek kreeg. Hoe het onder die omstandigheden de schans in noordelijk Ommen verging,
daarover de volgende keer.

De schans wel klaar, maar werd slechr onderhouden.
Aan 't groot geval te weinig zorg gewijd.

Gebrek aan geld gaf nood en narigheid,

die zelfs door bier en zout niet wijken zouden.



5 Tweeduizend palen in de grond gewerkt

In de jaren voor 1672 is er, naar aanleiding van de vele plundertochten door de benden uit het oosten, toch
ook nog wat versterking van de bewapening van de bezetting van de Ommerschans gekomen. De Raad van
State der Verenigde Nederlanden zorgde voor een kanon en gaf aan de drie noordelijke provincies opdracht,
om samen "zes kleine geschutsstukken overwaarts heen te zenden, elk schietende acht tot twaalf ballen".
Voldoende vertrouwen in de waarde ervan had dit college echter nog niet en voor alle zekerheid achtten zij
het zeer gewenst, dat wanneer de dreiging groter werd, er in Meppel een korps van 1500 soldaten gelegerd
moest worden, om in tijd van nood de Schansbezetting te hulp te komen.

Groningen en Friesland voelden zich aanvankelijk nog wel vrij veilig, omdat zij grotendeels beschermd
waren door natuurlijke grenzen als de Zuiderzee en Waddenzee en tevens doordat slechts enkele zandrillen
(Haren) tussen de onbegaanbare moerassen en veengebieden aan vijandelijke ruiterij en artillerie de
gelegenheid tot doorbraak boden.

Voor Drente waren de gevaren groter en daarom werd met het oog daarop de al eerder aangelegde en nu ook
op volle sterkte gebrachte schans bij de Lichtmis een waardevolle aanwinst geacht. Een eventuele doortocht
van vijanden vanuit Zwolle richting Meppel kon dan belet worden.

Samen met de Ommerschans een goede verdediging maar naar het inzicht van de Raad van State toch nog
niet voldoende. Want een zandader, breed genoeg om er met ruiters en kanonnen te passeren, lag net even
buiten het bereik van het Ommerschansgeschut. Daar moest wat aan gedaan worden en daarom werd ten
noord-oosten ervan, bij de brug over de Reest, bij de "Stiennpiepe”, tussen den Kaat en den Oosterhuis nog
een kleine veldversterking bijgemaakt.

Doordat het stro en de voedingsmiddelen nu ook wat ruimer ter beschikking van de bezetting kwamen,
verminderden de klachten van de bemanning. Tevens kreeg de Schans, eveneens vodr 1672 een flinke
opknapbeurt. De Drentse Staten gaven mede door het gevoel van hun kwetsbaarheid opdracht tot levering
van 2000 palen van eiken, elzen, berken en ander hout, elk 7 voet lang en "ter dikte van een zware balk"
Elf Drentse plaatsen kregen bevel tot levering hiervan aan de Ommerschans, namelijk:

Ruinerwold 250 stuks, Echten 100, Pesse 100, de Wijk 200, Zuidwolde 200, Koekange 150, Diever 250,
Kolderveen 20, Dwingelo 150, en Oosterboer 100.

De boeren uit die plaatsen moesten zorgen voor het vervoer, maar bleven -zo vernemen we- nog wel eens in
gebreke. Na deze activiteiten, waardoor de wallen en vooral de "schietplekken" verstevigd werden door al
deze maatregelen zou moeten blijken of het afdoende was vijandelijke legerscharen de opmars naar het
noorden te weerstaan. De verwachte vijand was nu niet meer Spanje, doch zoals we reeds zagen, Christoph
Bernhard van Galen, Bisschop van Munster, waarmee de Republiek der Verenigde Nederlanden in oorlog
raakte. Deze kerkvorst kreeg een gewillig bondgenoot in de Graaf van Oost-Friesland.

De troepen van de Bisschop trokken al spoedig de grens over en overstroomden de oostelijke provincies. De
stad Ommen had evenals de Ommerschans, zoals de vorige keer reeds opgemerkt werd, veel met de
aankomende en weer vertrekkende benden te maken. Daarbij ondervond ze telkens onheil en schade. De ene
keer door de vijanden en een andere keer door de troepen van de Republiek.

Ook de meeste andere plaatsen in Overijssel verging het zo en ontkwamen evenmin aan plunderingen en
brandschattingen. Voor de inwoners maakte het bijna geen verschil of zij aan eigen, dan wel aan vijanden
inkwartiering moesten verlenen. Als je nu door de hond of door de kat gebeten werd, pijn deed het in beide
gevallen.

Zo arriveerde in Ommen de overste van het Nederlandse leger, de heer Morrion met 22 compagnieén te voet
met totaal 1200 man. Hij bleef er twee dagen en trok toen verder, maar hij liet wel de stad met de kosten
zitten en die bedroegen 780 gulden. Zulke gevallen kwamen vaker voor. Op 13 september lag hier de
compagnie van de ritmeester Unia en Echten, samen 150 personen, met daarbij nog de andere officieren. De
inkwartieringskosten, die ook nu ten laste van de stad kwamen, waren 180 gulden.

Dat de Bisschop van Munster in Ommen verbleef werd reeds vermeld. Hij plunderde toen de stad. Na het
vertrek van zijn troepen waren het weer de Nederlandse militairen die de stad aan de rivier met hun bezoek
ten laste waren. Zo kwamen er in juni 1666 twee afdelingen soldaten, elk 60 man sterk, die te voet van de

vestingstad Coevorden kwamen en na hun aftocht naar Dalfsen de stadsschuld met 37 gulden hadden
verhoogd.



Als we ons wat in de historie van Ommen in die tijd verdiepen, dan kunnen we wel vaststellen dat zij toen
steeds in de hoek zat waar de slagen vielen. Had de Munsterse kerkvorst niet met geldgebrek te kampen
gekregen, dan was er nog meer onheil door hem aangericht.

De reden dat ik nog eens ben ingegaan op de toestand in het oosten van ons land, en een aanvulling is van
hetgeen in de vorige bijdrage reeds vermeld werd, is vooral bedoeld om aan te tonen, waarom de Ommer-
schans toen wat herstel en versterking kreeg. Of het voldoende was? Uit de stemming der bezetting viel te
peilen dat ze zich, ondanks de 2000 palen, nimmer echt veilig voelden achter de brede grachten en hoge
wallen. Die vaak wat bange stemming duurde tot het rampjaar 1672 toen ons land van vier kanten werd
aangevallen door Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen. En de gevolgen waren dat de regering radeloos,
het volk redeloos en het land reddeloos waren.

Bij Nordhorn werd op 1 juli 1672 de grens overschreden door het leger van de Bisschop van Munster en
reeds binnen 14 dagen capituleerde het Ridderschap van Overijssel en tal van steden kwamen in handen van
de vijand.

Na de val van Deventer rukte een sterke troepenmacht op in de richting Ommen, trok er binnen en legerde
zich bij de burgers. En bij Ommen zou het niet blijven. Opmars naar de noordelijke provincies, dat was het
parool van de Munsterse kerkvorst, van machtswellust bezeten.

Zou de bezetting van de grote Ommerschans hem tegen kunnen houden?

Vervallen schans ging men met hout herstellen.
Door vijands woelen werd zij wat versterkt.
Tweeduizend palen in de grond gewerk.

Al bleef veel twiffels de bezetters kwellen.



6 Op de loop voor Bommen Berend

In het vorige hoofdstuk schreef ik al dat een sterke Munsterse troepenmacht van Deventer uit naar Ommen
trok en dat zij, zonder veel tegenstand, de Vechtstad innamen. Voor de mensen daar werd het er door
inkwartiering van soldaten niet beter op daar de benden allerlei geweldadigheden pleegden.

In die tijd lagen, zoals we vernamen, in de inmiddels toch wat versterkte Ommerschans een garnizoen van
200 manschappen, bestaande uit 145 musketiers en 55 piekdragers met hun meerderen. Zij voelden zich
"benauwd" bij het vernemen van het bericht over de capitulatie van Ommen voor het leger van Bommen
Berend, zoals de Bisschop van Munster doorgaands werd genoemd. En toen zij ook nog hoorden van diens
plan om verder noordwaarts op te rukken, sloeg hen niet alleen de schrik om het hart, maar sloegen zij
bovendien aan het muiten en wilden ze het fort in de steek laten. En al deed hun kapitein van Arkel in een
toespraak tot zijn soldaten alle moeite om de "courage” er bij hen in te houden en hen met klem op hun
vaderlandse plichten wees tenover drieste vijanden, het mocht niet baten. Eenparig riepen zij met luide stem
uit dat zij niet wilden vechten. Zij maakten zich alras meester van een grote hoeveelheid bier "waaraan zij
zich seer vol en onbequaam droncken, erbij roepende: wanneer het op is, soo gaen wij hier uit!".

Tot zijn verbazing vond van Arkel de volgende morgen de gehele compagnie van kolonel Bourmania,
alsmede een gedeelte van de compagnie van kolonel Vagelijn, in volle wapenrusting aan de buitenpoort
staan, van plan om de benen te nemen. Het gelukte de kapitein de soldaten weer op hun posten te krijgen,
maar een dag later begon de muiterij opnieuw. Ook hielden de militairen een strooptocht in en om de
schans. Nogmaals kreeg van Arkel het voor elkaar de mensen weer binnen te krijgen, doch zij hadden zich
intussen wel weer meester gemaakt van bier en opnieuw werd het een zuippartij. Tegen de avond kwam er
een aantal soldaten met hun vrouwen bij van Arkel met het verzoek hun vrouwen bij boeren langs de Reest
in veiligheid te mogen brengen. Dat werd toegestaan, maar met die vrouwen verdwenen ook de mannen, ze
kwamen niet terug. De "wegbrengers"” waren "wegblijvers" geworden!

Opmerkelijk is trouwens ook dat er bij de militaire bezetting van over de 200 "mannen”, zich binnen de
wallen en grachten der Ommerschans ook vrouwen bevonden. Zo kun je nog wel soldaat zijn!

Ondertussen breidde de muiterij zich verder uit, waarvan een deel der soldaten deserteerde en in enkele
gevallen aansluiting zocht bij de vijand en dus als landverraders gebrandmerkt kunnen worden. Bij het appél
door de kapitein bleken er nog slechts 47 soldaten over te zijn. De angst van deze overgebleven groep steeg
naar het kookpunt door hetgeen de mulder van Avereest hen vertelde.Deze molenaar namelijk die in de
nabijheid van de schans kwam en bij van Arkel bekend en vertrouwd was (daar hij het graan voor hen
vermaalde), was bereid gevonden tegen een beloning van "1 Ducaton" als verspieder naar Ommen te gaan en
uit te zoeken waar de macht van de vijand zich precies bevond en hoe groot zijn legersterkte was. Al gauw
echter keerde deze "spion” terug en rapporteerde dat hij niet verder was gekomen dan "keesmanshuis”, een
woning die toen ongeveer op de plek stond waar nu Wiechers WoonOase aan mensen de mogelijkheid geeft
om mooie meubelen aan te schaffen. Vanaf een hoge "belt" aldaar had hij waargenomen dat meerdere
troepen uit Ommen kwamen en in de richting van de Ommerschans gingen. Deze jobstijding deed in de
schans de emmer overlopen. Er was voor de rest geen houden meer aan. Allen namen de benen en zo
moesten tenslotte de officieren wel mee terug trekken.

De kapitein was als hekkesluiter de laatste die het Ommerfort verliet en de vijand was toen al zo dichtbij,
dat hij bijna in hun handen viel. De eerste dagen moest hij onderduiken bij boeren, voordat hij verder kon
trekken door het veen, om aan zijn superieuren verslag uit te brengen van al hetgeen was voorgevallen.
Onderweg in de omgeving van Staphorst overviel hem een bende van 8 ruiters, die hem naar Hasselt bracht,
waar hij gevangen werd gezet.

De Generaliteit, de Staatsmacht der Republiek, was zeer teleurgesteld over het gebeurde. De grote
Ommerschans, waarvan zij veel verwachting koesterden, was zonder slag of stoot prijsgegeven, haar
bezetting voor Bommen Berend op de loop gegaan en voor de verdediging van nul en gener waarde
bevonden. Ook de schans bij Lichtmis had het laten afweten. De resterende 47 bewakers van het Ommerfort
zochtten een goed heenkomen door de moerassen, om zo hun vege lijf te redden.

Voor de Munsterse troepen was het een grote verrassing toen zij bij de schans aankwamen en haar verlaten
vonden. Zij hadden op sterke tegenstand gerekend en zie daar, ze viel zomaar in hun handen. Het fort werd
nu bezet door militairen onder aanvoering van des Bisschops opperbevelhebber Breuninck.

Toen wat later het grootste deel van hen terugkeerde naar Ommen, bleef een compagnie op de schans achter,
die door het Ommer stadsbestuur moest onderhouden worden.



Niet alleen van gewone levensmiddelen als brood en vlees, maar ook met specerijen van allerlei aard. Deze
bepaling gold tevens voor de fourage van de Munsterse troepen die 9 dagen in Ommen bleven en in en om
de stad gelegerd waren, waarbij inbegrepen de verzorging van de generaals en andere bevelhebbers die hier
verbleven.

Door deze maatregelen kregen de Ommenaren zelf aan veel dingen gebrek, maar op enig medelijden
behoefde men niet te rekenen. Als niet voldaan werd aan strenge eisen van de vijand, dan waren geweldda-
digheden als straf het gevolg en ook de stadsbestuurders bleven hiervan niet verschoond.

Nadat zij Ommen de aanzienlijke som van ruim tweeduizend gulden aan "brandschatting” hadden opgelegd,
vertrok het Munsterse leger richting noorden, terwijl hun bezetting van de schans bleef.

Dat het er met de toestand van de stad Ommen treurig uvitzag behoeft geen betoog. Veel was er verwoest,
zwaar werd er gezucht onder last der inkwartieringen en grote schulden door geleend geld om aan de
brandschattingen te voldoen. Het stadsbestuur was zodanig aan het eind van z’n latijn gekomen dat zij -wat
een vernedering!- besloot een brief te zenden aan hun vijand, de Bisschop van Munster die zelf enkele dagen
in Ommen verbleef in gezelschap van een paar Franse officieren en eveneens goed moesten worden onthaald.

In dat smeekschrift aan "Zijn hoog furstelijke Genade von Munster en Corvey" beklaagde zich de Ommer
Magistraat "dat zij door de langdurige inlegering al hun korengewas waren kwijtgeraakt, alsnog dagelijks
last van inkwartiering hadden, dat hen naast de gewone lasten nu ruim 2000 gulden aan brandschatting was

afgeperst en dat zij biddende zijn, over zulks Zijne Genade dit alles in overweging te willen nemen en zich
over de stad te willen ontfermen".

En de burgers der stad? Die verkeerden door dit alles in een beklagenswaardige toestand en ik weet haast
wel zeker dat zij de benden van Bommen Berend vaak verwenst en meermalen tegen elkaar gezegd hebben:
het is allemaal de schuld van die rotschans. Als die er maar nooit gekomen was, dan was Ommen nooit zo’n
centrum geworden van oorlogshandelingen. Wat hebbem wij eraan als Groningen, Friesland en Drente er
zich veilig achter voelen; wij hebben er alleen maar last en zijn er moe van!

Toen Bommen Berend met zijn legerscharen,

van Ommen uit, voor Schans haar wallen kwam,
Bleek hier, helaas, het hek al van de dam,
doordat bewakers bang gaan vluchten waren.



7 Van Groningen begint de victorie

Na negen dagen verblijf van de Munsterse troepen in Ommen, waar zij veel schade veroorzaakten aan
eigendommen van de burgers en zelfs het huis van de schout van het kerspel Ommen afbraken en vernielden,
verlieten zij de stad op weg naar het noorden, al bleef een kleine bezetting, zowel in Ommen als in de
Ommerschans aanwezig.

Het deel van de troepen dat de Lichtmisschans veroverde voegde zich via een weg over de Kievitshaar te
Avereest bij hen en gezamenlijk rukten zij verder op door Drente met als hoofddoel overrompeling van de
stad Groningen. Het schijnt dat daartoe ook soldaten van het Duitse kerkstaatje Keulen met hen mee zijn
opgetrokken. Op de mars naar het noorden over het woeste land van Drente werden nog verschillende
plaatsen door hen ingenomen. Toch verliep de tocht vrij vlot en al spoedig stonden zij voor "stad". Maar
met de plannen tot het veroveren van Groningen verliep het niet best. Verdedigd onder aanvoering van de
dappere Rabenhaupt wist deze stad afdoende weerstand te bieden aan het snode voornemen van de
Bisschoppelijke benden. Wel dagenlang belegerd maar mede door het heldhaftig verzet van de "Grunnegers"
kwam er geen vijand binnen haar muren. Wellicht speelde ook vermoeidheid van de soldaten een rol en door
de lange aanvoerlijnen, tevens de sterkte der bewapening en de proviandering. Groningen hield dapper stand
en de vijand moest het beleg opbreken en nog elk jaar op 28 augustus viert deze stad haar ontzet, de aftocht
van Bommen Berend, met veel feestgedruis.

Zoals honderd jaar daarvoor, in de oorlog met Spanje, van Alkmaar de victorie begon, zo begon toen in de
strijd tegen de Bisschop van Munster van Groningen de victorie. Want vanaf die tijd keerden de kansen voor
de vijand in hun nadeel. Geleidelijk aan werden zij uit Groningen en Drente weggewerkt, terwijl Friesland
zelfs geheel buiten schot is gebleven.

De vijand verdreven, zoals bijvoorbeeld uit Coevorden, waar op voorstel van de uitgeweken schoolmeester
en landmeter Mijndert van der Tijnen dezelfde Rabenhaupt 1400 man onder bevel van kolonel Eybergen ter
beschikking stelde, die bij verrassing deze Drentse vestingstad aan de Munsterse troepen ontnam.

Vooral door het krachtig optreden van de jonge stadhouder Willem III keerden de krijgskansen in ons
ontredderd vaderland en steeds meer steden werden aan de Generale Staten teruggebracht.

Op 14 april 1674 verscheen deze generaal Rabenhaupt met een aantal Nederlandse troepen voor Ommen en
bezette de stad. Ook nu kwam deze stad niet zonder schade uit de strijd. Door de gevechten tussen de
Munstersen en Rabenhaupts troepen, of door plundering en verwoesting van gebouwen in de hitte van de
strijd, of ook bij terugtocht der vijandelijke benden hadden de Ommenaren telkens schade geleden, waarvan
de stadsregering naderhand een rekening indiende van F 2.333,461/2.

Voor oud-Ommenaren misschien wel aardig te vermelden, wat de historici Steen en Veldsink hierover
noteren. In de nota, ingediend bij de Staten van Overijssel werden de namen genoemd van allen die
schadevergoeding toekwam. Dat was onder andere voor:

Jan Kerssies 300 gulden
Jan Derk Smit 72 "
Herman Velthuis 64 "
Jan Tusvelt 29 "
Gerrie Paarhuis 4 "
Herman Horstink 27 "
Roeloff Rotgers 3
Jan Smit 62 "
Jan Kramer 8 "

Aan de Quartiermeester van der Camp had men bovendien 50 gulden moeten geven, waarvan 20 gulden nog
niet voldaan waren.



Mijn doel van dit vrij uitvoerig beschrijven van de oorlogshandelingen van 1672 en verder is vooral om aan
te tonen, dat de Ommerschans met dit alles rechtstreeks of zijdelings te maken had, omdat zij juist op de
belangrijkste route naar het noorden lag. Wie de schans in bezit had kon macht uitoefenen. Alleen maar
triest dat dit fort in de ure des gevaars zo jammerlijk faalde.

Toch meende ik dit brokje vaderlandse geschiedenis, zo dicht bij de deur, U niet te moeten onthouden,
waarover de heren Steen en Veldsink voor mij zulke goede gidsen waren. Veel over het door mij geschreve-
ne over de Munsterse troepen in Ommen en de Ommerschans heb ik aan hun speurzin ontleend.

Op 12 februari 1674 kwam, na ruim anderhalf jaar in vreemde handen geweest te zijn, de Ommerschans
weer onder Nederlands commando. Doch nu er geen oorlogsgevaar meer dreigde had de bezetting van de
schans weinig zin meer. De soldaten kregen niet veel nuttig werk te doen, met als gevolg, dat zij zich aan
allerlei uitspattingen schuldig maakten, die de bewoners van Ommen al spoedig ondervonden.

In 1675, een dag voor de Ommerbissingh hadden zich enige soldaten en onderofficieren van de schans, bij
afwezigheid van hun bevelhebber, de heer Hopper, veroorloofd om van de wagens, paarden en voetgangers
die, "van Drenthe komende, langs de schans gingen, eenen tol te vorderen, over welke onrechtmatige
vordering vele klachten inkwamen en waaromtrent een scherp onderzoek gedaan werd teneinde de schuldigen
te kunnen straffen”

Wel had deze willekeurige daad tot gevolg dat veel mensen, die daarlangs anders de Ommer jaarmarkten
bezochten voortaan hiervan wegbleven.

Lastig bleven de soldaten van de bezetting. Toen bijvoorbeeld wat later enkele boeren uit Ommen o.a. Gerrit
Kramer, Hendrik en Jan Bosscher en Jan Tusvelt, van de gronden in de nabijheid van de Ommerschans gras
en haver haalden, ging dat met moeilijkheden gepaard. De bezetting vorderde dat zij hun wagens weer
moesten afladen en de gewassen bij hen achterlaten. En toen deze Ommenaren daar nog niet direct toe bereid
bleken, haalden de militairen uit het fort "in uniform gekleed, een corporaal met 5 of 6 cannoniers, ieder
met sijdgeweer op sijd".

Als daarna nog gedreigd werd uit de schans een geweer te halen om hen door "het gat te schieten”, moesten
de Ommer lieden wel bakzeil halen.

Dergelijke plagerijen waren slecht voor de verhouding tussen de Ommenaren en de veel last veroorzakende
schansbezetting en het zou nog veel erger worden, vooral toen in 1675 de Ommerschans in beheer overging
naar de Raad van State van de Verenigde Nederlanden en toen tevens bepaald werd, dat niemand binnen

bepaalde afstand van het fort het veld mocht bewerken, geen turf mocht steken en ook geen boekweit meer
verbouwen.

In de oorlog met de Munster bisschop, tijdens de ramp van 1672 tot begin 1674, had de weg naar de
Ommerschans veel geleden en was bijna onbegaanbaar geworden. Aan herstel kwam men niet toe. Voor
Ommen zeer nadelig want het verkeer van Groningen en Drente via de Ommer Vechtbrug werd er ten
zeerste door gestremd.

Van Groningen begon wél de victorie, de vijand wél verdreven, maar van de Ommerschans alleen maar
slecht nieuws te melden.

Er daagden sombere dagen, zonder glorie,

het fort bezet door vijands boze macht.

Doch weldra reeds verdween de donk’re nacht.
Van Gruno’s veste ving aan victorie!

De strijdkracht van Van Galen werd verdreven.
Ze keerden naar hun eigen heimat heen.

De zon, die een bevrijde schans bescheen,

zag daar toen vechters, die veel zeer misdreven.



8 Sallandse waterlinie tot wering van
vijanden

De Ommerschans was door de Munsterse bezetters in slechte toestand achtergelaten en direct daarna
begonnen ook weer de moeilijkheden. Er is opnieuw gebrek aan alles en de wallen liggen er verwaarloosd
bij.

De Drentse Staten zorgen voor het onmisbare stro voor de soldaten en van het Overijsselse Goevernement
krijgt Van Arkel -in ere hersteld, doch wat later vervangen- toestemming de benodigde voeding aan te vullen
met wild uit de omgeving. Arbeiders uit Hoogeveen werden naar de schans gestuurd om mee te helpen aan
de versterking van de wallen.De schrik zat er bij deze mensen terdege in, want de Hoogeveense overheid

dreigde het gehele dorp plat te branden, als niet het bepaalde getal werkers uit die plaats zich voor het
graafwerk ter beschikking stelde.

Al vrij spoedig nadat het beheer over de Ommerschans onder de "Hoogmogende Heren der Verenigde
Nederlanden" kwam, liet dit College in samenwerking met de Staten van Friesland een uitgebreid onderzoek
instellen naar de mogelijkheden hoe deze schans en in het algemeen ook de omliggende venen en moerassen
beter konden gaan dienen voor de verdediging.

Aan een commissie bestaande uit Binnert Heringa van Gravestins, Theodorus Stantius en Jan van Alber-
dings, werd opdracht verstrekt het gebied vanaf een lijn Hasselt - Dalfsen - Ommen - Hardenberg -
Coevorden, wat de venen betreft, tot aan de Dollart toe in kaart te brengen en te adviseren over eventuele
versterkingen.

Het proces verbaal van hun bevindingen, in een keurig handschrift geschreven, bevindt zich thans in het
Rijksarchief te Leeuwarden.De 6 toegevoegde kaarten van het onderzoeksgebied maken het rapport zeer
overzichtelijk.

Wat de omgeving van de Ommerschans betreft, constateren de 3 commissieleden, dat er van Staphorst en
Rouveen een dijk liep naar de Lichtmis, waarin verschillende pompen waren, die dienst deden voor het
aftappen van water uit de moerassen ten westen van de genoemde schans. Dat water ging vandaar door een
duiker bij Hasselt naar het Zwartewater. Hierdoor kwamen ongeveer 1200 roeden (ong. 18 ha) beschikbaar
voor boekweit-verbouw. Om die teelt voor de bewoners van Staphorst, Rouveen en De Wijk mogelijk te
maken waren zogenaamde leydijken aangelegd ten noordwesten van Den Hulst. Om een groot moeras ten
westen van de Ommerschans bij de havezathe Oosterveen in oostelijk Nieuwleusen droger te krijgen werden
er twee griften -vergraven miniatuur riviertjes, waartussen Nieuwleusen eertijds is ontstaan-, voor dit doel
gebruikt. De ene noordelijk naar de Lichtmis, die daar overging in de Beentjesgraven, welke uitmondde bij
Streukel in het Zwartewater, terwijl de andere grift, de Grote Hermel genaamd, zuidelijk van Nieuwleusen
lag en uitwaterde in de Vecht bij Berkum. Geen van beide waterringen bestaan thans nog. Het is mogelijk

dat een deel van de noordelijke benut is voor het door Baron van Dedem gerealiseerde kanaal, de Dedems-
vaart.

Verder werd door de commissie van drie deskundigen geconstateerd dat het "veen vanaf het "Kesemanshuis"
bij Ommen naar het oosten toe met stukken boekweit bezaaid zijn en dat aan de rand ervan ruim 20
boerenbehuizingen staan”, die door boeren zelf gebouwd waren.

Verliet men Ommen om noordwaarts te gaan -aldus hun rapport- dan kwam men eerst langs een aantal
boerenwoningen, die de buurtschap Arrién vormden. Vandaar linksaf -langs de Harsweg en Grensweg?-
vervolgens tussen de turfkuilen van Ommen en Arrién door, kwamen zij verder voorbij het moeras bij de
"Haere", waarin een meertje lag, de Kobermeerstal genaamd.

De rapporteurs gingen ook nog langs een kleine in verval verkerende veldschans en bereikten zo het
Retranchement, de al eerder genoemde weg vanaf de Ommerschans naar de Mulderij. Naar het oosten deze
versterkte weg volgend, noteerden zij ook de redoute, ongeveer daar waar later de Langewijk begon en met
stelligheid wordt beweerd dat bij de vroegere Fortwijk hier vlakbij, nu nog gedeelten van die kleine
veldschans in de grond onder het gras aanwezig zijn. In de omgeving ervan troffen de drie heren weer

"beboekweit" land aan op de gronden, die aangelegd waren door voor ontwatering greppeltjes te graven naar
de Reest.



Uit dit boeiende rapport kan verder nog genoemd worden het advies van de commissie om een Leydijk aan
te leggen rondom het gehele moerasgebied, waarin de Ommerschans was gelegen, als een spin in haar web.
Zo’n Leydijk, een gegraven brede sloot met een dijk erlangs van het beschikbaar gekomen zand en waarvan
vele delen reeds bestonden, is nadien wellicht dan ook geheel tot stand gekomen met een totale lengte van
ruim 80 km, "wel twintig uren gaans".

Volgens een kaart getekend door de ingenieur J. van Alberdink liep die vanaf Hasselt, langs zuidelijk
Nieuwleusen, door het gebied van de marken Varsen, Stad Ommen, Arrién, Stegeren en Rheeze naar
Collendoorn. Vervolgens via Lutten naar Coevorden en dan ombuigend door Noordoost-Overijssel naar de
Mulderij en verder naar Staphorst, om bij het beginpunt Hasselt weer uit te komen.

Deze Leydijk moest dienen om het uitgestrekte moeras van alle kanten te kunnen afsluiten, zodat men in tijd
van dreigend vijandelijk gevaar bij de vestingstad Coevorden, vanuit de Vecht water in het veen kon laten
lopen. Zoals Holland haar waterlinie had, zo verkreeg ook Noord-Overijssel er een naar eigen formaat. Wie
had dat ooit gedacht, een Sallandse waterlinie!

Genoemde Leydijk is thans als zodanig niet meer aanwijsbaar, al bleef de Leydijk een bekende aanduiding
voor een weg in Staphorst en ik vermoed dat er nog delen van bestaan onder een andere naamgeving. Dat
deze Leydijk rondom de Overijsselse waterlinie ook wel Vriezendijk of Friesendijk werd genoemd is allicht
gebeurd omdat zij door Friese arbeiders is tot stand gekomen. Bij een eerder overleg hadden de Staten van
Friesland zich immers verplicht de verdediging van de Ommerschans voor hun rekening te nemen.

Een waterlinie liet men eens creéren.

In onze regio werd veel werk verricht.

Noord Salland deed -als 't moest- haar deuren dicht,
om vreemde troepen koen te weren.

Rondom dit nat gedied verrezen dijken,

waren wel tachtig kilometer lang.

Met man en macht toog Fries volk aan de gang.
Van enig nut zou namaals nimmer blijken.



9 Opstand van Ommer boeren en burgers

Van enig nut zou later nimmer blijken. Van enig belang is de aangelegde Overijsselse waterlinie, met de
Ommerschans als centrum nooit geweest. Alle moeite voor niets om vijanden te weren, om de eenvoudige
reden dat er de honderd jaar na haar gehele of niet gehele voltooiing geen vijandelijke troepen meer
kwamen.Wel bracht één der maatregelen van de Staten-Generaal, die nu voortaan de baas was over de
schans, voor de ingezetenen van Ommen veel last.Dat was de bepaling dat er ten noorden van de aangelegde
Leydijk, ongeveer 2,5 km van de stad af, geen veenarbeid verricht mocht worden en ook geen boekweit
meer verbouwd kon worden. Vooral dat laatste zat hen erg dwars. Dat betekende een aanslag op hun
levensonderhoud.

Nu er in mijn reportage over de Ommerschans al meerdere malen over boekweit is gesproken, lijkt het mij
gewenst, voor ik verder ga, eerst hierover wat te schrijven. Boekweit is een gewas dat thans sporadisch,
doch toen en ook in de latere eeuwen, vooral in het oosten en zuiden van ons land, vrij algemeen verbouwd
werd. Zo was bijvoorbeeld de oppervlakte boekweit in de gemeente Stad-Ommen in 1881 nog 11 ha met een
opbrengst van 198 mud en in 1900 zelfs nog 20 ha met 360 mud aan opbrengst.

Ik herinner mij nog heel goed dat mijn vader omstreeks 1922 dit gewas op een akkertje verbouwde en dat
het een prachtig gezicht was toen het roodachtig wit bloeide. Het werd geteeld om het zaad, dat na gedorst
en gemalen te zijn, vooral diende voor het bakken van pannekoeken. Het oogsten ervan moest ’s morgens
vroeg "in de dauw" gebeuren, heel voorzichtig, om zaaduitval zoveel mogelijk te voorkomen. Boekweit wou
best groeien op schrale grond en stukken afgebrande heide op een laagje turf vormden een goede voedings-
bodem, waarbij de as als bemesting diende. Deze afdwaling terloops er even bij, om nu weer mijn verhaal
over de Ommerschans te vervolgen.

Zoals gezegd was de schans in het noordelijk gebied van Stad-Ommen voor de inwoners ervan een bron van
voortdurende ergernissen, door het verbod in de omgeving van het fort niets meer te mogen doen, werd het
alleen maar erger. Als zij van de kennis van het demonstreren van onze tijd hadden geweten, dan waren ze
wellicht met optochten door de smalle straten en stegen -toen nog onverhard- getrokken, meedragend grote
borden en spandoeken, waarop de leuzen:

De schanspiraten moeten onze streek verlaten,

Op ons grondgebied willen wij het schanswerk niet

Grijp nu de kans, weg met de schans!

De wrevel der Ommenaren werd nog groter toen zij vernamen dat de soldaten van de schansbezetting van
toen af zelf turf gingen steken en boekweit verbouwen op de voor hen verboden grond. Als spreekbuis van
die gramschap wendde het Ommer stadsbestuur zich op 10 juni 1679 tot de Ridderschap en Steden van
Overijssel met een aanklacht, die resulteerde in een opdracht aan de toenmalige bevelhebber van de

Ommerschans, de heer Moespas, voortaan de Ommerboeren en burgers niet meer te hinderen en hen in hun
sinds lang verkregen rechten niet langer aan te tasten.

Desondanks bleven de moeilijkheden nog vele jaren bestaan. Dat lag niet aan de Magistraat van Ommen.
Die deed alle moeite om het gezag over de gronden waarop vroeger de Ommerschans gebouwd was terug te
krijgen en als haar eigendom te beschouwen, vooral nu het handhaven van de versterking op haar gebied
overbodig was geworden. Zij herinnerden de Raad van State aan de door hen al eerder genomen Resolutie
waarin besloten werd de schans te ontruimen, de bivakken en het kruitmagazijn te verkopen en het kanon
naar elders te vervoeren. Toen de verkoop uiteindelijk zijn beslag kreeg werd de gehele afbraak door het
Ommer stadsbestuur, behalve het kanon, opgekocht en later alles weer van de hand gedaan. Tot dusver liep
de afwikkeling van het schansgeval vrij gunstig voor de stad aan de Vecht. De vervallen toestand zou zoveel
mogelijk hersteld worden en de gronden in de schans konden verpacht worden aan de boeren van Ommen,
waarvan de meesten woonden aan het Bouweinde of Boerenstraat, de latere Bouwstraat en Dr. A.C.v.Raalte-
straat. Tevens aan de burgers van deze stad, die hun woning en winkels hadden aan het Brugge&nde, de
latere Brugstraat, want ook die burgers hadden er vaak nog wel wat landbouwactiviteiten bij, om in hun

onderhoud te voorzien. Maar e: wachtte de boeren en burgers van Ommen een nieuwe teleurstelling, of zoals
geschreven werd: "men bevond onder het soet een seer bittere galle”.



Wat was namelijk het geval? Dat betrof de toestemming, die de commandant van de opgeheven Ommer-
schans, de reeds genoemde meneer Moespas van de Raad van State had gekregen, dat hij levenslang op de
schans zou mogen blijven wonen en dat hij het gebruik zou mogen behouden van alle gronden daartoe
behorende. Moespas liet zich zelfs een nieuw huis bouwen aan de weg die oostelijk om de schans heenliep
en hij bleek vast van plan als een vorst over het gehele district te blijven regeren. Zulks was wel zeer tegen
de plannen van de Ommer overheid, die juist meende dat ze voortaan de vrije hand zou hebben in alles wat
het schansdomein betrof. Vooral de inkomsten, de verhuuropbrengsten, kon de meestal lege stadskas zo goed
gebruiken! Opnieuw wendden zij zich tot de Overijsselse Staten met het verzoek ook dit besluit van de Raad
ongedaan te krijgen. Tevens verlangden zij dat de commandant de schans zou verlaten en het aan de stad en
aan de stad alleen volledig toegestaan werd de venen en overige gronden naar eigen believen te exploiteren.
De Staten van Overijssel talmden echter om de verzochte beslissing te nemen, waardoor deze zaak op de
lange baan dreigde te worden geschoven. Ondertussen bouwde commandant Moespas rustig aan zijn huis
verder en de Ommenaren zagen toen wel dat met vriendelijke verzoeken niets te bereiken viel en dat er actie
moest komen voordat hij de woning geheel klaar had. Na ingewonnen advies van de Graaf van Rechteren als
Drost van Salland, en andere hoge heren, besloot het Ommer stadsbestuur zelf in te grijpen. Op een morgen
werd de hele burgerij samengeroepen met het bevel zich van zoveel mogelijk wapens te voorzien en

op te trekken naar de schans. Het moet wel een wonderlijk schouwspel zijn geweest, die georganiseerde
opstand van Ommer boeren en burgers in die vroege morgen. Een vreemd soort legermacht, die vanuit
Ommen zich te voet voortbewoog over de 8 km lange zandweg naar het noorden onder aanvoering van de
stadsbestuurders. Gewapend met snaphanen (geweren), mestgrepen, hooivorken, dorsstokken, bijlen, mokers
en dikke knuppels naderden zij het "oorlogsterrein”, de verwenste schans en misschien wel in spreekkoor
roepend: "verder niks geen poespas, weg met die lelijke Moespas!”.

Met het vaste voornemen de commandant en zijn helpers uit de Ommerschans te verdrijven en zijn huis, dat
bijna klaar was, kapot te rammen en de hele boel met de grond gelijk te maken. Hoe dat afliep?
Daarover de volgende keer.

Omringd door veen, door water en moerassen
zo lag die schans daar, in het stille veld.

Van dreiging wordt ons verder niets gemeld
wel bleef vooreerst bezeiting er op passen.

Wat later werd bewaking opgeheven

maar één man bleef, dat was de commandant.
Met hem had 't Ommer volk veel trammelant.
Het ging hem, zeer getergd, een lesje geven!



10 Tot tweemaal toe op weg naar de
schans

In het vorige hoofdstuk, het 9-de, van mijn verhaal over de Ommerschans, vertelde ik U over de
opstand van Ommer boeren en burgers, georganiseerd door het stadsbestuur, om daar in het fort in
het stille veld eens goed vechtdag te houden. Ze waren de tegenwerking en behandeling van hun
inkomsten en belemmering van hun werk door commandant Moespas meer dan zat.

Bezield met het vaste voornemen de strijd met hem aan te binden en zijn huis tegen de vlakte te rammen,
verschenen zij na hun mars van ongeveer anderhalf uur bij de Schansgrachten. Vooraf al hadden zij
voorbereidende maatregelen genomen tot het gevecht met de heer Moespas en zijn aanhang. Doch deze, die
het opgewonden, bewapende Ommervolk tegenover zich zag staan, waagde wijselijk geen poging tot verzet.
Wel wees de geslepen commandant de stadsbestuurders op de gevolgen van een dergelijk eigenmachtig
optreden, hetgeen de Raad van State hun zeker erg kwalijk zou nemen en waarvan alle gevolgen voor hun
eigen rekening zouden komen.

Het Ommer bestuurscollege, zich terdege bewust van de grote macht van de Raad van State kon tegen de
redenering van de gladde Moespas weinig inbrengen, vooral niet tegen zijn verklaring, dat hij met zijn
handelwijze in het volste recht stond. Na onderling overleg werd toen maar besloten, verder niets te doen en
naar eigen basis terug te keren. Murmurerend trokken de Ommenaren huiswaarts.

Wel stelde het Ommer bestuur zich niet lang daarna ten tweede male in verbinding met de Overijsselse
Staten en die bleken het nu ook lang niet eens te zijn met de besluiten van het hoogste College van
Nederland, omtrent de Ommerschans. Hierdoor aangemoedigd en mede omdat nog steeds het welvaren der
stad voor een belangrijk deel afhing van het blijven staan of afbreken van het huis van de commandant, en
daarmee van het blijven of verdwijnen van de gewiekste Moespas, volgde een tweede mars naar de veel
besproken en door menigeen vermaledijde schans. Nu zouden toch echt spijkers met koppen worden
geslagen!

De tweede mars van de vergramde inwoners uit Ommen naar het noordelijk deel van hun gebied moet nog
grootser geweest zijn dan de eerste. Nog meer mensen namen er aan deel, nog sterker bewapend trokken zij
onder het schreeuwen van velerlei minder mooie woorden derwaarts heen.

Bij aankomst van de woedende menigte moet Moespas toen wel hebben ingezien dat het ditmaal anders zou
verlopen dan de eerste keer en al dreigde hij nog wel, dat hij zich zou beklagen bij de Raad van State, het
mocht hem niet baten.

Het Ommer volk, "dat als van vuur brandde vielen als leeuwen met hun vreemdsoortige wapenen aan", en
Moespas moest zonder veel poespas toezien dat zijn pas klaargekomen woning, waarvan hij zich zoveel had
voorgesteld, geheel omver werd gehaald en "in korten tijd gerulneerd".

De Ommer Magistraat kreeg nu voortaan zowaar de beschikking over het land rondom de schans, want
Moespas was verjaagd en kwam niet weer.

Maar hoe wonderlijk zijn soms de besluiten van de overheidspersonen. Want met meerderheid van stemmen
bepaalde het Ommer bestuur dat zij toch weer een huis bij de schans zouden bouwen, waar een "meier” als
rentmeester zou komen wonen, die met het toezicht kon worden belast van het verpachte land. Tegen dit
besluit bleef een minderheid van het college oppositie voeren en vooral tegen het bouwen van een huis bij de
schans. En eigenlijk had die minderheid ook wel een beetje gelijk. Het was ook wel oerdom om eerst een
geheel nieuwe woning af te breken en dan wat later opnieuw een huis te gaan bouwen! Het gevolg was dat
uit de burgerij zich een groep vormde die stelling nam tegen de stadsregering, wat zich uitte in felle kritiek,
waarbij het persoonlijk belang de boventoon voerde.

Een schrijver die dergelijke troebelen aan het papier toevertrouwt, merkt hierover op in de taal van zijn tijd:

"Soodanig sijn de wisselvalligheden en wisselbeurten des werelds, voornamelijk in regeeringszaken.
Aangetoont is hoe heldhaftig en met wat leeuwen moet, 500 regenten als ingezetenen als é&n man en

één hert voor ’t gemene borgeren stad best streden en hyr blijkt het, effen na dat men dese grote saak
nauliks te boven was gekomen, hoe dat sig de onregtsinnige of om beter te seggen de domme en die gene
welk Uijt een quaat begrip op haar eigen en niet op stad intres zagen, haar tegenwerkten".



Dit zijn zo wat moeilijk te begrijpen beweringen, maar na 2 of 3 keer lezen kunnen wij die "oude" schrijver
toch best begrijpen, en dat geldt ook voor het volgende citaat:

Soodanig gaat het, en soo bevindt men het doorgaans in de wereld, dat wanneer met é&n hert en &n
gemoed buiten eigenselfs intres, voor’t gemeenebest gestreden word, dan alsdan grote saken worden
Uijtgevoert, maar soo ras het eigenintres plaats vind, soo word alles verwerd en de soekers van dien,
vinden altijd gelegenheit anderen tot haar oogmerk en tot nadeel van de welmenenden over te halen".

Zo ongeveer ging het ook in Ommen. Zij die weer tegen het optimmeren van het schanshuis waren, dreigden
het, wanneer het gereed was, omver te halen. Er vormden zich in de stad aan de Vecht weer groepen, de
pro-huispartij en de anti-woningunie, die als ware kemphanen de veren tegen elkaar opzetten. Ondertussen
ging de eerstgenoemde groep rustig haar gang en bekommerde zich als meerderheid weinig van het gebras
van de minderheid. Het fel omstreden huis kwam gereed en "de woelgeesten moesten het onderspit delven".
Later heeft de anti-woningunie bakzeil gehaald en -zo wordt gemeld- haar ongelijk moeten erkennen.

De gronden bij de Ommerschans werden gedeeltelijk in cultuur gebracht en het niet zo omvangrijke
verhuurde land leverde als inkomsten voor de stadskas jaarlijks zevenentachtig gulden en vijftig cent op.

We lezen van een "Rentmeester der Schans”, die Hendrik Spree heette, alsmede van een"commies op de
Schans" met name Herbordes.

Wat dat huis bij de Schans betreft, dat stond er nog in 1732, blijkens een pentekening, aan de oostkant van
de buitenste gracht, vlak aan de weg van Ommen naar Avereest.

En de Schans zelf, zij lag daar maar als een vreemd geval in het kaie veld. Zonder doel, zonder enig nut en
toen er geen onderhoud meer gepleegd werd, steeds dieper in verval.

Dit beschrijvende deed het mij meermaals denken aan de woorden van de wijze prediker:

"Ik zag al die werken die onder de zon geschieden en zie, het was alles ijdelheid en kwelling des
geestes en alles heeft zijn tijd".

En in zijn trant zou ik kunnen vervolgen:
"Er is een tijd om een schans op te richten en een tijd om haar te verwaarlozen; een tijd om haar te bezetten

en een tijd om haar te verlaten; een tijd om een huis te bouwen en een tijd om het af te breken. En wat
voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen onder de zon?"

/

Tor tweemaal toe, opmars van Ommenaren,
met "wapens" in den vroegen morgenstond.
Moespas moest weg, diens huis tegen de grond.
Ons doel bereikt! kon men vol trots verklaren.

Hierna is deze schans lang leeg gebleven.

Verlaten bolwerk in het boekweit land.

In her Ommermoer, op een ril van zand.

Met téch een woning weer!, wordt ons beschreven.



11 "Over de hobbelde bobbelde heijde"

Bij het onderzoek voorafgaande aan mijn verhaal over de Ommerschans heb ik mij meermalem afgevraagd,
hoe de mensen van die jaren tegen dit grote wallen- en grachtencomplex aangekeken hebben. Wat zij daar
zagen, als zij dit fort passeerden over de weg er langs of in de omgeving bezig waren met turf steken,
boekweit verbouwen en andere werkzaamheden. Wat zou ik het graag zelf gezien hebben dat vreemde geval
in het woeste eenzame gebied!

Daar mijmerde ik dikwijls over bij de samenstelling van deze reportage en dan vooral over de tijd toen de
schans verlaten was in 1715 en nadat de opstand en tot tweemaal toe de opmars der Ommenaren had plaats
gehad en zij uiteindelijk konden juichen: "de boeren hebben overwonnen!”.

Tk kan U eerlijk vertellen dat ik mijn verhaal over bijna 4 eeuwen Ommerschans al ongeveer klaar had, toen
ik in 1986 op mijn verjaardag een boekwerk kreeg met de ietwat vreemde titel, die ook boven dit artikel
staat: "Over de hobbelde bobbelde heyde". Er in bladerend trof ik tot mijn grote verrassing daarin prachtige
afdrukken van aquarellen aan, die mij een nooit verwacht beeld gaven van de verlaten schans in het jaar
1732.

Dit boek, in 1985 uitgegeven, gaf mij aanleiding een nieuw hoofdstuk over de Ommerschans tussen de
andere in te voegen en ik doe dit een beetje in de vorm van een boekbespreking, om niet te zondigen tegen
de bepaling voorin, dat "niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt".

Bedoeld boek geeft een verzameling van 177 topografische prenten met beschrijvingen, gemaakt op een reis
van Andries Schoemaker te Amsterdam; een 71 jaar oude lakenkoopman, die zijn voornemen ten uitvoer
bracht om enkele zakenrelaties, alsmede zijn familieleden en vrienden in Overijssel te bezoeken. Tevens
trachtte hij op deze tocht het nuttige met het aangename te combineren. In zijn gezelschap bevond zich zijn
trouwe dienstmaagd Geesje Arens, afkomstig uit Epe, die sinds het overlijden van zijn vrouw Rachel Kroll
in 1723, zijn huishouden bestierde. Verder gingen met hem mee zijn dierbare vriend, de 41-jarige tekenaar
Comelis Pronk en diens leerling Abraham de Haen, oud 25 jaar.

Menige tocht had dit viertal samen als "liefhebberen en minnaren der tekenkunst en oudheden" al achter de
rug en dit zou een van hun laatste gezamenlijke expedities worden. In elk geval was dit hun laatste reis naar
het land aan de overzijde van de rivier de IJssel, naar het land "Transilania". Het zou, dat wisten zij, een
tocht worden waarbij zij erg op elkaar waren aangewezen.

De streken van Drente en Overijssel waren toen nog grotendeels onontgonnen gebieden, afgezien dan van de
stroken langs Reest, Vecht, Regge en IJssel. Hier en daar waren de dorre vlakten der woestijnen onderbro-
ken door kleine steden, dorpen, gehuchten en wat havezathen en kastelen. Op die plaatsen tekenden de
beide kunstbroeders en onderhield het viertal zich met de bewoners, doch ras gingen zij al weer verder, over
de hobbelde bobbelde heyde, een uitdrukking van hen zelf, waaraan ook de titel van het boek is ontleend.
Erg aangenaam moeten die grote stille eindeloze heidevelden, met op sommige plekken wat strangen, het
viertal niet zijn voorgekomen. Zij kwamen Abraham de Haen, zo schrijft hij, voor als een afspiegeling van
de hof van Pluto, het dodenrijk, en als de Acheron, de vloed der droefheid.

Zij maakten hun verkoop- en familiebezoek en verkenningstocht met een vierwielige karos, een dicht rijtuig,
getrokken door twee paarden. Dit vervoermiddel komt menigmaal voor op de schetsen van Pronk en de
Haen. Een derde paard liep mee als reserve-trekkracht. Het kon helpen als het rijtuig in de diepe wagenspo-
ren van de slechte zandwegen vast kwam te zitten, maar diende vooral ook ten gebruike van een der beide
kunstenaars voor het zoeken van een verblijfplaats voor de nacht, of om op een afgelegen plaats te kunnen
tekenen, buiten de vooraf uitgestippelde route.

Op 26 juni 1732 verliet het gezelschap de hoofdstad van ons land en ging door Bunschoten en Nijkerk naar
Garderen, waar hun tekenwerk begon. Vandaar naar Zwolle, Kampen, Hasselt en Steenwijk, om door
zuidoost-Friesland en noordwest-Drente, vanaf Zuidwolde hun reis voort te zetten door Overijssel. Na een
tocht over de bultige, heuvelachtige heidevelden bereikten zij het toen onbezette en gedeeltelijk reeds in
verval verkerende Ommerschansbastion. Daar werd gegeten en gedronken in het huis er vlak naast, -ons
bekend uit de twee vorige hoofdstukken-, er werd getekend en geschreven, voordat het gezelschap naar

Ommen vertrok, vervolgens door Salland en Twente, om wat hun reisverslag betreft, in Diepenheim te
eindigen.



In het gebied van Ommen tekenden zij de havezathe Arendhorst in Varsen aan de Vecht in drie aquarellen en
maakten zij vier pentekeningen van "Het Leer" bij Ommen. Daarnaast nog een aquarel weergevend een
"Gezicht op Ommen" gezien vanaf de overzijde van de rivier, met hoge bomen langs de Vecht en een
ophaalbrug over deze stroom "alwaar men tol moet betalen". Bij ons bekend als bruggegeld.

De verleiding is groot uit dit boek veel meer te noteren, maar ik blijf mij nu maar beperken tot hun
prachtige pentekeningen van de Ommerschans. Hierdoor kreeg ik een door mij nooit vermoede indruk en
weergave van de hoge wallen en brede grachten.

Ook hun beschrijving van de Schans is uitermate boeiend.

"Deze schans ligt nu ten eenemale gedemolyeerd en genoegzaam overhoop geworpen, doch de
buytegracht isser noch in sijn geheel. Men kan daar niet inkomen, dan met een schuyt, die ik er niet
gesien heb, maar wel een houtvlotje. Daar staat maar een boerewoning en niets meer. Hier verteerden
wij 26 stuyvers en hadde droog roggebroot tot spijs en karmelk tot drank. Den tekenmeester tekende
die schans, het boerehuis en het vlotje, daar ik boven van gezegt heb, na ’t leven af".

"Wanneer wij daar waren, liep er een gerucht dat de schans weder soude opgemaakt. En dewijl daar
bijna noch lover, noch gras, noch geboompte is, gaf het een deftig ruijm gesigt over de heyde. De
toegangen daar omheen sijn seer ongemackelijk, als sijnde niet alleen een hobbelde bobbelde heyde,
maar 0ok op veele plaatsen seer moerassig”.

"Ommerschans, een groot gevaerte met vijf bolwerken, tegenwoordig van geen gebruik. Door mij,
Cornelis Pronk, in den jaere 1732 uitgetekend. Anderhalf uur benoorden Ommen, in ’t midden van
vele veenen en eenzame heyde gelegen”.

Tot zover deze citaten. Welk een eer voor de verlaten schans om zo uitvoerig beschreven te worden in het
reisverslag van dit gezelschap. Welk een eer dat er twee aquarellen aan haar gewijd werden. Zelfs het
rijtuig, dat diende voor hun vervoer, staande naast het huis, is er bij getekend en &én er van siert mede "het
gezicht" van dit goed verzorgde boek, uvitgegeven door Canaletto in Alphen aan de Rijn.

Tk wil U het gedicht niet onthouden van é&n van het viertal reizigers:

"Daer boom noch lover groeit, noch oogverkwikkend gras,
daer op de woeste hey geen vee of menschen woonen.
Daer dikeijls ’t swarte veen in brand geraekt en as;

een schets van Plutooshof aen de Ackerontschen plas

en 't aek’lig schimmenhol natuurlijk kon vertoonen".

Over de hobbelde bobbelde heide,

trok toendertijd een kleine karavaan.

Die toog ook op de schans haar wallen aan;
Waar twee van hen zich aan het teek’'nen wijdden.

Hun pen deed mij de toestand goed bekijken.
Hoe 't Ommer fort hier toen vereenzaamd lag.
Erg boeiend is hun prachtig beeldverslag

Her mocht mijn zicht op vesting zeer verrijken.



12 De latere jaren van deze vesting

De Ommerschans, aangelegd van 1623 tot 1628, bleek ondanks haar grootte van ruim 30 bunder verre van
ideaal. Zij vroeg veel onderhoud, telkens opnieuw. Noodzakelijk onderhoud, dat door geldgebrek meestal
lapwerk was en toen het in1672 zijn waarde moest bewijzen, jammerlijk faalde.

In 1715 werd zij, daar er geen oorlogsdreigingen meer waren, door de bezetting verlaten en aan de
verwaarlozing prijsgegeven.

Toch kreeg zij van 1735 tot 1745 weer een grondige opknapbeurt en tevens vernieuwing naar de toen
gangbare opvattingen. Niet zozeer omdat er toen wel vijanden voor haar grachten en wallen zouden
verschijnen, maar alles wijst er op dat dit een gevolg was van de vriendjespolitiek der bestuursmacht van ons
land in die periode. De landsregering was in die jaren namelijk in handen van enkele regentenfamilies. Door
het kiezen van nieuwe bestuurders door de bestuurders zelf, benutten zij de kans om zoveel mogelijk naaste
familieleden met allerlei ambten te begiftigen. Of zij wel bekwaam waren voor de posten was van minder
belang. Het ging soms zo ver, dat zelfs kinderen een benoeming kregen voor een beroep met een hoog
salaris en dat een ander dat werk voor weinig geld uitvoerde.

Bekend is het verhaal van een nog jong meisje uit die regentenfamilies dat een aanstelling kreeg als
"zakjesnaaister voor het Stadhuis”. Die arme kleuter. Ze is pas 4 jaar, maar dat is niet erg, voor dat werk is
wel een arme vrouw te vinden, die dat maar al te graag wil doen voor enkele stuivers per dag en het meisje
kreeg er per jaar duizend gulden voor.

Door het opnieuw in paraatheid brengen van de Ommerschans waren er heel wat banen te verdelen, want
daarvoor moesten personen benoemd worden die dit werk moesten leiden en uitvoeren. Daartoe werden weer
familieleden aangewezen en rijkelijk beloond, terwijl mensen die werkelijk bekwaam waren, voor hen het
werk opknapten en slechts een schamel loon ontvingen. Hetzelfde gold ook voor de militaire functies bij de
nieuwe bezetting der schans. Door deze handelwijze heeft het herstel van het verwaarloosde fort en tevens
het onderhouden van de militaire macht veel meer geld gekost dan door de heren regenten was begroot. Met
daarbij het oude liedje: gebrek aan financien, en als gevolg daar weer van, dat de aannemers vaak lang op
hun centen moesten wachten.

Met de hervatting van bezetting begonnen de ruzies van de soldaten met de Ommer boeren opnieuw en ook
dat was oud nieuws. Tot 1787 toe is deze schans met militairen bevolkt geweest en ook al die jaren tot dan
toe zonder enige betekenis. Bij werkelijk gevaar, zoals in 1672, kozen de verdedigers het hazenpad en in
1787 gebeurde hetzelfde in enigszins andere vorm.

Op 12 juni van dat jaar, in de strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden, waarbij de Regenten zich hadden
aangesloten bij de Prinsgezinden, naderde vanuit Zwolle een compagnie van de Zwolse Grenadiers der
Schutterij, onder aanvoering van overste Pyman en kapitein Queyzen. De bezetters van de Ommerschans
lagen die morgen -zo lezen wij- "nog in diepe rust totdat ze plotseling wakker schrokken door tromgeroffel
en veel ander lawaai in de onmiddellijke nabijheid der grachten”. Wat moesten ze beginnen met een sterkte
van 25 militairen tegen de grote overmacht? Vluchten kon niet meer, want zij zagen dat ze geheel omsingeld
waren. De Zwolse compagnie ontwapende hen en zond de mannen ledig heen. Van het aanwezige verdedi-
gingsmateriaal werden onmiddellijk 24 stukken geschut en kogels, bommen, geweren en buskruit naar de
Overijsselse hoofdstad vervoerd en na een strooptocht in de omgeving en een kort verblijf van de rest der
Zwolse strijders keerden dezen op hun basis terug.

Merkwaardig in dezelfde tijd is de instelling van een "Commissie voor het Defensiewezen in Overijssel”,
bestaande uit 3 burgemeesters en 3 edelen. Zij ontvingen van de Overijsselse Staten een bedrag van
zestigduizend gulden voor aanschaf van geschut en andere krijgsvoorraad, die echter niet zo direct te koop
waren, en daarom besloot men die maar uit de Ommerschans te halen. Vandaar wellicht de beschreven
aanval der Zwolse patriotten op het Ommer fort. "Een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen...... ".

Met die aanval en beroving is aan de afweerfunctie van de schans als zodanig toen definitief een einde
gekomen; in elk geval vernemen wij er verder niets meer van. Wel schijnt ze na 1787 nog gebruikt te zijn
als bivak voor soldaten en dienst gedaan te hebben als kamp voor legeroefeningen.



Ook moet er opnieuw nog weer aangebouwd zijn, getuige een advertentie in de "Overijsselse Courant” van
1801, waarin te lezen stond:
"Op Dinsdag 19 mei om 11 uur zal ten huize van de Castelein Odink aan de Besthemer Berg
worden aanbesteed: Het eenjarig onderhoud, herstelling, timmer- en metselwerken aan de
Ommerschans.
De Agent van Oorlog van de Bataafse Republiek”

Na 1801 heb ik over deze schans geen berichten meer kunnen aantreffen. Een periode van bijna twee
eeuwen overziende, moeten we wel concluderen dat de schans "op het Ommermoer” geen mallemoer heeft
betekend als bastion tegen des vijands woelen en plunderzucht. De Bataafse Republiek, zoals ons land tijdens
de Franse overheersing genoemd werd, bleef bestaan tot 1813, nadat Napoleon zijn Waterloo kreeg en
verbannen werd naar Elba en later naar Sint Helena.

In november van datzelfde jaar kwam de vervulling(?) van Bilderdijks profetie:

"Hollands naam is weer hersteld.
Holland uit het stof herrezen

zal opnieuw ons Holland wezen.
Stervend heb ik 't U gemeld."

De bevrijding van het Franse juk ging gepaard met een proclamatie vol slagzinnen:

"Holland is weer vrij. De Franschen viuchten naar alle kanten. Alle aanzienlijken komen in de
regeering. Het volk krijgt een vroolijken dag op gemeene kosten. De oude tijden komen weerom.
Oranje boven!".

Deze bevrijding van de Fransen in 1813 wordt op de Lemelerberg blijvend herdacht door het in 1913
aangelegde Park 1813 en de verheven stenen leeuw, aangeboden door de "Oranjebond van Orde".

In hetzelfde jaar vierde ook Ommen een groot "onathankelijkheidsfeest”, en in de Brugstraat was een
erepoort opgericht met het opschrift: "De Ommenaren, hand in hand, Joegen de Fransen uit het land". (!!)

Zo heb ik getracht in 12 hoofdstukken U wat nader kennis te laten maken met de Ommerschans en met wat
er omheen en daarbinnen zich afgespeeld heeft. Veel is daar gebeurd in 200 jaar tijds en er zou nog veel
meer gebeuren!.

Toch zijn ze nog eens aan die schans gaan bouwen.
Waarom? Het kwam door des Regenten macht.
Soldaten stonden doelloos er op wacht,

dat op den duur hun ijver deed verflauwen.

Want tozn de garde Grenadiers van Zwolle
dit fort moest nemen op der Staten last,
Werden haar wakers in de slaap verrast.
Ze hadden zelfs geen tijd om weg te hollen!.

In Franse tijd is hier het doek gevallen.

Een droevig einde van dit bastion.

Die taak tot afweer nooit volbrengen kon.
Ondanks haar grachten en haar hoge wallen.



13 Verdedigingsschans werd
weldadigheidsgesticht

Door het verval der zeden en toenemende armoede, mede veroorzaakt door de weelde ontwassen aan zich
zelf van de regentenkliek en voorts daarbij de gevolgen van het geharrewar tussen Patriotten en Prinsgezin-
den, was er in de tweede helft van de 18-de eeuw in ons land grote werkloosheid en vaak bittere ellende
ontstaan.

Een ellende die nog toenam door de Franse tijd, vooral doordat de bloem der natie sneuvelde of krijgsgevan-
gene werd tijdens Napoleons avontuurlijke tocht naar Rusland, met alle gevolgen van dien.

Wel werd in 1813 Holland weer vrij en zouden de oude tijden weerom komen volgens de bevrijdingsprocla-
matie; in werkelijkheid werd het nog minder dan voordien.

Zo schreef Ds. O.G.Heldring dat er in de Betuwe bedelaarsjagers waren aangesteld om dat gebied van zulke
lieden te ontlasten en dat er bij een razzia in 1815 wel 335 personen gegrepen waren, die buiten deze streek
over de brede rivieren Rijn en Waal werden verwijderd.

In de grote steden van Nederland, waartoe tot 1830 ook Belgie behoorde, was zulks nog veel erger. Dit
pauperisme, zoals het destijds genoemd werd, is toen met vaste hand aangepakt door generaal Johannes van
den Bosch, de vader van het beruchte cultuurstelsel in het toenmalige Nederlands Oostindie. Door hem werd
met veel medewerking van Prins Frederik, een zoon van koning Willem 1, op 1 april 1818 de "Maatschappij
tot bevordering van Weldadigheid" opgericht. Met het verheven beginsel:

"de toestand der armeren en lageren volksklassen te verbeteren, inzonderheid aan de zelven arbeid,
onderhoud en onderwijs te verstrekken en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze

mensen in het algemeen vervallen zijn, op te beuren en tot een hogere beschaving, verlichting en
weldadigheid op te heffen"

De Maatschappij wilde dat doen:

1 door middel van fabrieksmatige inrichtingen, ter vervaardiging van goederen die geschikt zijn voor
export,
2 door op het platteland landbouwkolonién te vormen om woeste grond te ontginnen en te exploiteren.

Al heel gauw nadien kwamen er drie kolonién tot stand op de arme heide in het woeste gebied rondom de
punt, waar de 3 provincies Friesland, Drente en Overijssel samenkomen, te weten: het Wilhelminaoord, het
Frederiksoord en het Willemsoord, genoemd naar leden van de Koninklijke familie.

Ze waren bedoeld als zogenaamde "vrije kolonies", doch wel onder streng toezicht, waar de arme lieden
gelegenheid werd geboden door hard te werken zich te bekwamen tot een zelfstandig bestaan. Er meldden
zich daar echter ook velen die van de arbeid geheel vreemd waren: bedelaars, landlopers en vagebonden, die
naar het inzicht der bestuurders alleen met harde tucht in het gareel konden worden gebracht.

Daarom ging men naarstig op zoek naar andere opvang van deze mensen en als plek voor een gesticht voor
hen werd gevonden het terrein van de sinds vele jaren al niet meer functionerende Ommerschans. Het is zeer
wel mogelijk dat Prins Frederik, toen hij met zijn vader de koning op woensdag 3 juli 1819 een bezoek
bracht aan de nieuwe nederzetting langs het door Baron van Dedem gegraven kanaal de Dedemsvaart, daarbij
ook de omgeving van deze schans heeft bekeken en zijn vriend Johannes van den Bosch daarop heeft
geattendeerd. Een omgeving die toenmaals werd beschreven als:

"een oneffen oppervlakte vanaf de Hessenweg in het zuiden, tot aan de Reest in het noorden, terwijl
in de verte oostwaarts de torens van Heemse en Coevorden zich opblauwden. Een woest gebied met
het schrale heidegewas begroeid en in de laagten water, dat nergens uitweg vindend, daar meerstallen
vormden. Slechts een stoutmoedige jager, die het wild in deze schuilhoeken opzocht en de herder die

zijn schapen de sobere heide en grashalmpjes deed zoeken, hebben deze bodem betreden terwijl hier
en daar wat geboekweit werd".



Het 30 hectare groot terrein van de Ommerschans werd alzo gekozen in november 1819 om het in te richten
als dwanggesticht, en door de gemeenten Stad-Ommen, Ambt-Ommen ein Avereest werden delen woeste
grond afgestaan ter ontginning door de kolonisten. In 1820 reeds verschenen daar grote gebouwen, samen
een soort kazerne vormend, waarin de bedelaars ondergebracht konden worden om hen door strenge tucht
aan geregelde arbeid te gewennen. Daarvoor werd vooraf het grootste deel der wallen geslecht en de
grachten dichtgemaakt, waardoor er toen en ook daarna nog een gebgaliseerde oppervlakte ontstond waarop
de bouwerij kon geschieden. Het zal wel een heel werk zijn geweest, al ging het vanzelf sneller dan het
maken van de schans in de jaren 1623 tot 1628.

In 1823 volgde de bouw van een soortgelijk gesticht te Veenhuizen in noordwest Drente. Ook daar een
dwangkolonie, hoewel deels wel met een iets andere opzet. In Veenhuizen werden namelijk 3 grote
gebouwen geplaatst, waaromheen 20 boerderijen verrezen. De gestichten I en III waren bestemd elk voor 80
kinderen -wezen en vondelingen- en inrichting II, evenals in de Ommerschans, voor bedelaars.

De kinderen in Veenhuizen konden tot hun 20-ste jaar onderhoud en onderwijs ontvangen in ruil voor
arbeid. Een versje op é&n der muren gaf daarvan uitdrukking:

"Hier ziet het weesje zich, op 't stil en eenzaam land,
gevormd en opgeleid tot een gewenschten stand.
Deelde eens zijn vroege jaren in ’s leven moeit en pijn.
Hier leert het vlijtig, braaf, wijs en gelukkig zijn."

De activiteiten van de Maatschappij van Weldadigheid resulteerde aldus in 5 jaren tijds tot 5 kolonies; de 3
genoemde "oorden" en 2 dwangkolonies, die te Veenhuizen en in de Ommerschans.

De "Maatschappij van Weldadigheid" bestaat nog steeds en bezit in Frederiksoord, gemeente Vledder, nog
ruim 1400 hectare grond en wat erbij hoort; ondermeer het bevoegd gezag over de Middelbare Tuinbouw-
school met grote tuin aldaar. Vemeldenswaard is -zoals de Zwolse Courant van 19 september 1987
mededeelde- dat de bet-achterkleinzoon van de oprichter, Jhr.Mr. Theodoor Willem van den Bosch,
voorzitter vanaf 1967, in 1987 afscheid nam van de Maatschappij.

Hoe het verder is gegaan met de "oorden" en met Veenhuizen laat ik -hoe interessant ook- achterwege. Mijn
wat ruime beschrijving hierboven is bedoeld om Uw aandacht beter te kunnen bepalen bij de dwangkolonie
op de Ommerschans, zoals toen meestal dit oude grachten- en wallenwerk werd aangeduid. Wat er gebeurde
in de toen 200 jaren oud zijnde schans en in haar naaste omgeving. Hoe het ging in de 2-de periode van een
tijdperk van bijna 4 eeuwen. Hoe het de Ommerschans verging van een plek van verdediging tot een
inrichting voor het beoefenen van weldadigheid.

Hoe een verdedigingsschans weldadigheidsgesticht werd.

Na donkre Franse tijd ging het weer dagen.
De schans toen aan gans ander doel gewijd;
kwam daar "Kolonie van Weldadigheid".

Die haar beginslen ook hier uit wou dragen.

Hun hoofddoel was, hier beedlaars laten werken,
voorzien in onderhoud en onderricht.

Aan sloebers saamgebracht in een gesticht.

Om onder dwang, wat zwak was, te versterken.



14 "Het grootste gebouw"

Eind 1820, nog binnen het jaar nadat de Maatschappij van Weldadigheid het beheer over de uitgerangeerde
Ommerschans had gekregen met de daarbij aangekochte grond, kon al worden medegedeeld dat een imposant
gesticht gereed was gekomen. Het werd gebouwd door de aannemer Meine Ilkes Kruizinga, die zijn
onderneming gevestigd had bij de brug over het niet lang daarvoor gegraven kanaal de Dedemsvaart, bij de
brug met de vaardieptebalk, de zogenaamde Balkbrug; in de eerste tijd ook wel Kruizinga’s brug genoemd.

Voor 55.000 gulden maakte deze Kruizinga de kazerne voor de aan te voeren bedelaars klaar, en vol trots
verklaarde hij, dat dit het grootste gebouw van Nederland was! Een vierkant complex van ongeveer 120
meter lang en eveneens 120 meter breed met verdieping (of moet geschreven: verhoging?) en tussen het
buitenste geheel een binnenplaats, waar werkplaatsen voor mannen, vrouwen en kinderen een plaats kregen.
Een plattegrondskaart verstrekt ons een goed overzicht van wat er allemaal in 1820 en daarna tot stand is
gekomen.

Het hoofdgebouw bevatte 34 zalen als verblijf van de bewoners, waaronder 1 aparte zaal voor kinderen van
ongehuwde moeders. De hoekpercelen dienden tot woningen voor de zaalopzieners. Een toegangspoort aan
de noordkant, via een brug over een nieuw gegraven gracht rondom dit grote gesticht bereikbaar, verleende
toegang tot het binnenplein. Ook de zuidzijde verleende op dezelfde wijze de mogelijkheid er binnen te
treden. Boven de zuiderpoort bevonden zich de magazijnen voor de kleding.

De binnenplaats werd door een hoog ijzeren hek in tweedn verdeeld, want mannen en vrouwen moesten
streng gescheiden blijven, tenzij door hen kon worden aangetoond dat zij gehuwd waren, wat slechts zelden
het geval bleek, of wanneer zij wel getrouwd waren, dat in de regel niet konden aantonen. Aan eventuele
nieuw geboren kleine bedelaars had de Maatschappij naar het scheen geen behoefte!

In het oostelijk gedeelte van het binnenterrein stond een gebouw met weefgetouwen en op de bovenverdie-
ping daarvan werkplaatsen voor schoen- en kleermakerij. In een gebouw op de binnenplaats van de
vrouwenhelft werd beneden gesponnen, terwijl er boven het vertrek was voor de naaisters.

Buiten de nieuw aangelegde gracht, waar thans nog gedeelten van aanwezig zijn en waaruit de omvang van
het "grootste gebouw van Nederland" nog vrij goed is te herkennen, waren of werden later gebouwd:

--De kelder en het washuis met een bleekveld.

--2 Blokken woningen voor de ambtenaren en bewakingssoldaten, niet ver van de noorderpoort.

--Het huis van de adjunct-directeur. De directeur van de kolonie te Frederiksoord fungeerde tevens als
hoofddirecteur van de kolonie op het terrein van de vroegere schans.

--Een koffiebalenweverij, een touwslagershuisje en het brandspuithuisje.

--De smederij met spijker- en klompenmakerij.

--De school met onderwijzerswoning en een tweede schoolgebouw, met daaraan verbonden een magazijn
voor geneesmiddelen.

--Een bergplaats voor granen en aardappelen.

--De gevangenis met cellen en 3 bewaarderswoningen.

—-Het koetsiers- en het veel later gebouwde doktershuis, waarvan de eerste steen gelegd werd door dokter
Hamer. Waar een eerdere dokterswoning heeft gestaan is niet bekend.

--Verschillende werkplaatsen.

--Het hospitaal, een lijkenhuisje, een baarhuisje en een vrij grote begraafplaats.

--Een woning voor de smidsbaas Slot en een turfschuur.

--Een boerderij met bijgebouwen, toenmaals hoeve genoemd en bekend gebleven als Hoeve nr.5. Van
dergelijke hoeven zouden er nog vele bijkomen, waarover later meer.

Alle bovengenoemde bouwwerken verrezen op het grotendecls gedgaliseerde terrein van de vroegere schans.
Buiten dat gebied, dus buiten de 30 hectare van de oorspronkelijke vesting werden er gebouwd een
Hervormde kerk met pastorie, het Regentenhuis bij de Balkbrug en veel later een RK-kerk eveneens met
pastorie.

Rest mij nog te vermelden een kleine moestuin en een veel grotere, die grotendeels eveneens buiten de
buitenste schansgracht van weleer lag.



Zoals gezegd stond het hoofdgebouw op dezelfde plaats waar voorheen het centrale deel van het bastion was,
en de nieuwe gracht er omheen had ten doel ontsnappen van de opgepakte bedelaars te voorkomen.

Een pentekening die ik aantrof als reproductie in de bundel "Terugblik op Salland” geeft een duidelijk beeld
van het grote gesticht omstreeks 1825, waarop ook de verdieping duidelijk zichtbaar is.

Uit een kadastrale kaart van 1822 blijkt dat er toen, naast de al heel lang bestaande weg langs de oostzijde
van de vroegere schans, tevens een weg was aangelegd dwars over het gebgaliseerde gedeelte van het terrein,
vlak langs de oostkant van de nieuwe gracht, die dan verder weer aansloot op de eerder genoemde weg
richting Balkbrug.

Deze weg over het gebied werd in mijn jonge jaren -inmiddels verhard- algemeen gebruikt voor doorgaand
verkeer, terwijl de oude weg oostelijk toen en thans nog alleen maar dient voor landbouwverkeer. In de
dertiger jaren dezer eeuw kwam er een bredere verkeersweg over het vroegere schans- en kolonieterrein,
waardoor de 4 scherpe bochten van weleer werden afgesneden en deze weg de U wel bekende halve
maanvormige cirkel heeft gekregen.

Wat het Regentenhuis van de kolonie betreft dat bij de brug aan de balk werd gebouwd voor de regenten, de
leden van toezicht of wel de leden van de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid.
Deze personen hielden er hun vergaderingen en andere bijeenkomsten. Bij de Maatschappij sprak men
telkens van het logement te Ommerschans, waaruit afgeleid kan worden dat men er ook overnachtte. In 1840
nam de permanente commissie het besluit dat de gereserveerde kamers van dit logement te Balkbrug, mede
ten dienste van de gecommiteerden der commissie konden worden gesteld.

De bouwer van het gesticht, de heer Kruizinga is in het jaar 1837 overleden. Zijn eigendommen, de herberg
met de omliggende grond werden na zijn dood door de Maatschappij van Weldadigheid van de erven
aangekocht. Twee jaar later besloot de permanente commissie de herberg vlak naast het Regentenhuis te
verhuren. Huurder werd Johannes Frederik Ap, geboren te Amsterdam op 30 maart 1794. Deze heer Ap
werd later steeds in de stukken van de Ommerschans-kolonie als logementhouder en als conciérge verbonden
aan de inrichting genoemd. Dat conciérge zal wel bedoeld zijn als bewaker van het naast zijn herberg
staande Regentenhuis.

Na het overlijden van deze heer Ap op 13 maart 1866 was zijn vrouw Gerritje van Leeuwen als conciérge
verbonden tot haar overlijden op 12 maart 1878.

Een paar jaar lang daarna werd dit voorname huis voor een deel nog bewoond door de aan het kolonie-
gesticht verbonden veldwachter Freerk Klok.

Het vroegere Regentenhuis is thans in gebruik bij de Rijks-asielen voor Phychopaten te Balkbrug en de
herberg van Kruizinga werd later café "de Viersprong", waar ik eertijds wel eens een pilsje dronk.

Een groot gebouw ging op de Schansgrond rijzen.
Meer dan een bunder nam het in beslag.

Daar moesten "paupers” ploeteren dag na dag.
Mer harde hand dat "tuig" hun plicht aanwijzen.



15 Wie hier binnentrad kon alle hoop
wel laten varen

Als we de oude geschriften over de bedelaarskolonie in het noordelijkste gebied van de gemeente Stad-
Ommen naspeuren, dan valt op , dat dit in 1820 gebouwde bedelaarsgesticht steeds aangegeven wordt als
"aan de Ommerschans” en niet zoals wij het zouden doen als "in de Ommerschans”.

In latere jaren is de aanduiding "in" echter al meer van toepassing geworden op het gehele terrein dat de
Kolonie van Weldadigheid ter beschikking kreeg; een grote oppervlakte grond in, toen nog, 3 gemeenten.
Wat nu de bewoners van het gesticht bereft, kan genoteerd worden dat de verzoeken tot opname in deze
inrichting in de regel gingen via de burgemeester van Nieuwleusen, die in die dagen tevens hoofd was van
de kleine gemeente Avereest. Bevreemdend is dat zulke verzoeken niet aan de burgemeester van Stad-
Ommen werden gericht, in wiens gemeente toch dit gebouwencomplex lag. De burgemeester bleef er bij
betrokken tot 1837, toen Avereest belangrijk werd uitgebreid met gedeelten van Ambt-Ommen en Ambt-
Hardenberg en van dat jaar af toen zelf een eigen burgervader kreeg.

Terloops zij nog even opgemerkt dat in genoemd jaar bij Koninklijk Besluit grote delen van de vroegere
marken Arridn, Stegeren en Rheeze aan Avereest werden toegevoegd. Aan de toestand vodr 1837 herinneren
nog de namen Arridrend, Stegerend en Rheezerend, die we thans nog aantreffen op oude huizen te
Dedemsvaart, en een gebied aldaar bij de Reest wordt nog steeds aangeduid als Noord-Stegeren. Door deze
annexatie werd Avereest vergroot van 3729 hectare, die zij reeds had, met 2514 hectare van Ambt-Ommen
en 1123 hectare van Ambt-Hardenberg. Dus bijna een verdubbeling in oppervlakte. Het aantal inwoners
steeg daardoor van ongeveer 1000 tot 3100.

De eerste contracten voor opname van bedelaars in de kolonie vermeldden als kosten voor de gemeenten, die
ze hierheen opstuurden, een bedrag van 40 gulden "per ziel". Wanneer dan 16 jaar lang, elk jaar dat bedrag
voldaan was, verlaagde men de verzorgingskosten naar 15 gulden voor elk volgend jaar.

In het begin bleek de aanvoer van bedelaars nog niet erg groot. In 1822 waren er slechts 79 en het grote
gebouw zodoende maar voor een gedeelte in gebruik. "Dat kan er niet uit, daar moet wat aan gedaan
worden", vinden de hoge heren en al in datzelfde jaar worden de bepalingen bij Koninklijk Besluit bekend,
waarin de regering toezegde de levering van 1000 tot 2000 "paupers en vagebonden”, onder voorwaarde dat
men deze lieden tot arbeid zou dwingen en trachten hen "door godsdienst en scholing te verzedelijken".

Dat dergelijke mensen zich niet zo aanstonds kon aanpassen aan een door strenge regels omschreven
levenswijze was hun geen zorg.

Begin 1823 werden na razzia’s meer dan 3000 zogenaamde landlopers en bedelende mensen in hun kraag
gevat, waarvan er zoveel naar de schanskolonie werden vervoerd, dat alle zalen ineens geheel vol kwamen en
dat de overigen, ongeveer 1000 "voorwerpen”, zoals ze aangeduid waren, doorgestuurd moesten worden
naar de strafkolonie te Veenhuizen, die juist gereed was gekomen. Onder deze 3000 personen bevonden zich
ook 600 Belgische bedelaars, want Belgie behoorde toen nog bij Nederland onder de regering van Koning
Willem I. Tot 1831, waarna aan deze samenvoeging na de Belgische opstand een einde kwam.
Op allerlei, soms heel vreemde wijze kregen zij de Ommerschans als bestemming. In het reisverslag van
Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp, waarop ik later nog uitvoeriger terugkom, vinden we hierover
ondermeer geschreven:
"Enkele Groningsche gezinnen, die zich voor de vrije afdeling van de kolonie te Veenhuizen hadden
opgegeven, voerde men bij vergissing naar het Ommerschansgesticht. Wel werd van dit abuis rapport
opgemaakt doch de ongelukkigen deelden intusschen in de ellende daar heersende”.

Iemand uit een plaats die te veel had gedronken, werd door de schout van die gemeente gepakt en naar deze
kolonie getransporteerd. De schout kon namelijk de Franse taal niet lezen waarin de pas van deze persoon
was gesteld, en de kapitein van het bewakingsgarnizoen van dit gesticht ontdekte wel de fout van de schout
en maakte er rapport van. Maar de arme man was nog steeds niet vrij. Alzo kunnen we in dit geval

concluderen: de kapitein bekeek de pas, noteerde hetgeen hij las, deed nadien een plas en liet de zaak zoals
Zij was.



Een vrouw van over de 70 jaar had bij haar dochter een zak aardappelen gehaald en bracht die naar huis. De
veldwachter van het dorp pakte haar op wegens vermeende bedelarij en stuurde haar naar hier op, waar ze
"nog steeds verblijft".

Een arbeider uit Brugge van zijn arbeid terugkerend naar zijn huis, werd onderweg door de geeuwhonger
overvallen. Terwijl een goede vrouw hem helpt grijpt de marechaussee hem als "landloper” bij de lurven en
transporteert hem naar het gesticht aan de Ommerschans "buiten weten zijner ellendige vrouw en kinderen,
die van gebrek nu kwijnen en van de hulpe des huisvaders verstoken zijn".

Uit deze en veel andere nu niet genoemde voorbeelden, blijkt wel duidelijk dat het soms raar toeging en
mede door wat ik in volgende hoofdstukken nog ga vertellen is te concluderen dat het in deze dwangkolonie
heel erg moeilijk was om er ooit nog weg te komen. Mede bemoeilijkt door de slechte behandeling.

Alle ingekomen bedelaars werden onder nummer in de registers bijgeschreven, kregen dat nummer op hun
kleding opgenaaid en als nummer begraven. De uitdrukking: "Wie hier binnentreedt late alle hoop varen”,
werd dikwijls gebezigd en zou niet hebben misstaan als opschrift boven de noorderpoort. In de meeste
gevallen een totaal uitzichtloos leven; voor velen tot hun dood toe, waarna ze door de zuiderpoort
verdwenen naar de begraafplaats.

Wel schijnt het na de ellendige eerste 20 jaren wat beter te zijn geworden. Prof.Van Assen beschrijft zijn
indrukken van die eerste tijd dezer kolonie als "zijnde een goddeloze inrichting waar ongevonniste bedelaars
dwangarbeid moesten verrichten”.

Ds. O.G.Heldring is in 1845 wat milder in zijn oordeel. Hij beschouwde de Ommerschans als een
meesterstuk van netheid en degelijkheid en dat hem de uitnemende werking der inrichting was bewezen,
maar noemde het toch ook: "een philantropie van het Christendom losgescheurd”.

Na de eerste tijd werd het mogelijk door hard te werken bij de ontginning van de venen, vooral door de
sterkeren onder hen, wat meer te verdienen, naar de toen ingestelde regel: "loon naar werken". Zo’n iemand
kon een gedeelte van zijn verdiensten afgeven aan de kapitein der kolonie, die dat voor hem bewaarde in een
spaarpot, waarvoor hij echter geen verantwoording hoefde af te leggen. Afhankelijk van de gunsten en
grillen der bestuurders, kon zo’n persoon dan ter vrijstelling worden voorgedragen. Na goedkeuring werd
vervolgens door de Maatschappij van (zogenaamde) Weldadigheid een deels al voorgedrukte "Ontslagbrief”
ingevuld, waarvan ik exemplaren zag en de tekst van &n ervan aan U doorgeef:

"De directie der kolonién, al daartoe gemachtigd, verleent bij dezen ontslag aan den persoon van
Neerjan, Theodoor van, nummer 2184; geboren te Echt (Limburg) in 1819, in de gestichten der
Maatschappij verblijvend, wordende aan allen die zulks kan aangaan, verzocht gemelden persoon als
niet meer tot die kolonién te beschouwen.

Ommerschans den 2 november 1855.
Vanwege de directie voornoemd, de adjunct-directeur

(w.g.) A.Hulst".

Voor deze Theodoor van Neerjan, die wellicht ook wel eens alle hoop om uit dit gesticht weg te komen, had
laten varen, kwam er dus wél verlossing, al moest hij heel zijn verdere leven zijn ontslagbewijs met het
nummer met zich meedragen, om niet opnieuw gepakt te worden.

't Was niet zo best voor beedlaars die hier waren.
Meestal beschouwd als nummers en niet meer.
Tegen de dwang bestond haast geen verweer.

Wie kwam, kon alle hoop wel laten varen.



1¢ Omvang en ontsluiting van het
ontginningsgebied

Voor ik verder ga met een beschrijving van allerlei bijzonderheden in het gesticht en er omheen, lijkt het mij
gewenst nu eerst wat te vertellen over de omvang en de ontsluiting van het woeste veengebied dat er bij
hoorde. Want naast het doel om door fabrieksmatige inrichtingen voor vervaardiging van goederen het lot
der bedelaars te verbeteren, werd door de Kolonie van Weldadigheid van meet af aan ook het andere doel,
de ontginning van gronden, nagestreefd. Daarover werd hen, zoals opgemerkt, door de gemeenten Ambt- en
Stad-Ommen, alsmede Avereest, een grote oppervlakte ter beschikking gesteld van ruim 4000 meter lang en
gemiddeld 2250 meter breed, in totaal dus een gebied van meer dan 900 hectare heide en veengrond; zulks
met inbegrip van het 30 hectare grote bebouwde gestichtsterrein.

De grenzen van dit gebied waren: aan de noordkant +150 meter ten zuiden van de wat eerder gegraven
Dedemsvaart, vanaf "Dalvoorde” en vandaar parallel lopend met dit kanaal naar het Katingerveld. Ik vond
ergens vermeld dat dichter bij deze vaart niet toegestaan was om daar te ontginnen vanwege het verschil in
waterpeil boven en beneden de "Schut” Sluis V.

De oostgrens liep vanaf het Katingerveld zuidwaarts, ongeveer de lijn volgend waar thans de autoweg van
Raalte naar Hoogeveen het snelverkeer verwerkt. Aan de zuidzijde ging de begrenzing vanaf die veel later
aangelegde autoweg in westelijke richting naar de nu zo geheten Balkerweg; volgde die weg ongeveer 70
meter en boog linksaf via de tegenwoordige Woestenweg naar de nu zogenoemde Marsmanweg.

De begrenzing volgde deze weg en liep daarna met de Koloniedijk mee, om voorts rechtsaf te gaan langs wat
nu de Vinkenbuurt is, naar het noorden tot aan ons beginpunt oostelijk van Dalvoorde.

Dit woeste werkgebied met een dergelijke omvang is vanaf de eerste jaren door het graven van brede wijken

ontsloten. Prachtige wijken, met aldoor vol koel helder water met een uitbundige groei en bloei langs de

haarranden, zoals ik mij nog heel duidelijk herinner vit mijn schooljarentijd en waarmee wij veel plezier

beleefden. Die, toen in de twintiger jaren der vorige eeuw ontstane wijken, door de bedelaarshanden

gegraven, moesten dienst gaan doen voor de afvoer van de gestoken turf, die gebruikt werd voor

verwarming en bereiding van warm eten in het gesticht, dat ongeveer in het midden van het koloniegebied

lag.

De brede wijken werden verder benut voor het transporteren van kleine schuiten met compost, stalmest en

andere landbouwmaterialen naar en van de in cultuur gebrachte gedeelten grond. De opbrengsten van de

ontginning waren hoofdzakelijk rogge, haver, gerst, aardappelen, paardebonen en boekweit, alsmede gras,

hooi, stro en stoppelgewassen.

Naar een prachtig patroon ontstonden zo vervoersmogelijkheden over water door:

1 de wijk in het oostelijk deel van het koloniegebied;

2 de wijk vanuit het restant der oude gracht richting Balkbrug naast de weg Ommen-Balkbrug, die

echter pas later verbinding kreeg met de Dedemsvaart;

de wijk die liep langs de later zo genoemde le schansweg;

de wijk, gelegen naast de weg die thans de 3¢ schansweg wordt genoemd;

5 de wijk eertijds lopend langs de vroegere weg die in de volksmond "de Strontwieke" wordt genoemd
doch later een nettere naam kreeg, namelijk Zelhorstweg.

&~ W

Al deze wijken liepen evenwijdig van elkaar zuid-noord. Dwars door het midden van het koloniegebied werd
een langere hoofdwijk gegraven vanaf de schansgracht naar de westgrens, en had zo verbinding met elk der
genoemde wijken. De zandweg die er nu nog bij langs loopt noemden wij vroeger de Zwolsche weg, doch
kreeg later de naam Oude Zwolsche weg. Bovendien kwam er toen ook een wijk vanaf de gracht naar het
oosten als verbinding met de wijk in dat deel van de kolonie.

Omstreeks 1839 is daarbij nog gekomen een veel bredere wijk vanaf de noordgrens, even ten westen van
Sluis V, die recht uit in zuidelijke richting liep en dicht bij de zuidgrens nog een aftakking kreeg in
westelijke richting en eindigde nabij de Vinkenbuurtse republiek, toen nog aangeduid als Varsenerveld.

Bijna geheel aan het einde van deze aftakkingswijk zonder naam, was ik op 14-jarige leeftijd inwonend als
boerenknecht bij de familie Vos, die woonde op één der vroegere hoeven -waarover later meer- en deze wijk



gaf mij veel schaatsgenot in de strenge winter van 1929.

Daarna ben ik, wat terloops door mij wordt opgemerkt, ook nog als boerenknecht werkzaam geweest bij
twee boeren aan de le Schansweg met een wijk er langs. Eén dezer boeren woonde eveneens op een
vroegere kolonieboerderij.

De in 1839 aangelegde brede wijk, waarover ik zojuist schreef en waarlangs gedeeltelijk nu de doodlopende
2e Schansweg loopt, was voor 150 jaar het kloeke begin van het aan te leggen kanaal vanaf de Dedemsvaart
naar Ommen, bijna geheel over het grondgebied van Stad-Ommen en het zou moeten uitmonden in de Vecht,
ongeveer op de plaats waar nu jaarlijks de Ommer bissingh wordt gehouden. Voor het afstaan van haar
gronden had het Ommer stadsbestuur namelijk bedongen als contra-prestatie, dat het Gesticht in de
Ommerschans een kanaal zou doen graven voor de scheepvaart, van de Vecht naar de Dedemsvaart.
Aanvankelijk werd met ijver de graverij door de bedelaars -en misschien ook andere losse werkkrachten-
aangepakt. Door deze arbeid viel er wat meer te verdienen dan normaal. Een lengte van 150 meter bij de
Dedemsvaart bleef eerst zitten. Vandaar af vorderde het werk goed. Eerst door het eigen koloniegebied,
vervolgens door de Woeste -thans het Ommerveld- en daarna tot in Witharen. Daar echter stokte de grote
zandverplaatsing, niet omdat men geen kans zag door de hogere zandrillen aldaar door te breken, maar
gewoon omdat er geen geld meer ter beschikking stond.

Thans bestaat deze Kanaalwijk, ook wel als Schans- of Koloniewijk aangeduid, nog vanaf de voormalige
Dedemsvaart -want later werd het stuk dat eerst moest blijven zitten ook weggegraven- tot aan de kolonie-
dijk. Het verdere deel ervan , door het Ommerveld, is jaren geleden gedempt, van een verhard wegdek
voorzien en kreeg de naam "Stenenbrug”. Nog zuidelijker in de buurtschap Witharen zijn de resten in het
landschap nog duidelijk waarneembaar, en het laatste stuk van de graveri) van toen, eveneens nog aan te
wijzen, heet in de volksmond nog steeds: het Veurtie".

Het feest van Stad-Ommen ging dus toen niet door. Dat gebeurde pas ruim 25 jaar later, toen veel
oostelijker het Ommerkanaal tot stand kwam, tussen het 3e en 4e blok door, dwars door het Arriérveld en
vervolgens tussen de latere buurtschappen Emsland en Dante westelijk en de buurtschap Ommerbos-Rotbrink
oostelijk, door naar de Hardenbergerweg met een vrij grote haven aan het eind.

Echter geen verbinding met de Vecht. Een stroomduiker zorgde voor afvoer van teveel water en diende
tevens als stuw voor het op peil houden ervan.

Precies 100 jaar later, omstreeks 1965 werd het gedeelte tussen de Dante en Rotbrink weer dichtgegooid,

nadat vooraf een nieuw kanaal gegraven was naar de Vecht bij Varsen. Doch ook dan nog geen scheepvaart-
verbinding rechtstreeks van de Dedemsvaart naar de Vecht, want het Ommerkanaal werd vanaf genoemd jaar
voor vervoer te water gesloten en ook de Dedemsvaart verdween bijna geheel

Tot zover deze waterige beschrijving.

Voor deel van hen lag woest gebied te wachten.
Oniginning werd geacht een goede zaak.

Veel vagebonden vonden hier hun taak.

Her vergde veel van hun vaak zwakke krachten.

Dok moesten zij een grift naar Ommen maken.
Een breed kanaal, vanaf de Dedemsvaart.

Tot halfweg kwam het klaar toen werd verklaard:
"Het geld is op". Men ging het graven staken.



17 Uit het voettocht-verslag van
twee vrienden

Hoe het was en toeging in het bedelaarsgesticht wordt ons uitvoerig beschreven in het reisverslag van twee
bezoekers. Het waren Jakob van Lennep, bekend geworden als schrijver van historische romans als: "De
lotgevallen van Ferdinand Huyck" en "De lotgevallen van Klaasje Zevenster” -om er twee te noemen- , en
zijn beste vriend Dirk van Hogendorp, de zoon van Gijsbert Karel van Hogendorp, die koning Willem I op
de troon had geholpen en zich sinds 1815 graaf mocht noemen.

Deze beiden, uit de bovenlaag van ons volk en die zich ook als zodanig gedroegen, maakten in 1823 een
voetreis door Nederland. Het initiatief daartoe was genomen door Van Hogendorp, die het wel dienstig leek
de mentaliteit van het Nederlandse volk te bestuderen. Hij had zich als advocaat in ’s Gravenhage gevestigd
en zijn vriend Jakob van Lennep studeerde rechten in Leiden.

De aantekeningen van Van Lennep, als de schrijver van hun wedervaren, zijn in dagboekvorm in 1942 door
M.Elisabeth Kluit uitgegeven, onder de wat ironische titel: "Nederland in den goeden ouden tijd". Hun
notities geven een aardig beeld van de armoede, die in het begin der 19de eecuw geleden werd. Dat leed
drukte voornamelijk op de schouders van degenen die nu door zogenaamd progressieve politici als "sociaal
zwakkeren" worden aangeduid. Als Van Lennep in een plaats komt, waar hij geen bedelaars ziet, vindt hij
dat opmerkelijk genoeg om er melding van te maken. De kloof tussen rijk en arm was toen breed en diep. In
de provinciestadjes die beiden aandoen verkeren zij uitsluitend in de hogere kringen waartoe zij zelf behoren.
Als de licht ontvlambare Jakob van Lennep tijdens deze tocht eens zijn 0og op een aardig meisje laat vallen,
is dat in negen van tien gevallen een freule. Dat desondanks de aantekeningen van Van Lennep niet alleen
een beeld geven van de even gegoede als gezapige burgerij, is te danken aan hun belangstelling voor corden,
zoals gevangenissen, strafkampen en bedelaarsgestichten, die het uvitschot van de maatschappij onderdak
boden. Buiten die ghetto’s houden de twee reizigers zich van deze lieden op een afstand.

Als twee deftige heren met hoge hoed stappen zij rond. Het is interessant hun voettocht die op 28 mei 1823

te Amsterdam begon, te volgen, maar ik wil mij beperken tot hetgeen zij over de kolonie in de Ommershans
vertellen.

Na hun bezoek aan het bedelaarshuis in Hoorn en de door de Maatschappij van Weldadigheid geéxploiteerde
kolonie Frederiksoord, gaan we op weg naar de Ommerschans. Vanaf de Lichtmis gaat het naar de Rollecate
en vertoeven daar een wijle bij baron van Dedem, de graver van het naar zijn naam genoemde kanaal. Deze
had, zo schrijven zij, zijn nu riante villa laten overplaatsen naar hier en zodanig gebouwd, dat het kanaal er
met een flauwe bocht omheen liep en "dat zijn huis aangenaam over de vaart heen hangt”.

Voorts vermelden zij dat dit kanaal zeer breed en genoegzaam diep was en zij daarop een vloot zagen zeilen
dan niet minder dan 70 turfschepen op één dag.

Na hun wandeling vandaar langs het water in oostelijke richting kwamen zij aan bij de Balk-brug, die toen
nog Kruizinga’s brug heette. Ze logeerden bij deze aannemer Kruizinga in zijn herberg en die vertelde hen
allerlei bijzonderheden over het grote gesticht, dat hij 3 jaar daarvoor gebouwd had. Daarheen gingen de
twee voorname reizigers de daarop volgende dag 17 juli 1823 op weg, waarover zij zelf schrijven:

"Eerst liepen wij tien minuten door heerlijke rogge en genaakten zo het gesticht, dat een vrij
aangenaam voorkomen heeft, zijnde met bomen hier en daar overschaduwd en op een oude schans,
nog met grachten omringd, opgebouwd. Aan de hoofdpoort zaten enige soldaten, bestaande uit een
luitenant met 25 man. Aan de deur werden ons vijf en een halve stuiver entree gevraagd; van het
daarvan komende geld werden spiegeltjes en dergelijke meubelen gekocht. Op aanraden van Kruizinga
vroegen wij niet naar de Adjunct-directeur, maar namen een Colonist om ons rond te leiden. Deze
man, een Belg, liet ons de binnenplaats, zeer groot zijnde, zien die door een hek verdeeld is".

Verder rapporteerden de twee bezoekers:

"De timmerplaats aanschouwd hebbende, kwamen wij op de grote bovenkamers, waar een vrouw, die
zich op het veld overwerkt had, zat te kermen van pijn en het gesticht vervloekte. Vandaar naar een
andere zaal en vonden er eenige vrouwen en kinderen.



Eén der vrouwen, die opgepakt bleek te zijn wegens bedelarij, toonde ons het ochtend- en avondeten
der kinderen, bestaande uit een half commiesbrood, op hetzelve moesten hare twee spruiten den
ganschen week teeren die dan ook kermden van den honger”

"Ook bezochten wij de kinderkamer waar zeven of acht kleinen onder de acht jaar zaten te spinnen.
Een welgedane knappe vrouw (en daar lette van Lennep graag op!) pastte hen op als kindermoeder en
tobde zelf met een klein kind op den arm, zodat zij niet werken kon. Uit deze kamer kwamen wij in
een klompenfabriek, waar een jongetje, nota bene in een gesticht tot weering der bedelarij, met een
klomp in de hand bij ons bedelde.

In een binnenzaal komende, waar eenige Colonisten verbleven, vroegen wij of het hier de ziekenzaal
was, zoo ellendig zagen alle bewoners er uit. Op die plaats ontmoette ons, bij het keeren, een lange
kerel. Dit bleek de kwakzalver te zijn, aan welke de 996 zielen, die de schans op het Ommermoer
bewoonden, zijn toevertrouwd. Hij was uit Duitschland verbannen en woont thans in een hol nabij de
Dedemsvaart. Stilzwijgend zagen wij bij het uittreden elkander aan en knipten een traan uit de ogen
weg.

Mijn gemoed was vol; dan na een wijle voortgegaan zijnde zeide ik (aldus Van Lennep) zullen wij
naar de kapitein gaan? "Voorzeker", zeide Van Hogedorp, "doch wachten wij ons, onze afkeuring te
laten blijken".

Wij kwamen dus bij den Kapitein, een kleine man met vriendelijk, doch enigzins weemoedig gelaat en
hoogduitsche uitspraak: "Gij hebt het gesticht gezien? Welnu gij zult er voorzeker vele abuizen
gevonden hebben".

Dit begin trof ons en deed ons openhartig met hem omgaan. Hij bood ons de tabakspijpen aan en zijn
vrouw schonk ons thee. Wij spraken over al de ongelukkigen, die buiten hun schuld in de Ommer
schans zaten. Nadat de Kapitein ons hierover en over veel andere zaken verhaald had, bracht hij ons
de velden rond.

Daarna nam de Kapitein afscheid van ons en verzocht hij Van Hogendorp als advocaat, zijn invloed,
zoo hij er enige had, in het werk te stellen ter verbetering en verlichting van den last die zijn
schouders drukte, dat hij tenminste niemand, dan door een rechtelijk vonnis op de Ommerschans
krijgen mocht”.

"Q! dat onze zwakke pogingen het lot dier rampzaiigen mochten verzachten en den blinddoek
afrukken van de oogen diergene die met vooringenomenheid oordelen”.

Als je zoiets leest zouden je ook bijna de tranen in de ogen springen: de jonge van Lennep als voorspraak-
kampioen voor de verworpenen der aarde! Toch zijn wij door hun uitvoerig verslag heel veel gewaar
geworden van het leven en de vaak bizarre omstandigheden der bedelaars in de Ommerschans-kolonie.

En van hun notities hoop ik in de volgende hoofdstukken gaarne gebruik te maken.

De mensen, die van alle kant hier kwamen;
soms zomaar van de straten weggeplukt,
zaten in zalen bij elkaar gedrukt,

waar rwee bezoekers toen een kijkje namen.



18 Er kwamen hoeven op het
koloniale terrein

Al heel gauw na het graven der vele wijken -het zou totaal 18000 meter lengte worden- en het
ontginnen der toegewezen woeste heide- en veengrond, verrezen er zogenaamde Hoeven op het land
rondom het gesticht. De 6 boerderijen , waar Van Lennep het in 1823 over had, zijn in de loop der
daarop volgende jaren vermeerderd tot in totaal 21 hoeven met elk ongeveer 36 hectare land er om
heen. De boerengebouwen precies in het midden en allen aan een wijk gelegen. Met deze grote
landbouwbedrijven was de kolonie-leiding, oud-minister Mansholt meer dan 150 jaar voor!

Aan de hand van oude topografische kaarten kunnen wij nagaan waar de hoeven eertijds, en de meesten nu
nog, stonden of staan. Elk kreeg een nummer, zoals het in hier volgend overzicht staat aangegeven.

--Nummer 1 t/m 3 kwamen langs de meest oostelijke wijk.

--Nr.4 t/m 7 langs de wijk en verkeersweg van Ommen naar Balkbrug met inbegrip dus van de
zuivelboerderij, thans al jaren bewoond door de familie Hiemstra.

--Nr.8 t/m 11 aan de wijk, thans le Schansweg.

--Nr.12 t/m 15 langs de thans zo genoemde 3e Schansweg.

—-Nr.16 t/m 19 aan de meest westelijke wijk, thans Zelhorstweg.

~-Nr.20 aan de naamloze zijwijk van het niet klaargekomen kanaal naar Ommen, en

--Nr.21 aan ditzelfde onvoltooide kanaal en tevens aan de Koloniedijk.

Deze 21 hoeven besloegen zo samen een oppervlakte van ongeveer 750 hectare. Toen deze hoeven tenslotte
alle productief waren, bleken er niet voldoende bekwame arbeidskrachten disponibel te zijn om ook de
overige ontgonnen grond volledig te bewerken en daarom zijn die toen benut voor de houtproductie.

De grootte van deze percelen was om en nabij de 150 hectare. De resterende oppervlakte kan als bebouwd
en water aangemerkt worden, inclusief de 30 hectare van het vroegere schansterrein, waar toen het gesticht
op gebouwd was.

Doorgaans werden twee soorten bouwwijzen toegepast. In de regel het lange, recht uit-recht aan type; het
voor- en achterhuis overal even breed, zoals van de al genoemde familie Snijder aan de Koloniedijk.

Een kleiner aantal was iets royaler in opzet; een hoger voorhuis als woongedeelte en dwars er tegen aan
gebouwd een lang groot achterhuis met veel ruimte voor veestalling en berging van hooi, koren, al of niet
gedorst, benevens landbouwwerktuigen.

Dit type is nog heel goed waarneembaar bij de vroegere zuivelfabriek, Hoeve nr.4, en nog beter bij Hoeve
nr.8, bewoond door familie Kroon. Bij toepassing van dit soort bouwwijze werd er steeds een groot

"stookhok" bij geplaatst dat zich vooral kenmerkte door een erg hoge schoorsteen, noodzakelijk voor de
trek.

Het stookhok bij Hoeve nr.8 heeft een paar dagen lang een niet vergeten rol gespeeld in mijn vlegeljaren.
Het was in een winternacht van 1931 toen wij als een groep jongens het hondehok boven op de schoorsteen
van deze stookgelegenheid hadden geheisterd en de volgende morgen, door een woedende Kroon, de politie
op het dak zouden krijgen. Maar dat is een verhaal apart en niet zo passend in mijn Ommerschansverslag.
Wel kan ik verklaren dat de bewuste veldwachter, Albert Piel te Balkbrug was, die ons al eens eerder achter
de broek had gezeten en dat hij later de schrijver is geworden van veel interessante stukjes in de Dedems-
vaartse Courant over de Ommerschansstichting. Echte speurstukjes, waarvan ik voor mijn verslag meerdere
malen gebruik heb gemaakt!

Naar elk van de 21 hoeven trokken iedere morgen reeds vroeg de bedelaars, de meesten langs de oude
Zwolsche weg, onder bewaking van soldaten. Zo ook ’s avonds terug, 6 dagen per week. Naar elke
boerderij in het seizoen doorgaans 25 mannen en eveneens 25 vrouwen, die in de schuren of op het land
moesten werken. De leiding van de te verrichten arbeid berustte bij de hoevenaar, een soort zetboer zouden

wij zeggen. Hij had het opzicht in de eerste jaren bij de ontginning en later bij alle op zo’n 36 hectare grote
boerderij voorkomende werkzaamheden.



Nu kon zo’n bewaker van 50 mensen vanzelf niet alle doen en laten van zijn ondergeschikten in de gaten
houden. Dan zou hij wel ogen voor en achter, mitsgaders opzij moeten hebben. In het gesticht waren de
mannen en vrouwen streng gescheiden van elkaar, doch bij het gezamenlijk bezig zijn op de boerderij was er
nog wel eens even gelegenheid zich aan het toezicht der bewakers te onttrekken en zagen mannen en
vrouwen kans zich soms innig met elkander te verenigen. Zulks bleef vanzelf niet immer zonder gevolgen,
want het bleek dat hierdoor menigmaal buitenechtelijke kinderen, ook wel onechte kinderen genoemd,
geboren werden. In 50 jaren tijds, tot 1870, waren dat in totaal 525. Na 1870 werden er geen vrouwen meer
geplaatst in de Ommerschans.

Uit een onderzoek is gebleken dat vooral in de eerste maanden van elk jaar het grootste aantal onwettige
geboorten plaats vond en daarnaast dat het aantal geboren meisjes, dat van de jongens ver overtrof. Voor het
eerste geval zou wellicht de aanwijsbare oorzaak kunnen zijn dat in het voorjaar na 21 maart de landarbeid
begon waarbij de mannen en vrouwen opnieuw gezamelijk hun werk moesten doen op de boerderijen. Dat er
van de alzo geboren kinderen ongeveer drie-vierde deel meisjes waren, kan misschien medisch verklaard
worden; ik waag mij er tenminste niet aan.

De klaargemaakte grond voor verbouw van landbouwgewassen gaf goede opbrengsten. Zo las ik ergens dat
er bij Hoeve nr.7 eens wel 12 korenmijten stonden! Deze hoeve bevond zich eertijds aan de weg naar
Balkbrug en is afgebroken toen in 1891 het Rijksopvoedingsgesticht werd gebouwd. Op de plek van de
Hoeve nr.7 staat thans nog de voormalige drukkerij van dat gesticht, dat later opgevolgd is door het
Rijksasiel voor Psychopaten.

Het op de hoeven verbouwde graan werd vermalen op é&n der molens aan de Dedemsvaart. Toen deze molen
in 1836 afbrandde werd daarvan een proces-verbaal opgemaakt, waaruit ik citeer:

"Het was in de vroege morgen van de vijftienden mei 1836, dat zich in het gesticht de Ommerschans
het gerucht verspreidde dat de nieuwgebouwde koornmolen aan de Dedemsvaart, toebehoorende aan
de molenaar Verheijen en de weduwe Varwig zou afgebrand zin".

De onderdirecteur van de Ommerschans stelde direct een onderzoek in waarbij hem bleek dat op bovenge-
noemde molen nog aanwezig was "vier en twintig Mudden rogge en zes Mudden garst”, die eigendom waren
van het gesticht. Genoemde onderdirecteur (Krieger) begaf zich daarna terstond naar genoemde molen
teneinde te onderzoeken of deze produkten alsmede door dien brand waren vernietigd.

Het bleek verder dat:

"dien molen werkelijk des nagts geheel was verbrand, zoodat er niets als de fundamenten waren
overgebleven en het grootste deel graan daarop aanwezig benevens de zakken, waren verbrand”.

Het gelukte toch nog 61/2 mud rogge uit het brandende puin te doen verzamelen. Dit kon echter niet gebruikt
worden tot het bakken van brood voor de gestichtsbevolking, doch was nog wel nuttig om er brood van te
bakken voor de ossen. Het verlies voor de kolonie Ommerschans bepaalde zich tot:

" 17 12 Mudden Rogge ad f 4,50 is f 78,75
6 Mudden gerst ad f 3,25 is f 19,50
34 Koornzakken ad f 1,20 is f 40,80 Tezamen t 139,05 ".

Van é&én en ander werd ook een proces-verbaal opgemaakt binuen de Ommerschans op dato 15 mei 1836 en
aangeboden aan de adjunct-directeur A.de Geus. Uit dit rapport blijkt dat er in de bedelaarskolonie ook
ossen zijn gebruikt, wellicht als trekkracht bij de ontginning en bewerking van de gronden rondom de
hoeven.

Het land bebouwd met eenentwintig hoeven.
Keurig verdeeld over het groot gebied.

Waar men de beed’laars daaglijks werken liet.
Ze zaaiden, maaiden, molken, ploegden, groeven.

Daar mochten wel de mannen en de vrouwen
tezamen zijn, in schuur en op het veld.

Al waren wachters over hen gesteld,

toch kon men later kroost van hen aanschouwen!



19 Loon naar werken was het leidsnoer

Uit hetgeen bekend is geworden uit de historie van de kolonie "op het Ommermoer” kan de conclusie
getrokken worden, dat de leefomstandigheden met name in de eerste jaren bijzonder slecht waren. Het is een
somber beeld, dat de heren Van Lennep en Van Hogendorp ons tekenen, van kommer, ellende en zware
zorgen. Als we van hen vernemen dat er in elke zaal zo’n veertig tot vijftig mensen waren gehuisvest; er dus
in woonden, er hun maaltijden gebruikten en er sliepen, dan is dat wel een situatie die met elk begrip van
hygiéne en frisheid spot. Vooral als we weten dat er in elke zaal een keuken was ingericht en ieder er zijn of
haar zitplaats had op één der banken langs de muren en dat de slaapplaats een hangmat was boven hun
zitplaats, die *s avonds door een touw kon worden neergelaten en ’s morgens tot aan de zolder kon
opgetrokken worden. Die hangmatten waren toendertijd iets nieuws en werden door de leiding als erg
modern beschouwd. In laden onder hun zitplaatsen konden de bedelaars hun luttele bezittingen bewaren.

Wanneer wij hierbij nog bedenken dat de mensen die zo’n zaal bevolkten overdag op het land hadden
gewerkt in weer en wind en daarna met vaak van de regen doorweekte kleren binnen kwamen, dan kunnen
we ons misschien enige voorstelling maken van de bedompte atmosfeer, die in deze zalen geheerst moet
hebben. Denkt het U maar in, om daar de hele avond te zitten tot hangmattijd toe, bij een slechte verlichting
zonder verder iets te doen en het gejammer van de anderen aan te horen! Ook de voedselvoorziening was
over het algemeen beneden de maat. Elke bewoner kreeg dagelijks 1 warme maaltijd, meestal aardappelen
met paardebonen, waarbij 3 keer per week wat spek of vlees werd toegevoegd. Voor het morgen- en
avondeten diende elke kolonist zelf te zorgen. Van het geld dat ze verdienden kon aangeschaft worden wat
daarvoor nodig werd geacht, doch wel in zeer beperkte mate.

Als leidsnoer voor de verdiensten gold: "loon naar werken". Degenen die door ziekte of invaliditeit niet in
staat was de arbeid naar behoren te verrichten, werd de dupe van deze regeling. Als men weinig of niets
verdiende kon men zo dus ook niet iets bijkopen en moest men het alleen met het middagmaal stellen. De
mensen boven 16 jaar moesten per week 30 stuivers kunnen verdienen, waarvan direct al 20 stuivers werden
ingehouden voor het middagmaal, kleding en huisvesting. De overige 10 stuivers betaalde de directie van het
gesticht uit in de vorm van bonnen van elk 10 cents, die echter alleen geldig waren in de winkel van de
kolonie. Het uitbetalen in deze vorm had tot doel de eigen nering te bevorderen en tevens om te voorkomen
dat de bewoners zich buiten de inrichting van genotsmiddelen, vooral sterke drank, konden voorzien.

Toch hebben de bedelaars hiervoor wel een mogelijkheid gevonden.Door sommige opzichters werden de
kaartjes ingeruild voor gewoon geld, waarvoor de kolonist buiten het gesticht sterke drank ging kopen. Het
Dronkenmanslaantje herinnert heden ten dage nog aan deze onregelmatigheden in de kolonie Ommerschans.
Langs deze achteraf gelegen weg begaven de dronken kolonisten zich zo ongezien mogelijk van de cafe’s van
Sluis V en van Balkbrug naar de inrichting terug.

Op een kaart van 1877 staat dit Dronkenmanslaantje reeds als zodanig aangegeven en ook thans is zij er nog,
al staat er nu wel een bordje bij met het opschrift "verboden toegang”.

Van Lennep noteert nog naar aanleiding van het bezoek van hem en Van Hogendorp aan de kolonie, dat
iemand die met wat geld op zak in het gesticht komt zich daarvoor wat beter voedsel kan aanschaffen. Is hij
daarenboven ook nog gezond en sterk, dan kan hij door extra werk te doen wat meer verdienen en zich zo
beter staande houden.

"Doch iemand die zwak en ziekelijk aan de Ommerschans gebracht wordt en geen geld heeft, kan
geen ander voedsel kopen, wordt dus hoe langer hoe minder geschikt tot werken, krijgt diensvolgens
hoe langer hoe minder te eten en teert gestadig meer achteruit. Is hij zo ziek, dat hij niet meer werken
kan, of verstaat hij den arbeid niet, dan moet hij dit wederom inwinnen (later inhalen), het gevolg
daarvan is, dat hij nooit op gelijke voet kan komen".



Als voorbeeld van de toestand waarin de mensen in deze kolonie verkeerden neem ik uit de door Van
Lennep genoemde voorvallen de volgende:

"De vrouw welke wij spraken, mag met breien niet meer dan 30 stuivers verdienen omdat al wat
binnen het gesticht gemaakt wordt, ook binnen de inrichting verbruikt moet worden en zij anders licht
te veel zou breien. Dus zit zij voor haar leven in de Ommerschans, daar zij nooit oververdienen kan.
Dit zelfde heeft plaats met hen die spinnen; hun verdiensten zijn niet ge&venredigt naar den tijd die zij
besteden moeten”.

Dat oververdienen nu was juist de enige mogelijkheid om aan deze ellende te ontkomen. Uit een bewaard
schrijven van 28 maart 1834 blijkt dat er toen een aantal lieden opgezonden door de stad ’s Hertogenbosch
daar al 7 jaar en 4 maanden zaten. Velen zijn daar hun hele leven gebleven tot hun dood toe.

Een uitkomst voor een gedeelte der mannelijke bewoners was wellicht het Koninklijk Besluit van 5
november 1828 nummer 114, waarin de voorwaarden werden geregeld zowel voor het vrijwillig dienst
nemen als voor loting, om in militaire dienst te treden. Voor elke bedelaar-kolonist die zich vrijwillig
verbinden ging voor de "overzeesche krijgsdienst” zou de Commissaris-Generaal van Oorlog door het
Algemeen Depot der Landmagt aan de Maatschappij van Weldadigheid doen uitbetalen "eene somma van
zestien gulden”.

Uit wat verder in de regeling werd bepaald, blijkt dat vrijwillige dienstneming of ook door loting daartoe
aangewezen, van hogerhand in sterke mate werd gestimuleerd. En voor de gemeenten die de bedelaars naar
de Ommerschans hadden gestuurd was voor deze gevallen een meevaller; hun verplichte bijdrage kon voor
een tijd of voorgoed achterwege blijven.

De allerbelabberste toestanden van de eerste jaren werden op den duur minder ernstig, tenminste wat de
voeding betreft. Het beginsel "loon naar werken" bleef echter gehandhaafd en van verhoging der verdiensten
lezen wij nergens.

Interessant is het voorschrift wat de voeding der kinderen betreft:

"Deze worden drie malen daags gespijzigd (zeer jonge en zwakke kinderen tot vier of vijfmalen, naar
mate hunner behoeften door den geneesheer te bepalen); des middags bekomen deze 1 172 Neder-
landsch pond goede vaste spijs uit aardappelen en groenten bestaande, waarin een achtste pond vleesch
of spek; ’s morgens meestal pap van boekweit of roggemeel met karnemelk en eene boterham.
Wanneer de melk mocht ontbreken, somstijd gort of ook wel koffij of zoete melk met gekookt water
en eene boterham. In dit laatste geval drievierde pond brood des daags".

De hantering van het richtsnoer "loon naar werken" bracht met zich mee dat dikwijls al het verdiende nodig
was voor voeding, die in de regel onvoldoende bleek en leidde tot voor ons onvoorstelbare toestanden.
Daarbij echter wel bedenkend, dat het ook buiten het gesticht niet zoveel beter was. Is de eerste helft van de
vorige eeuw is er in ons land ontzettend veel armoede geleden.

Ook daar, net als in de Ommerschanskolonie voortdurend "gemor om arbeid die geen brood geeft”, zoals Da
Costa het eens in &n zijner gedichten treffend weergaf.

De leuze "loon naar werken” dreef de mensen.
Wie hard kon werken, och die kwam wel mee.
Die dat niet kon, was slechter af als vee.
Benard hun lot, beneden alle grenzen.



20 Toezicht en tucht, streng toegepast

De kolonie in de Ommerschans was, zoals eerder vermeld, geen vrije, doch een dwangkolonie en als zodanig
fungeerde zij dan ook. Voor de bewaking en het toezicht waren aanwezig een afdeling militairen met
daarnaast in de regel ruim 30 ambtenaren. De reden van de bewaking door soldaten werd vooral noodzake-
lijk geacht voor degenen die als wetsovertreders gearresteerd waren. Daarnaast fungeerde de Ommerschans
ook voor gemeenten om zo van hun bedelaars en landlopers af te komen.

Uit de officieren en ambtenaren van de kolonie had zich een Raad van Toezicht, of ook wel een Raad van
Tucht gevormd, met de commandant, de kapitein, als voorzitter. De uitoefening van het toezicht en de tucht
bracht echter wel met zich mee dat het leven van de bewoners verre van aangenaam was, omdat zij zo
doorgaans allen als gestraften werden behandeld. Ook zij, die niets onwettelijks hadden gedaan.

Te begrijpen valt dat er bij een zulks groot aantal bewoners, waarvan velen nooit een ordentelijk leven
gekend hadden, wel meermalen overtreding der strenge verordeningen voorkwamen. Vooral diefstal van
oogstprodukten kwam nogal vaak voor. De inrichting van de kolonie gaf daartoe ook wel aanleiding doordat
de gebouwen zelf weinig opslagruimte bezaten. Daardoor was de leiding genoodzaakt de oogstvoorraden
onder te brengen in schuurtjes bij de boerderijen.
Onder het voorwendsel dat ratten en muizen op bezoek waren geweest, waren het de bewoners die door
honger gedreven koren en aardappelen stalen of ruilden tegen sterke drank en andere genotsmiddelen. Deze
diefstallen werden niet aan de gewone rechter doorgegeven maar ter plaatse in eigen kring berecht. Een
"Raad van Politie" bestaande uit 7 personen deed als een soort eigen rechtbank, na onderzoek, zelf uitspraak
en elk wanbedrijf werd beschouwd:

"als te ziyn gepleegd door één der leden van het grote huisgezin".
Dit deed de commandant, zo zei hij:

"om de ongelukkigen die lichtelijk door ellende of honger

gedreven, voor schade of zwaardere straf te vrijwaren"

Alsof de opgelegde straffen al niet zwaar genoeg waren!

Bij lichte vergrijpen luidde het vonnis meestal lichamelijke kastijding, toegepast door stokslagen, die
vari€erden van 15 tot 40. Andere straffen waren; onthouding van voedsel of opsluiting in het cachot,
waarvoor een op de binnenplaats gebouwde gevangenis met cellen stond; een andere straf was het met of
zonder handboeien verblijven in de strafzaal. Zij die poogden te ontvluchten, moesten, naast tijdelijke
opsluiting te ondergaan, bovendien nog 4 maanden lang in een rood boevenpak rondlopen, mede bedoeld als
een felgekleurde waarschuwing voor de andere bewoners en zo duidelijk waarneembaar voor de bewakers.

Naar aanleiding van kritiek van buitenaf op de hier toegepaste lijfstraffen, luidde het verweer:

"...dat het straffen aan den lijve niet geheel en al kan worden vermeden, maar in gevallen van grote
overtreding moet worden voorgeschreven. Zulk een kastijding echter, vermag niet elk ambtenaar te
doen, wanneer hij daartoe reden mogt hebben, of zijne drift hem daartoe mogt aanzetten. Het is aan
allen strengelijk verboden kinderen willekeurig te kastijden. De kastijding geschiedt alleen ten gevolge
van een tegen de schuldige door eenen Raad van Tucht opgemaakt proces-verbaal en in het openbaar.
De gevallen waarin tot die straf toevlugt wordt genomen zijn zeldzaam. Al hetgeen behoorlijk uit de
proces-verbalen en het strafregister in de gestichten gehouden wordende en uit de daarvan ingezonden
uittreksels, aan iedere onpartijdige kan worden aangetoond”.

Zo, daar kon de buitenwacht het mee doen. Het viel allemaal best mee en de vonnissen over kastijding
werden alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat elke ambtenaar er op zijn eentje op los zou gaan slaan.



Voor het toezicht en tevens voor de bewaking werden er bovendien aan de reeds vermelde grenzen van het
koloniale grondgebied 17 zogenaamde Limiethuisjes gebouwd. Het waren kleine woningen voor veldwach-
ters, die tot taak hadden eventuele vluchtpogingen van bedelaars te verijdelen. Deze huisjes hadden slechts 1
woonkamer waar op een vuurplaat tegen de voormuur een vuur kon worden gestookt ter verwarming of voor
kook- en braaddoeleinden. Aan weerszijden van deze kamer onder het laagathangende dak, bevonden zich de
bedsteden en enkele kasten. Alle ramen in dit soort woningen waren klein van formaat. Achter de woon-
kamer was nog een ruimte met daarin de enige buitendeur.

In twee van deze Limiethuisjes ben ik vroeger, toen er nog 4 stonden, wel eens binnen geweest en de sfeer
van de bedelaarskolonie viel er als het ware nog te proeven. Op een kaart van de Ommerschans van 1877 is
te zien, dat bij deze huisjes 0ok een stuk grond was afgebakend, hetwel voor deze veldwachters tot verbouw
van groente en aardappelen kon dienen. Aanvankelijk waren deze veldwachters geselecteerd uit de "beste
bedelaars, betrouwbare, soms invalide personen”, uit eigen voorraad. Die bleken echter niet voldoende
bekwaam tot de hun opgedragen waakhondfunctie en ze lieten er in 1 jaar zelfs 92 uit de Ommerschans
ontglippen. Misschien ook wel doordat zij de ogen wel eens even dicht knepen of de andere kant uitkeken
als zij iemand zagen die de vrijheid zocht. Hoe het ook zij, hun bewaking voldeed niet en daarom werden zij
later vervangen door veteranen uit de vrije kolonie Frederiksoord.

Ondanks de strengere bewaking aan de grenzen zijn er in al die 70 jaren dat de Ommerschanskolonie heeft
bestaan toch nog vele honderden bedelaars er tussenuit geknepen, waarvan de meesten nooit zijn teruggevon-
den. Honderden mensen die elk voor zich zelf konden verklaren: "ik verkoos de vrijheid; ik heb mijzelf uit
het diensthuis geleid!"”

Wat deze Limiethuisjes betreft, daarvan zijn er zoals gezegd, 17 geplaatst. Aan de oostkant 5, aan de
zuidzijde 8, aan de westgrens 3, en aan de noordkant van de koloniegrond slechts 1. De bewaking aan die
noordgrens werd blijkbaar niet zo urgent geacht, daar immers de Dedemsvaart een grote belemmering
vormde voor viuchtelingen. Het is uit de kolonie-geschiedenis bekend, dat iemand die derwaarts eens een
vluchtpoging deed, in het donker in dat diepe water terecht kwam en de volgende morgen verdronken werd
gevonden.

Van de serie veldwachtershuisjes waren er in mijn jonge jaren nog 4 overgebleven en bewoond. Eén ervan in
wat nu de Vinkenbuurt is, aan de westkant en toen als voorhuis dienend van het boerderijtje van Klaas
Oosterhuis. Een andere heeft het nog lang kunnen volhouden aan de oostkant in bewoonde staat, doch 1s
enkele jaren geleden afgebroken.

Thans staan er nog twee. De ene in het Ommerveld rechts van de weg Ommen-Balkbrug, hoewel nogal
verbouwd en uitgebreid. Jarenlang woonde er de familie Wittenberg en later de familie Roona. De andere
nog overgeblevene, stond en staat nog steeds te Balkbrug, achter de school waar ik eertijds mijn leerplicht
moest vervullen, op de hoek Boslaan-Dronkemanslaantje. Dit Limiethuisje is nog geheel in haar oorspronke-
lijke staat en goed onderhouden; mag wat mij betreft, direct wel onder de hoede van Monumentenzorg
komen, vooral als een blijvende herinnering aan de tucht en het toezicht in de kolonie Ommerschans.

Toezichr en tucht ging men daar streng hanteren.
Wie kwaad deed, kreeg snel slagen met den stok.
Soms achter tralies in het donker hok.
Veldwachters moesten hen, die viuchien, keren.



21 Misere met de medische verzorging

Het is zeer wel te begrijpen, dat er bij het grote aantal personen die vaak lukraak zo maar waren opgepakt en
naar deze kolonie in de Ommerschans werden vervoerd, velen niet in staat bleken te zijn het verplichte werk
te verrichten. In 1826 bijvoorbeeld waren er van de 1600 "subjecten”, zoals de bedelaars in officigle stukken
werden aangeduid, 130 personen niet in staat hun eigen kost te verdienen. Onder hen bevonden zich zelfs
een aantal krankzinnigen. Door dit ziektepercentage is men toen genoodzaakt geweest tijdelijk arbeidskrach-
ten van buiten de kolonie aan te trekken, om de pas ontgonnen gronden voldoende te bewerken.

Het percentage zieken nam vaak nog toe door de slechte medische verzorging en het weinige voedsel, dat
aan deze beklagenswaardige mensen werd verstrekt. Dikwijls werd echt honger geleden en van versterkende
voedingswaren wilde de leiding niet weten. Dat zou ook in tegenspraak komen met de stelregel der kolonie:
"wie niet werkt, zal ook niet eten”.

Deze vroomschijnende uitspraak was echter wel een ernstige verkrachting van een tekst uit de bijbel,
waaraan zij hun parool meenden te ontlenen. In zijn 2e brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus niet:
*Wie niet werkt, zal ook niet eten”, maar: "zoo iemand niet wil werken, hij ook niet ete”.

Hij gaf deze vermaning omdat er sommigen waren, die meer rondliepen zonder geregelde bezigheid. Niet
werkend voor hun levensonderhoud, maar zich overal druk mee makend, in dweperige opwinding. En met
niet werken kunnen, of geen werk kunnen vinden heeft Paulus aanwijzing niets te maken!

De toepassing van hun eigen interpretatie had echter wel tengevolg, dat iemand die in het schansgesticht zat
en ziek was, als het ware in een cirkel rondliep; niet kunnen werken, minder eten, met als gevolg ook niet
meer in staat 0oit nog weer te kunnen werken, waar tenslotte alleen de dood nog uitkomst bood. Met de
medische zorg voor zieken, als we tenminste nog van zorg kunnen spreken, was het een grote misére. Van
Lennep vertelt hierover dat in 1823 toen hij en zijn vriend hier een bezoek brachten, dat die in handen was
van de reeds eerder genoemde lange kwakzalver. Toen de Klachten over deze "heelmeester” ter ore waren
gekomen van de president van het Geneeskundig Toezicht te Zwolle, heeft deze een onderzoek doen
instellen, waarbij de kwakzalver werd onderhouden over zijn kennis van geneeskrachtige kruiden. De man
bleek echter van alle kruidgewassen die hem voorgelegd werden, alleen maar de kropsalade te kennen, die in
de eigen moestuin van de kolonie verbouwd werd! Zij vernemen verder dat door de inspecteur een rapport
uitgebracht was naar aanleiding van dit examen, doch dat de kwakzalver nog steeds fungeerde en "dat onder
de handen van deze personen de menschen aan de loopende band sterven”.

Van Lennep geeft ook voorbeelden. Zij spraken met een oud, bijna uitgeteerd mannetje, wiens beide voeten
bevroren waren geweest en zijn tenen door de heelmeesters met een knijptang zijn afgedraaid, zodat de
stumper noch lopen noch werken kon. Hij kreeg bijna geen eten meer en teerde hoe langer hoe meer weg.
De andere voorbeelden staan vermeld in het hoofdstuk waarin hij met zijn vriend verslag doet van hun
bezoek aan deze kolonie.

Niet genoemd werd toen hun mededeling over hetgeen hun door Kruizinga verteld was, dat hij enige tijd

daarvoor, toen hij een zaal binnentrad, aldaar &n der bewoners had gevonden "dood tegen den muur
liggende".

Uit de verschillende gegevens blijkt dat het een doffe ellende geweest moet zijn in deze weldadigheidsinrich-
ting en het met medische verzorging een miserabele toestand is geweest. Zo slecht zelfs, dat er op een
bevolking van gemiddeld tussen de 1500 en 2000 personen er in 1826, 112 mannen en jongens en 114
vrouwen en meisjes stierven. Mede schuldig aan deze sterfgevallen zijn naast de slechte medische zorg ook
het optreden van besmettelijke ziekten, hoewel daarover in het jaar 1826 niets bekend is.

De lange kwakzalver zal in 1826 al wel verdwenen zijn, want we vernemen dat in dat jaar ene Van
Steenwijk als heelmeester fungeert. Hij was tevens vroedmeester en bleef er tot 1831. Zijn opvolger was

A.Landskroon, die echter reeds spoedig overleed, namelijk op 15 maart 1832, oud 23 jaar. Heel opvallend
diens jeugdige leeftijd.



Landskroon werd opgevolgd door Samuel de Goede , deze was werkzaam als heel- en vroedmeester tot
1843. Op 7 juli van datzelfde jaar is aangesteld Augustinus Antonius Albertus Hamer, die gebleven 1s tot
aan de opheffing van het gesticht in 1890. Naast dokter Hamer moet er nog een tweede geneesheer zijn
geweest, want in 1882 overleed in de Ommerschans Gerrit Jan Willem Berghuis, oud 67 jaren, geneesheer,
en in de eerste helft van de tachtiger jaren wordt nog genoemd Auwinus Johannes Braak, als geneeskundige
verbonden aan het gesticht in de Ommerschans.

De benoeming van een "echte dokter" betekent nog niet direct een verbetering van de medische zorg. Groen
van Prinsterer, die in 1826 deze kolonie bezocht, prees wel de gunstige werking van de landbouw, maar
noteerde verder talrijke bezwaren tegen de vorm van beheer en vooral de zeer onvoldoende zorg voor de
zieken. Bovendien achtte hij de strenge scheiding tussen mannen en vrouwen verkeerd en de lonen veel te
laag. In zijn boek "Johannes van den Bosch" schreef diens broer Dirk, die aanvankelijk een voorstander was
van de Maatschappij van Weldadigheid als volgt:

"Na de tijdingen van de Ommerschans, ben ik diep verontwaardigd en verklaar ik nooit meer
eenig deel te willen hebben aan de Maatschappij, tenzij deze geheel vernieuwd wordt".

Wel schijnt het na die eerste jaren, wat de medische zorg betreft, iets beter te zijn geworden, hoewel nog
lang niet voldoende. Ook als er geen besmettelijke ziekten optreden is het aantal sterfgevallen veel te hoog,
ondanks de met meer kennis begaafde heelmeesters en de later gebouwde eigen apotheek met laboratorium,
waarin mede de geneesmiddelen werden vervaardigd voor de andere kolonies; Frederiksoord, Willemsoord,
Wilhelminaoord en Veenhuizen. Van deze apothekers zijn bekend, Willem van Brederode, Samuel Viruly,
L.B. de Bruin en Willem Adrianus de Vroom.

Wat de epidemie&n betreft waren het vooral de pokziekte en de cholera die in de kolonie -maar ook
daarbuiten!- zeer veel slachtoffers maakten. Daarnaast heerste er bijvoorbeeld een kwaadaardige keelontste-
king (Angina diphteritica) en ik denk dat ook longontsteking, waar ook nog jaren daarna niets tegen te doen
viel, er eveneens haar tol eiste. Allemaal ziekten die door de heersende toestanden en de slechte ziekenzorg
in de hand werden gewerkt.

Wat mij opviel was dat er van enige bemoeienis noch van de kerk in Stad-Ommen, noch die van Oud-
Avereest en Dedemsvaart nergens gerept werd. Wellicht was de geslotenheid naar buiten van de kolonie de
oorzaak, dat de buitenwereld er bijna niets van gewaar werd. Evenmin vond ik iets van bezorgdheid van het
gemeentebestuur van Stad-Ommen, waar overledenen moesten worden aangegeven. Het gebouwde hospitaal
deed vaak alleen maar dienst voor de honderden bedelaars, die daar hun laatste uren doorbrachten, voor zij
naar de begraafplaats dichtbij werden afgevoerd.

Bij al die beed’laars waren vaak veel zicken.
Met medisch welzijn meestal slecht gesteld.
Een dode meer of minder niet geteld.

Hun aantal hoog, blijkt uit de statistieken.



22 Industrie in noordelijk Ommen

Een der doelstellingen van de Kolonie van Weldadigheid was het doen vervaardigen van producten in
fabrieksmatige inrichtingen. Bestemd voor eigen gebruik, voor verkoop in eigen land en voor export.
Daarvoor waren er dan ook vanaf de aanvang van het gesticht in de Ommerschans allerlei werkplaatsen
ingericht of daarna er bij gebouwd.

Deze kolonie telde, zoals bekend, twee groepen werkers. Het ene deel vormde die bedelaars, de meer
sterkeren, die dagelijks naar de verschillende hoeven werden gedirigeerd voor het werk op het land of in de
schuren. De overigen bleven in en bij het grote gebouw en moesten zich bezig houden met meer industriéle
arbeid; in de wintertijd bijgestaan door de buitenwerkers, wanneer het landwerk niet mogelijk bleek of niet
nodig was.

In tegenstelling met Stad-Ommen zelf, waar op dit gebied weinig gebeurde dan wat bierbrouwen, jenever
stoken en knopen maken, met daarnaast een pottenbakkerij aan de Varsenerweg, door Ds. A.C. van Raalte
opgericht om de armoede enigzins te beteugelen, ontwikkelde zich hier in het noordelijk gebied van Stad-
Ommen een veelzijdige industrie. Van elk dezer activiteiten een korte omschrijving.

We vinden vermeld dat er in de Ommerschans een "spijkermakerij" is geweest. Wij kunnen het in onze tijd
moeilijk voorstellen, nu pakken machinaal gemaakte spijkers in allerlei maten voldoende te koop zijn, dat er
een periode heeft bestaan, dat alle spijkers nog met de hand vervaardigd werden. Toen echter was dat
handwerk nog de enige methode. Uit mijn jonge jaren ken ik die zogenaamde smidsspijkers nog wel en ook
in de oude bouwwerken treft men ze soms wel aan. Deze langgepunte spijkers met bolronde kop van eigen
fabrikaat; bij dit tijdrovend werk kon men de goedkope arbeidskrachten der kolonisten goed gebruiken. Als
ruimte voor het spijkers maken werd de smederij benut, en én der smidsbazen was Jacobus Slot, geboren in
1803. Hij woonde in de al genoemde smidswoning ten noordwesten van het gesticht en dit huis staat er thans
nog.

Voorts was er een klompenmakerij. Klompen waren nodig voor de kolonisten bij honderden paren, klompen
en nog eens klompen. Er was ook een schoenmakerij, doch die diende alleen om schoeisel te maken voor de
ambtenaren en andere leidende figuren. Bedelaars kregen geen schoenen maar alleen klompen. Toch was de
bepaling dat deze lieden klompen moesten dragen nog niet zo’n slechte maatregel. Deze zijn koeler bij warm
weer en minder koud tijdens koude dagen. Bovendien voor hun conditie veel beter, vooral omdat daardoor
weinig rugklachten voorkwamen en daarnaast nog goed ter voorkoming van platvoeten.

Het maken van touw en manden was eveneens deels bedoeld voor eigen gebruik, vooral in de landbouw en
daarnaast dienend voor de verkoop. De grondstoffen hiervoor werden zoveel mogelijk zelf verbouwd hetgeen
ook voor het klompenmaken gold.

Vanaf 1836 werd het vervaardigen van zakken voor koren uitgebreid met een koffiebaal-weverij. De
baalzakken waren vooral bestemd voor uitvoer naar Nederlands Oost-Indi&, het tegenwoordige Indonesié. Ze
werden daar in de "Gordel van Smaragd” aangewend om er de verbouwde koffiebonen in te verpakken en te
verzenden. Deze koffiebaal-weverij telde al gauw 100 weefgetouwen en in 1841 waren hier werkzaam 138

valide personen en daarnaast nog eens 345 zwakken of gebrekkigen, inclusief kinderen van boven acht jaar
oud.

De kledingindustrie was nogal gevarieerd. Zo vernemen wij dat in het hoofdgebouw aan de zuidzijde bij de
achterpoort en op de bovenverdieping werkplaatsen voor de kleermakers waren. In het gebouw op de
binnenplaats van de vrouwenafdeling werd gesponnen terwijl daarboven een vertrek was voor de naaisters.
Ook hier veelvuldig gebruik van eigen grondstoffen, zoals het verbouwde vlas en de afgeschoren wol van de
schapen. De vervaardiging van kleding was vooral bedoeld voor de eigen bewoners. Aanvankelijk liet het
kleden der vele bedelaars nog wel eens wat te wensen over. Doch toen de regering het beheer over de
Ommerschanskolonie had overgenomen werd ook dit wat beter. Bij Koninklijk Besluit werd dit nogal
belangrijke onderdeel geregeld in de "Staat der kleeding- en liggingstukken bij de aankomst te verstrekken
aan de in de gestichten Ommerschans en Veenhuizen opgenomen verpleegden”.



Daarin worden de volgende kledingstukken genoemd:

a. mannen en jongens boven 6 jaar oud:
I pet, 1 pijenbuis, 2 voerlaken broeken, 2 hemdem, | halsdoek, 2 paar kousen en 1 paar klompen.

b. voor vrouwen en meisjes boven 8 jaar oud:
2 mutsen, 1 voerlaken rok, 1 baaijenrok, 2 hemden, 2 halsdoeken, 2 paar kousen. 1 linnen boezelaar
en 1 paar klompen.

C. voor kinderen boven 2 tot en met 6 jaren oud:
2 mutsen (voor jongens gebreide, voor meisjes van wit katoen) 1 zwarte katoenen jurk, 2 voerlaken
rokken, 2 voerlaken borstrokken, 2 hemden. 2 zakdoeken, 2 paar kousen en 1 paar klompen.

d. voor kinderen beneden de 2 jaar:

2 mutsen, 1 zwarte jurk, 2 borstrokken, 2 hemden, 2 doeken, 2 baaijen luiers, 6 witte luiers, en 2
paar kousen.

Als we de opsomming van deze kleding van de mannen, de vrouwen en de kinderen goed vergelijken met de
kleren die thans gedragen worden, komen we wel tot heel bijzondere verschillen. Wij kunnen het ons
bijvoorbeeld niet indenken dat jongens tot 6 jaar met een gebreide muts op en met voerlaken rokken aan
liepen.

Ik herinner mij nog dat de kleine jongens te Nieuwleusen en te Staphorst-Rouveen ook rokken aan hadden
toen deze klein waren, maar zo gauw als ze zindelijk waren, werden de rokken vervangen door broeken.
Maar tot aan het zesde jaar, nee, dat is bijna niet te geloven.

Grote verschillen zijn er ook ingetreden met de overige kolonie-kleding van toen.

"Maar toch", -zo schreef Albert Piel in zijn stukjes over de Ommerschans in de Dedemsvaartsche
Courant ongeveer dertig jaar terug en waaraan ik deze en andere bijzonderheden heb ontleend-,
"wanneer wij deze, in onze ogen zo sobere kleding noemen, dan kunnen wij rustig aannemen dat zij
nog zeer gunstig afstak bij datgene wat aan de kolonisten in de eerste jaren van het bestaan van het
Ommerschansgesticht werd verstrekt. "

Later zijn de voorschriften voor vrouwen en meisjes boven 6 jaar nog eens veranderd; er kwamen namelijk
2 katoenen onderbroeken bij. Het Kon. Besluit van 1870 toonde zo wat meer begrip te hebben voor
welvoegelijke onderkleding voor vrouwen.

Wat bleef al die jaren voor jong en oud, voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen, dat waren de
klompen!

De aanvang- en de eindtijd van het werk werd aangegeven door het luiden van een grote bel die naast de
klok in de voormuur boven de noorderpoort stond opgesteld. Voor de werkers in het veld van de omgeving
was een hoge paal aangebracht, links van de hoofdpoort op een niet geslecht deel van de vroegere schans-
wallen. Als aan deze paal een grote witte mand naar boven was getrokken, dan was dat het sein voor de
buitenlui de veldarbeid te staken en hun vermoeide lichamen naar het gesticht te verplaatsen.

Dan namelijk zat de lange werkdag er weer op.

Er groeide industrie in Ommen’s noorden.
Van spijkers, klompen, balen en van touw.
Kleding voor kind’ren en voor man en vrouw.
Export zelfs naar de overzeesche oorden.



23 Kerkelijke activiteiten in de kolonie

De geestelijke zorg voor de bedelaars in het schansgesticht werd als een belangrijk motief genoemd voor de
rust onder de bewoners. Daarom is zij dan ook waarlijk niet vergeten. Uit het al eerder geciteerde dagboek
van de twee voettochtmakers, Van Hogendorp en Van Lennep, vernemen we echter dat het bij hun bezoek
aan de kolonie in 1823 "met de godsdienstoefeningen ellendig was gesteld". Dat schreven ze vooral toe aan
het feit dat de predikant van Avereest meer dan een uur gaans van de schans af woonde en in de winter vaak
niet kwam, wegens de slechte toestand van de zandweg en bovendien ook nog in de zomer toen zij daar
vertoefden, "uitlandig” was, zodat er ook geen kerkdiensten werden gehouden. Daardoor waren er dan
evenmin catechisaties, waarbij zij nog opmerken "...dat de kinderen ook te vermoeid zouden zijn om dezelve
bij te wonen".

De eerste kerkelijke samenkomsten voor de Protestantse bewoners van het gesticht werden gehouden in de
spinzaal en wat later in het lokaal van de school.Of er daarna ook nog een kerkje binnen de gracht heeft
gestaan is niet met zekerheid bekend. Wel zag ik op een pentekening van de gebouwen, achter de noorder-
poort een kleine toren boven de andere bouwwerken uitsteken.

[n 1823 was de bearbeiding van de bedelaarskolonie in handen van de predikant van Avereest. Dat blijkt ook
uit het Koninklijk Besluit van 14 maart 1823 waarin aan deze personen werd opgedragen om de "herderlijke
diensten” waar te nemen in het gesticht aan de Ommerschans. "De predikant van Avereest zal onverminderd
zijn tractement voor de diensten aan de Schans van landswege worden bezoldigd".

Deze predikant die als eerste het werk in de kolonie heeft waargenomen was ds. Hozeas Gerhardus Meiling
Amshoff. Hij deed dit vanaf zijn benoeming tot aan de dag van zijn overlijden op 24 september 1831.

Hij is ook de enige dominee van Avereest geweest die deze dienst heeft gedaan. Het is gebleken dat deze
Ds. Amshoff lichamelijk niet sterk was en na een lang ziekbed overleed hij ten huize van zijn ouders in
Emmen.

Als we dit weten en daarbij bedenken de slechte zand- en veenwegen, waarover verkeer vaak moeilijk was in

het uitgestrekte gebied van de gemeente Avereest, valt het niet te verwonderen dat de geestelijke verzorging
van de bewoners der kolonie veel te wensen overliet.

Hoe de toestand in het jaar 1826 was, daarover laat ik weer de Permanente Commissie in september 1827
aan het woord:

"Is het getal van aangenomen lidmaten in dat jaar kleiner dan voorheen, de reden daarvan ligt niet in
het mindere getal van katechisanten of in derzelver trage oefening, maar in het beginsel dat de leeraar
zich verpligt gevonden heeft te volgen, overeenkomstig hetwelk hij tot de toewijzing van het
lidmaatschap niet besluit, dan na herhaalde en ernstige proefneming omtrent godsdienstige kennis,
overtuiging en zedelijkheid dergene, die hetzelve verlangen te krijgen. Het geeft een waar genoegen te
kunnen verzekeren, dat de christelijke pogingen die er worden in het werk gesteld tot hervorming van
het hier aanwezige, over het algemeen jammerlijk diep gezonken schaar van mensen, geenzins
vruchteloos bevonden worden. Sommigen geven daarvan in hun gedrag en spreken de meest
voldoende bewijzen en het gezigt op zulke voorbeelden houdt den moed en ijver gaande, om op allen
zoveel mogelijk te werken en zelfs dezulken niet op te geven, die men anders ligtelijk voor het
Koninkrijk der hemelen verloren zou achten".

Een ander citaat uit dit rapport:

"Onder de getrouwe dienst van den Heer Amshoff, Predikant te Avereest wordt in de gemeente te
Ommerschans veel goeds gesticht, de openbare godsdienstoefeningen worden vlijtig bezocht, zonder
dat daartoe dwangmiddelen vereischt worden. Jammer dat het schoolgebouw, hetwelk tot kerk
gebruikt wordt, veel te bekrompen is om de menigte die in hezelve vergaderdt, behoorlijk te plaatsen
en vooral in den zomer het ongemak heeft van benauwdheid, die aan den spreker en de hoorders

grooten hinder veroorzaakt. Het zou een grooten weldaad zijn, indien in dit opzigt eene verbetering
kon worden daargesteld”.



De verbetering kwam voor de hervormden in het gesticht door de bouw een kerkje in 1832, in welk jaar ook
de pastorie verrees, die er thans nog staat. "Op XVI september MDCCCXXXII" is volgens de gevelsteen,
van de pastorie de eerste steen gelegd door K.Mulder, die toen adjunct-directeur van de Ommerschans-
kolone was.

De in 1831 overleden ds. Amshoff werd in datzelfde jaar opgevolgd door de eerste eigen beroepen predikant
van de nu zelfstandige gemeente Ommerschans, ds. Pieter Eliza Karel van Nes. Deze vertrok 4 jaar later
naar Rouveen. Zijn plaats werd ingenomen door ds. Andries Campagne, geboren 10 november 1800. Deze
predikant was een langblijver, want hij bleef verbonden aan de Hervormde gemeente Ommerschans en droeg
de herderstaf tot 1882, alzo 45 jaren lang. Na hem deed in 1883 ds. N.S.Kappers zijn intrede hier en bij de
opheffing van de Ommerschans-kolonie in 1890 werd deze hervormde predikant eervol ontslagen.

De kerk gebouwd in 1832 kreeg haar opvolger in een groter gebouw, dat er nu in al haar rusr nog staat en
de eerste steen daarvan, hoog in de muur, werd gelegd door eerder genoemde ds. Campagne.

Dit kerkgebouw had later een zeer eigenaardige indeling. Het kon zowel voor Protestantse- als voor RK-
kerkdiensten worden gebruikt. Daarvoor had men het volgende gevonden. Betrof het een Hervormde dienst
(ook wel eens voor Gereformeerde diensten) dan werd een groot gordijn geschoven voor het heilige der
Roomsen dat zodoende aan het oog der Protestanten onttrokken werd.

Betrof het daarna een Roomse dienst dan ging het hoge gordijn, dat mij vaak aan een toneeldoek deed
denken, aan de overzijde voor het Protestantse meubilair als preekstoel, kerkeraadsbanken en doophok.
Tevens werden dan de bankleuningen naar de andere zijde der banken gedrukt en kwamen er meteen ook de
eerst verscholen knielbankjes te voorschijn.

Het orgel in het midden aan de noordmuur tegenover de ingang kon voor beiderlei diensten zich laten horen.
Een consistoriekamer voor de Hervormden aan de oostzijde en een zelfde gebouwtje voor de RK aan de
westzijde van het kerkgebouw completeerde het geheel. Een unieke vinding en voor kerkbouwers van onze
tijd ten voorbeeld, nu de bouwkosten ook van de kerken veel en veel hoger zijn dan "in den goeden ouden
tyyd”.

De Boskerk, een gebouw dat het meer dan waard is om het goed te onderhouden. Het zou erg jammer zijn
als de geopperde plannen om deze kerk af te breken, doorgang vinden. Een monument van 140 jaar oud kun
je zoiets wreeds toch niet aandoen.

Er zijn in de gemeente Ommen al veel te veel oude bouwwerken afgebroken.

Des beed’laars heil werd waarlijk niet vergeten.
Nee, daarvoor bouwde men de Stichtings-Kerk.
Zij staat nog steeds, nog immer kloek en sterk.

Stenen getuige van het Schans-verleden.



24 Vervolg van koloniaal kerknieuws

Wat over de kerkelijke activiteiten in de kolonie Ommerschans bekend is, bleek zo groot te zijn, dat het mij
noopte met de beschrijving ervan in dit hoofdstuk verder te gaan.

Eerst nu nog iets over de Hervormde gemeente, die als zelfstandige kerk was aangesloten bij de ring
Ommen, classis Zwolle van het Hervormd Kerkgenootschap. Over de stand van zaken wat het kerkelijk werk
betreft is te lezen in een rapport:

"De Wel. Eerw. Heer Meiling Amshoff, Predikant te Avereest en tevens bij de protestanten aan de
Ommerschans, in het begin der maand overleden zijnde, zoo staat de dienst aldaar geheel stil, nadat
dezelve reeds sinds ruim een jaar door de ziekelijke gesteldheid desgenoemden leeraars niet dan zeer
gebrekkig heeft kunnen worden waargenomen. Het is te wenschen dat hierin weldra voorzien moge
worden, zoodanig als de wezelijken behoefte zulks vordert. Oktober 1831".

Geheel juist is de weergave in dit verslag niet, want genoemde predikant overleed niet aan het begin dezer
oktobermaand, doch op 24 september van dat jaar 1831. Een ander overzicht meldde nog:

" Aan de Ommerschans alwaar een begin met de Inspectie gemaakt is, vernemen wij met leedwezen
den zeer zorgelijken toestand van den Predikant te Avereest, den Heer Meiling Amshoff, wiens
overleden kort daarop gevolgd is”.

Deze ds. Meiling Amshoff die in de "Berigten over de Ommerschans” steeds erg geprezen wordt, schijnt
00k bij eigen gemeenteleden te oud-Avereest zeer gezien en geliefd te zijn geweest. Daarom voelden die zich
dan ook gedrongen tot een grote steen op zijn graf te plaatsen met een toepasselijk grafschrift. Daarvoor
riepen zij de hulp in van een dichter uit Heesterkante, even over de grens bij Gramsbergen, die tegen
betaling een gedicht maakte. Het door deze dichter Markies George Anne Christiaan de Thovars ontworpen
gedicht luidt:

"Niet meer geslingerd door des levens woeste baren,
rust hier, na eene reis van rijk’lijk veertig jaren,

Hij die te Thesing, Smilde, Ruinerwold en Avereest,
Getrouw in ’s Heeren werk, als Leeraar is geweest".

Over zijn opvolger ds. Pieter van Nes, de eerste eigen predikant van de Hervormde Kerk in de Ommer-
schans, las ik nog in het in 1985 uitgegeven boekwerk, "Van scheurmakers, onruststokers en kleine
opruiers":
"In de ring Ommen der Hervormde Kerk komt op 10 november 1834, dus direct na de Afscheiding te
Ulrum, ’de tegenwoordige beweging in de Kerke’ in discussie, ingeleid door ds. Pieter van Nes,
predikant in de Ommerschans”.

Tot zover mijn relaas over de Hervormde kerkelijke activiteiten om te vervolgen met die der Rooms-
Katholieken in de kolonie. Naar aanleiding van zijn bezoek in 1823 schreef Van Lennep hierover:

"De Roomschen hebben in het geheel geen diensten, omdat er nog geen gewijden grond is en de
Pastoor Arnoldus de Boer uit Deventer in 1822 hier aangesteld, staat alleen de stervende byj".

In datzelfde jaar 1823 kwam in die toestand enige verandering. Door de aartspriester werd een kapelaan
gestuurd naar Dedemavaart, om vandaaruit het herderlijk toezicht over de katholieken in de Ommerschansko-
lonie te houden. De reden dat dit voorlopig nog vanuit Dedemsvaart moest geschieden was dat de woning
voor de pastoor in de Ommerschans nog niet gereed was. De kolonie in de Ommerschans was geen parochie
met omschreven grenzen, maar een parochie persionalis. Zij had dus geen eigen territorium, doch behoorde

territoriaal tot de parochie Dedemsvaart. De kapelaan van Dedemsvaart bleef verbonden, wat zijn werk in de
kolonie betreft, dit ambt uit te oefenen tot 1835.



Zijn naam was Antonius Tempelman en geboren te Colmschate. In het al eerder genoemde rapport over de
kolonie in 1826 is te lezen:

"De RK Eredienst is overal op eenen vaste voet ingericht. De Heeren Geestelijken betuigen zich
hoogst tevreden, met uitzondering van den Heer Tempelman, kapelaan te Ommerschans, die over
velen van de zijnen niet tevreden is, hartelijk de verbetering wenscht van groote en eigenlijke
verkeerdheden en daartoe aan de Permanente Commissie voorslagen gedaan heeft, die ter behartiging
waardig gekeurd mogen worden".

Jarenlang werden katholieke erediensten nog gehouden in de school van het gesticht.

De RK-kerk is pas veel later gebouwd. Wanneer precies is niet bekend. In elk geval na 1869, want toen
maakte men nog steeds gebruik van de school. Eveneens onbekend is wanneer de RK parochie is gegrond-
vest. Wel is bekend waar deze stond, namelijk aan de zuidkant van de kolonie, aan de oostzijde van de weg
Ommen-Balkbrug, geheel of gedeeltelijk op de vroegere buitengracht van de in 1623-1628 aangelegde grote
schans, ongeveer waar nu nog een kleine houten bungalow staat en lang bewoond is geweest door de familie
Ekkel -Hiemstra.

Voor de liefhebbers van namen laat ik hier de verschillende RK geestelijken de revue passeren:

Na Antonius Tempelman;

van 1835 tot 1841, Herman Maas, geboren te Wijhe;
tot 1843, Antonius Lammers, geboren te Raalte;

1843 tot 1846, Andreas Ignatius Schaapman;

1846 tot 1849, Bernardus Roberink, geboren te Losser;
1849 tot 1855, J. Wagenar;

1855 tot 1857, H.Hutten; .

1857 tot 1864, Johannes Sletering, geboren te Deventer;
1864 tot 1871, Wilhelmus Hendrik Veeling Smale;
1871 tot 1882, Jacobus Hermanus Huizen;

1882 tot 23 december 1889, Gijsbertus Franciscus Holten.

Na de opheffing van het gesticht in 1890 werd met waarneming over de zielszorg van enkele nog overgeble-
ven katholieke bewoners nog belast, waarnemer B.Mulder, die vertrok op 14 februari 1890.

In het begin van onze eeuw is de RK-kerk in de Ommerschans afgebroken. De afbraak ervan werd verkocht
en voor het grootste deel vervoerd naar de buurtschap Berkum in de toen nog gemeente Zwollerkerspel,
waar er een boerderij van opgebouwd is. Op deze boerderij kwam ook het kruis te staan van de Roomse
kerk van Ommerschans.

De pastorie is nog geruime tijd gebleven en diende later als woning voor twee gezinnen van het Rijksopvoe-
dingsgesticht. De laatste bewoners waren de families Starkenburg en Pijlman. De heer Pijlman is bekend
geworden als raadslid der gemeente Ommen namens de SDAP. De "rooie” Pijlman noemden wij hem. Bij de
opheffing van het ROG te Balkbrug is deze vroegere RK pastorie afgebroken.

Van een eigen voorganger van de joodse bedelaars is, voorzover ik vernomen heb, niets bekend, hoewel er
steeds wel joodse bewoners waren. Zij waren voor hun godsdienst bijna zeker aangewezen op de Joodse
gemeente te Dedemsvaart.

Van &&n dezer joodse bedelaars is bekend dat hij op 13 mei 1847 overleed in de kolonie, namelijk Salamon
C. Levi. Daar er in de Ommerschans geen Isra8lische begraafplaats was is hij, na heel wat geharrewar over
de begrafeniskosten, begraven op de Joodse begraafplaats te Dedemsvaart.

Een Roomse kerk, die later kon verrijzen,

is lang weer weg, zij staat daar nu niet meer.
Men haalde muren en haar toren neer;

maar waar zij stond, is steeds nog aan te wijzen.



25 Onderricht en ontspanning in het
gesticht

"Qok zagen wij het gevolg (van de slechte omstandigheden) in de school, waar van de driehonderd
kinderen slechts een dertigtal aanwezig was. Ook de avondschool werd niet bezocht, doordat de
kinderen van den arbeid komend, door vermoeienis niet tot leeren bestemd zijn",

aldus schreef Van Lennep naar aanleiding van het bezoek aan de kolonie in de Ommerschans in de zomer
van 1823. Voor het geven van onderricht stond er een schoolgebouw, even ten zuiden van het grote
hoofdgebouw, met ernaast een onderwijzerswoning. Wat later kwam er een tweede school bij met daaraan
verbonden een laboratorium en een magazijn voor geneesmiddelen.

De schoolplicht hield op met 8-jarige leeftijd, waarna de jongens en de meisjes moesten meehelpen. Maar in
de avonduren moesten niet alleen de volwassenen, doch ook de kinderen van 8 jaar en ouder aan het
schoolonderwijs deelnemen. Om aan de doelstelling van de Maatschappij tot bevordering der Weldadigheid
te voldoen:
"...hen door onderwijs te verstrekken, uit de toestand van verbastering op te beuren tot een
hogere beschaving”.

Vanwege de streng doorgevoerde scheiding der geslachten, die zoals al eerder werd opgemerkt, daar werd
toegepast, moesten op de ene avond de vrouwen en meisjes, op de andere avond de mannen en jongens zich
voor dit onderricht melden. Of er door het zware werk wel veel van het onderwijs terecht kwam, valt zeer te
betwijfelen. Na de eerste beginjaren zal het allengs wel wat beter zijn geworden, als we tenminste de
optimistische toon van het door de Permanente Commissie uitgebrachte rapport over 1826 kunnen geloven.
Daarin valt te lezen:

"De schooljeugd te Ommerschans maakte in het afgelopen tijdvak onder de doelmatige leiding en het
aangename onderwijs van den ijverigen Hoogstra, uitmundende vorderingen. Kinderen, tevoren aan
den lediggang en eene leerlooze bedelarij overgegeven en daarna door het slechte voorbeeld hunner
ouders als verslaafd, worden hier tot een loffelijke leergierigheid en eenen den mensch betamende
eerzucht opgewekt. Het leeren lezen, schrijven, tekenen, zingen, is hier een ware uitspanning
geworden, niet alleen voor de 130 kinderen, die dagelijks getrouw twee malen ter schole komen, maar
ook de 100 grootere jongens en meisjes, die den dag op het land doorbrengen, bij afwisseling des
avonds van het onderwijs gebruik maken. Al ware de vrucht van het onderwijs, het eenige goede, dat

de Ommerschans opleverde, het zou genoegzaam zijn om er zich met dankzegging over te mogen
verblijden en er in te roemen".

In dit verband mag ik misschien nog even vermelden, dat 10 jaar na de opheffing van de kolonie, de
buurtschap Ommerschans een eigen openbare school kreeg, waar tot 1909 ook een gedeelte van de
schooljeugd uit de Vinkenbuurt naar toe ging. Het leegstaande hospitaal van de kolonie werd in 1901
gedeeltelijk omgetoverd tot schoolgebouw en later nog uitgebreid tot zelfs 3 lokalen. De hoofdonderwijzers-
woning kwam er naast te staan.

Hoofden van die school waren van 1901 tot 1921 D.Bruijns, van 1921 tot 1930 M.Japenga, van 1930 tot

1933 J.E.Remmelts, en vanaf 1933 tot 1950, toen deze school wegens gebrek aan leerlingen werd opgehe-
ven, de heer T.Hendriks.

Na de sluiting heeft dit gebouw nog een tijdlang dienst gedaan als opslagplaats van gebruikte materialen van
het Rijksasiel te Balkbrug, totdat het in 1956 door brandstichting in vlammen opging en de resten zijn
verwijderd. De hoofdonderwijzerswoning bleef gespaard en wordt nog steeds bewoond.

Bestond er voor deze paupers uit de steden en zwervers van het platteland nog wel enige behoefte om dingen
van hogere waarde na te streven, dan alléén het verkrijgen van het dagelijks brood en zo mogelijk het
clandestien bemachtigen van sterke drank? Wij zouden denken van niet. En toch blijkt na speurwerk, dat er
in de bedelaarskolonie in de Ommerschans een muziekgezelschap heeft bestaan.



Of het een fanfarekorps is geweest, gevormd uit personeelsleden of van verpleegden of van beide groepen is
niet geheel duidelijk. Wel trof men vroeger onder de zwervers dikwijls allerlei straatmuzikanten aan. Hoe
het ook geweest mag zijn, het muziekkorps heeft bestaan en presteerde het zelfs om in de herberg van
Schutterop (het later bekende hotel de Munninck) een concert te geven. Dat valt op te maken uit een brief.
Die brief luidde als volgt:

"Aan de Burgemeester van de gemeente Avereest. Ommerschans, 11 april 1854.
EdelAchtbare Heer. Het muziekgezelschap te Ommerschans, voornemens zijnde om op woensdag den
19,den dezer, des avond om 7 ure, eene Soiree Musicale te geven, ten huize van den Heere J.
Schutterop, neemt de vrijheid, Uwe E.A. hiertoe de vereischt wordende toestemming te verzoeken.
Tevens verzoekt de ondergeteekende hem die inlichtingen te willen geven, welke nodig zijn om aan
de plaatselijke verordening verder te kunnen voldoen. Namens het bestuur,

getekend, Hamer, secretaris”.

De gestichtswachter Hamer, zo blijkt uit dit schrijven, was dus secretaris van dit korps en zo kon men in
Balkbrug voor ruim 130 jaren terug al genieten van wat het Ommerschanse muziekkorps presteerde! Ook
later bleek, volgens de geschriften van A.Piel, dat er in de Ommerschanskolonie een min of meer ervaren
musicus woonde. Dat leidt hij af uit het besluit van de Ned.Herv.Kerk te Avereest (thans Oud-Avereest) om
Albert Jalink, schoolonderwijzer aldaar, te belasten met het bespelen van het in die jaren geplaatste orgel in
dit kerkgebouw. Men zou zorgen dat Jalink een piano kreeg om daarop de behandeling van een orgel te
leren en verder les zou ontvangen van een muziekdeskundige uit het Ommerschansgesticht.

Als ontspanning, doch ook tevens als onderricht werd nog op een andere manier in de meer geestelijke
behoeften van de gestichtsbevolking voorzien. Dat valt te lezen in een te Veenhuizen, door de directeur der
gestichten Veenhuizen en Ommerschans, getekend "Reglement voor de leesbibliotheken aan de gestichten
Ommnerschans en Veenhuizen", waarvan artikel 1 luidde:
"Aan ieder der Rijksgestichten te Ommerschans en Veenhuizen bestaat een leesbibliotheek ten
dienste van ambtenaren en verpleegden”.

In artikel 9 stond geschreven:
"De zaalopzieners en zaalopzichters zijn verplicht de leeslust bij de verpleegden op te wekken en
lichten hen, voor zoveel noodig vdor, met betrekking tot de keuze der boeken".

Het blijft een vraag hoe die opzieners (sters) de leeslust hebben aangemoedigd en voorts ook welk percentage
van de bewoners in die jaren tot lezen in staat was.

Wel niet geheel in dit verband passend, wil ik toch nog even memoreren, dat deze kolonie, ter grootte van
een klein dorp met meestal zo’n 1500 tot 2000 inwoners, geruime tijd een eigen postkantoor binnen haar
terrein had.

Op een post-tentoonstelling te Ommen in 1981, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het postkan-
toor aldaar, zag ik ondermeer enkele omslagen van brieven uit die tijd, gestempeld met "Ommerschans".
Later is dit kantoor overgeplaatst naar Balkbrug.

Voor onderwijs ging school haar werk verrichten.
Vaak kwamen kindren niet aan leren toe.

Door arbeid daarvoor dikwijls veel te moe

en bleven in gebreke bij die plichten.

Ontspanning door de eigen Schansfanfare!
Straatspelers kregen hier een nieuwe kans,
onder het motto: "met muziek meer mans".
Boeken beschouwd als best voor bedelaren.



26 Storm raast over de schans

Uitvoerige weersbeschrijvingen, zoals sommige auteurs in hun streekromans erg boeiend kunnen geven, heb
ik, omdat ik mij daartoe niet in staat acht, in mijn verhaal over de Ommerschans dan ook niet gehouden.
Wellicht zou het de soms wat droge historische kost vast wel een wat aangenamer smaak hebben verleend.
Dan had ik misschien wel geschreven:

"De strenge winter heeft een dikke ijsvloer op het water der grachten gelegd en een witte wade
verleende de hoge wallen een sprookjesachtig aanzien. Het was bitter koud in de onverwarmde
barakken der schansbezetting en een felle kou deed de soldaten bijna bevriezen".

"Een milde lentezon scheen over de woeste omgeving van het verdedigingsfort, waar enkele boeren
vit Stad-Ommen bezig waren stukken heide af te branden, om aldaar boekweit te kunnen zaaien".

"Dagen lang was het bijzonder warm geweest en een groep bedelaars uit het op de Ommerschans
gebouwde gesticht waren op het land bij Hoeve nr.15 bijna klaar om de tot garven gebonden
roggehalmen aan hokken te zetten, toen hen plotseling een zware onweersbui verraste. Overhaast
zochten zij een schuilplaats tegen de stromende regen in de door hen geplaatste kleine punthuisjes van
gemaaid graan, waarin zij echter ternauwernood droog bleven”.

"De herfstregens striemden de landen der kolonie en meer nat dan droog kwamen de in de buiten-
dienst werkende bewoners des avonds in hun zalen terug, waar zij bij de grote kachel, die met hout
en turf gestookt werd, hun doorweekte kleren te drogen hingen, die al spoedig een onaangename,
benauwende, stinkende lucht verspreidden”.

Op deze manier waren er nog wel meer opmerkingen over het weer te verzinnen. Maar ik schrijf geen
streekroman, hoewel ik wou dat ik het zou kunnen. Dan zou de eerste misschien wel gaan over de geheim-
zinnege vreemdeling van de Ommerschans, die in deze contreien ongeveer 1000 jaar voor Christus vertoefd
heeft en waarvan enkele bijzondere voorwerpen aldaar gevonden zijn, al lang dus voor er van een hier te
bouwen schans sprake was.

Toch wil ik in dit hoofdstuk het wat uitgebreider over het weer hebben en dan vooral over de gevolgen
ervan. De aanleiding hiertoe wil ik proberen U te vertellen.

Bij het vele speurwerk ter plaatse, maar vooral in de lectuur hieromtrent voorafgaande aan deze rapportage
over de Ommerschans, bevreemdde het mij lange tijd, dat op een aquarel, vervaardigd in 1825 van deze
kolonie, het grote gebouw voorzien was van een verdieping (verhoging), waarover Van Lennep in 1823 ook
reeds schreef. Doch op een pentekening van omstreeks 1840 kunnen we zien dat die verdieping ontbreekt.
Eén der door mij geraadpleegde bronnen vermeldde terloops hierover, dat wellicht door een storm deze
vernedering tot stand is gekomen en dat dit gebouw dan misschien wel het grootste, maar niet het sterkste
gebouw van Nederland was.

Deze verklaring had ik aanvankelijk al in mijn overzicht opgenomen, totdat ik bladerend in oude nummers
van "De darde Klokke", een uitgave van de "Gemienschap OlI’Ommer” een bijdrage aantrof in het blad van
juli 1972, geschreven door de heer J.Lucas. Dit artikel gaf mij toch wel een heel duidelijke kijk en tevens
goede verklaring van wat ik tot dan toe onvoldoende begreep en veel van wat in dit stukje verder volgt is
ontleend aan zijn beschrijving.

Nu had Ommen wel vaker natuurrampen meegemaakt, bijvoorbeeld in 1558, "toen een zware storm die
door geheel Overijssel woedde en torens, molens en huizen omverwierp op den maandag na de Drie-
Koningendag van het jaar 1558, en het stadje Ommen zo geweldig trof, dat er bijna geen huis onbeschadigd
bleef".

Over de storm van 1836 had ik nergens iets gelezen, totdat ik kennis nam van Lucas’ bijdrage, die ik in

navolging van hem graag aan de vergetelheid wil ontrukken, vooral omdat zij geheel past in mijn verhaal
over de Ommerschans.



Dat er op de middag van 29 november van genoemd jaar ander weer op komst was, bleek wel uit de
barometerstand, die snel teruggelopen was naar "sterken regen of storm". Voor de tijd van het jaar was de
temperatuur vrij hoog, en uit alles viel op te merken, dat er iets bijzonders zou gebeuren.

Om half drie in de middag stak een zware storm met orkaankracht op en kastijdde de Ommerschans tot ’s
avonds 8 uur toe. Aanvankelijk uit het zuiden waaiend, draaide de wind later naar het zuidwesten. Een paar
uur na het stormachtig begin gebeurde het. Verschillende delen van het hoofdgebouw, vooral van de
verdiepingen, stortten in en 2 kinderen van 3 en 4 jaar verloren onder het puin hun nog zo jonge leven.
Hun namen zijn: Berendina Neienhaus en Anne Pieters Flap. Vermoedelijk is ook een derde meisje van 3
jaar, Alida Gertrui Kraamer op 1 december 1836 aan de opgelopen verwondingen door vallend puin
gestorven, terwijl 2 andere kleinen en een vrouw gewond werden.

"Een geluk”, schreef Lucas, "was dat de ramp zich voltrok op een moment dat de meeste kinderen
nog in het schooltje verbleven en de kolonisten grotendeels op de hoeven waren".

Wat niet ingestort was, bleek zwaar beschadigd te zijn en veel pannen waren van hun ligplaats gerukt. Grote
schade had ook de smederij. Huizen en schuren van de verschillende hoeven moesten het eveneens ontgelden
en hooibergen en korenmijten lagen over het land verspreid. De schade aan de kerk, het hospitaal en de
woning van de adjunct-directeur viel mee. De aangerichte vernielingen werden door hem getaxeerd op:

"Kosten reparatie ingestorte zalen f 3.500,-;
herstel overige zalen f 2.500,-;

opknappen dak smederij f 50,-;

10.000 dakpannen verloren gegaan, f 200,-

2 schuren verwoest, f 350,-;

schade aan hooibergen en korenmijten f 200,-;
herstel daken der hoeven f 200,- ".

Totale schade f 7.000,-. Voor die tijd een hoog bedrag.

De kleine gemeente Stad-Ommen, waartoe de Ommerschans behoorde, heeft verder weinig last gehad van
deze orkaan. In de stad zelf gingen 3.000 dakpannen en een hoeveelheid leien en lood van de kerk verloren
en volgens schatting zou herstel nog geen tweehonderd gulden kosten.

De grote gemeente Ambt-Ommen had echter meer te verduren. In Lemele en Archem stortten 9 huizen en 8
schapekotten in, 4 huizen werden gedeeltelijk vernield en 3 hooibergen waaiden om. In Varsen werden 3, in
Stegeren 2, en in Arri€n eveneens 2 schapekotten en een schuur vernield.

In Junne viel een pas gebouwd huis ten prooi aan het woeden der orkaan en in de bossen van Eerde vielen
daardoor meer dan 1500 dennebomen om, of braken af. In het Laar moest een derde deel der grote dennen
het ontgelden. Iemand schreef er over:

"Het water in de Regge en de Vecht werd als zware sneeuwvlokken uit dezelve opgenomen en rond

gedraaid en op verschillende plaatsen in Ambt-Ommen werden onderaardse schuddingen gevoeld,
zowel 1in als buiten de huizen".

Als gevolg van deze zware storm, werd ook gemeld dat er aan de Dedemsvaart, "een huis tot aan de grond
toe werd afgemaaid”. Hoewel nadere gegevens ontbreken zal dit wellicht het grote huis "Dalvoorde” zijn
geweest. Oude mensen vertelden tijdens mijn schooljaren, dat dit gebouw oorspronkelijk een verdieping
hoger was geweest, doch na vernieling door een storm, bij de wederopbouw, die verdieping kwijt werd.

Tot zover een verslag over het weer. Over de zware storm die over de Ommer Schans en omgeving raasde
op die 29ste november anno domini 1836.

Een ruwe storm ging over de schans heen razen.
Deel der gebouwen stortte in elkaar.

Twee kind’ren dood; hoe groot was het gevaar,
Orkaan bracht schrik; de mensen vol verbazen.



27 Bedelaars brachten beroering

Het is begrijpelijk dat bij de grote stroom "bedelaars, landlopers en vagebonden”, die naar de kolonie in de
Ommerschans zijn getransporteerd, dikwijls lieden voorkwamen die het met het mijn en dijn niet zo nauw
namen. Daarvoor was er dan ook door de Maatschappij van Weldadigheid een strenge tucht en zorgvuldig
toezicht ingesteld. Of dat afdoende resultaat heeft opgeleverd valt echter te betwijfelen. In het verslag over
het dienstjaar 1826, uitgebracht door generaal-majoor Van den Bosch namens de Permanente Commissie aan
de Algemene Vergadering der Commissie van Weldadigheid, citeer ik hierover:

"Het gedrag van de bedelaars-kolonisten in over het algemeen wel. Aan grove misdaden of baldadig
heid althans maken zij zich niet schuldig. Hunne zeden waren echter bij aankomst zo zeer verbasterd,
dan dat wij in dezelve verbetering steeds aanmerkelijke vorderingen zouden kunnen waarnemen.
Hunne werkzaamheden neemt het meeste toe. Trouwens daarvan is hun onderhoud, zoowel als het
uitzigt op ontslag athankelijk gemaakt. Ook wordt bij het opmaken der jaarlijkse voordracht, daartoe
op hun ondergeschiktheid, hun ordelijkheid en hun bescheiden gedrag, de meest mogelijke acht
gegeven. Bij sommigen, ja bij velen, heeft een en ander een goede uitwerking, die echter wanneer zij
in het maatschappelijk leven teruggekeerd zijn, het meest kan blijken. Een afkeer van het bedelen en
daarentegen de begeerte naar den arbeid is voorzeker, wat bij hen wortel schiet, waartoe het gevoel
van terug bekomen arbeidskracht het meeste bijdraagt".

Gerapporteerd wordt verder nog dat de veteranen die nog niet door ouderdom en gebreken daartoe buiten
staat zijn, voor het grootste gedeelte nog zeer arbeidszaam worden bevonden en dat zware arbeid als ploegen
en maaien van gras en rogge door hen met veel lust wordt "verrigt". Ook dat, "hun gedrag voorbeeldig is en
aan hunne bestuurders alleszins ondergeschikt”. Zulk een goede getuigenis kon echter niet van de vrouwelij-
ke bewoners van het gesticht gegeven worden, want, "vele derzelver zijn kijfachtig en ontevreden".

Uit hetgeen hier aan de commissie geschreven werd kunnen we wel concluderen dat de toestand van toen wel
wat rooskleuriger is voorgesteld dan dat zij in werkelijkheid was, hoewel de overlast voor de omgeving in
die tijd nog niet veel te beduiden had, omreden dat er nog weinig mensen in de nabijheid van de kolonie
woonden. De overlast nam dan ook toe, nadat er langs het gegraven kanaal, de Dedemsvaart, zich allengs
meer gezinnen vestigden. Daar kwam nog wat anders bij. Het afgraven van de dikke laag veen die met het
gereedkomen van de Dedemsvaart op gang kwam en zich hoe langer hoe meer uitbreidde, trok een grote
menigte arbeiders aan, vooral veel Duitse turfgravers. Deze overgrenze werkers vormden op den duur te
Slagharen met hun gezinnen zelfs een blijvende nederzetting.

Veel namen van mensen daar herinneren hier nog aan. Een groot deel van hen, en tevens van een zelfde
groep te Dedemsvaart waren in de winter zonder enige bron van inkomsten. Met het gevolg overlast voor de
omgeving omdat zij door bedelen probeerden toch in hun onderhoud te voorzien. En hoe vreemd het ook
mag lijken, zij bedelden ook in de nabijheid van de Ommerschans kolonie. Als het ware in het hol van de
leeuw. Het ernstig vermoeden bestaat dat menig alleenstaande juist overlast veroorzaakte om zo als bedelaar

gepakt en opgenomen te kunnen worden. Dan had hij tenminste niet alleen onderdak maar ook warmte en
voeding.

De kolonie werd dus voor hen een soort toevluchtsoord. Want moge dan de toestand van de koloniebewo-
ners vaak beklagenswaardig zijn geweest, die van de werkers in het veen waren dikwijls niet minder. Toch
viel het in de regel niet mee om in het gesticht een veilig winterverblijf te vinden. Uit de correspondentie
van de beide betrokken burgemeesters, die van Ambt-Hardenberg en Avereest, wordt steeds weer de indruk
gewekt dat zij opdracht verstrekten deze mensen niet op te pakken, want dan zouden ze er voor moeten
betalen! En zonder betaling van 45 gulden per jaar werden in de kolonie geen bedelaars binnengelaten. Zo
waren er dus toen 2 groepen bedelaars. Binnen de kolonie en daarbuiten, die beiden dikwijls tot overlast van
de bewoners in de omgeving waren.

In het algemeen was men in de omgeving van het gesticht zeer op zijn hoede, al kwam diefstal van
aardappelen en granen, verbouwd op de kolonieboerderijen regelmatig voor. Niet alleen van bewoners doch
ook door mensen van de andere groep bedelaars.



Een voorbeeld; er werd aangifte gedaan van het meenemen van een halve schepelmand met aardappelen bij
Johannes Molenaar:
"door een vrouwspersoon, genaamd Johanna B. voormaals koloniste in de Ommerschans, doch thans
zonder beroep, wonende in de gemeente Avereest”.

Erger overlast veroorzaakten de brandstichtingen door bedelaars. Hiervan 3 gebeurtenissen.

Naar Hoeve nr.7 moest de brandspuit van het gesticht uitrukken, die assistentie kreeg van de brandweer te
Balkbrug omdat er op die hoeve een korenmijt in brand stond. Omdat de brandweer op tijd arriveerde, bleef
het bij die ene van totaal 12 korenmijten.

Als verdacht van de brandstichting werd opgepakt de kolonist Adrianus de R. Het schijnt dat deze een grote
hekel had aan de hoevenaar Mulder. De brand bij boer Mulder was nog van geringe betekenis vergeleken bij
die op Hoeve nr.8. Deze boerderij werd toen bewoond door Gieljen Klaver, geboren 28 oktober 1814 te
Harderwijk.

Als dader werd hier veroordeeld de verpleegde uit de Ommerschanskolonie T. Tw. nummer 2256.

Hoeve nr.8 is kort na de brand weer opgebouwd en er is hout aan verwerkt van de vorige, hetgeen nog te
zien is aan de brandsporen die aanwezig zijn. Het derde geval betreft een hoeve in het meest oostelijke deel
van het koloniegebied.

Op een in het archief van de gemeente Ommen aanwezige kaart staat bij hoeve nr.3, waar later de familie
Redder woonde; "afgebrand”. Ook deze hoeve is wellicht door &n der bewoners van het bedelaarsgesticht
aangestoken en is daarna herbouwd.

Dit waren zo enkele voorbeelden van overlast voor de omgeving van "vreemde” en eigen bedelaars.

De ergste van de wandaden gepleegd door bedelaars van de kolonie is echter wel het op brute wijze
vermoorden van het meisje op hoeve nr.11 aan de zo genoemde le Schansweg.

Op 4 juni 1871 vestigde zich op Dalvoorde, even ten noordwesten van het koloniegebied het gezin van
Nicolaas Hoogenberk en Roelofje Tijmes. Hoogenberk was koetsier bij jhr. Junius van Hemert op het
landgoed "Dalvoorde".

Op 6 juni 1868 vertrok het gezin naar de kolonie Ommerschans en Hoogenberk werd, evenals zijn vader,
hoevenaar op een kolonieboerderij. Het drama voor de 13-jarige dochter Zientje voltrok zich op 15 oktober
1889. Zij werd begraven vooraan op de begraafplaats in de Ommerschans, dicht bij de gracht, tussen de
graven van ambtenaren van het voormalig gesticht.

Onlangs ben ik daar nog eens wezen kijken en gelezen wat er op haar grafsteen is gebeiteld:

"Hier rust Zientje Hoogenberk
geboren 11 september 1876
overleden 15 oktober 1889

Romeinen 11:13"

d’Omgeving was maar weinig ingenomen,
met zo dichtbij, die massa bedelaars.

Het vond dat vreemde volkje maar wat raars.
Waardoor vaak veel beroering is gekomen.

Vooral toen door die lui werd ingebroken,
of brand gesticht bij boeren menigmaal.
Eens was die last een meisje erg fataal:
Bruut aangerand en daarna doodgestoken.



28 Grote opbrengst van goed
ontgonnen grond

Wie wel eens door de buurtschap Ommerschans is gegaan zal het wellicht opgevallen zijn dat de boeren
aldaar in het mooie groene landschap het nog niet zo slecht getroffen hebben. In mijn jeugdjaren vertelden
de mensen van de Vinkenbuurt dikwijls: "met de boern in de schaanse hoej gien medelien te hemmen, die
red heur wel op die beste grond".
We kunnen vaststellen dat dit inderdaad zo is. Zij boeren hier op heel goede grond, dat van de aanvang af
door des bedelaars handen prima ontgonnen is en mede door het gunstig op peil gehouden water, een
veelheid van opbrengsten had. Goed klaargemaakt land, waarvan de deskundigen van de Landbouwhoge-
school te Wageningen in het verleden verklaarden, dat het grasgewas van een zeer goede kwaliteit was en tot
de beste van ons land gerekend kon worden. De al vaker geciteerde Van Lennep schreef over zijn bezoek
aan de bedelaarskolonie dat zij vanaf Kruizinga’s brug door "heerlijke rogge" hadden gewandeld. Het was in
juli 1823 en dit graangewas zal toen wel volop de rijpingsverschijnselen ten toon hebben gespreid. Na hun
bezoek aan de inrichting, zo vertelt hij, leidde de kapitein hen:
"...naar de velden die de Colonie omringden. In dezelve staan 6 boerderijen, (nadien zijn er nog 15
bijgekomen) bewoond door die huisgezinnen, welke zich in Frederiksoord het best gedragen hebben.
Elk hunner heeft veertig morgen lands, acht koeien en de nodige paarden, varkens en schapen. Met de
mest van deze dieren maakt hij zijn akkers vruchtbaar. De rogge en garst stonden hier nog beter dan
in Frederiksoord, hetgeen ik voornamelijk aan het aanbelandende Dedemvaartse kanaal toeschrijf".

Over de werkmethode die toegepast werd, naast de bemesting met stalmest en de secuur bewaarde ontlasting
van de gestichtsbewoners (!) om de grond vruchtbaar te maken, vond ik een treffende beschrijving in het
verslag van een landbouwkundige, die in 1840 deze kolonie bezocht. Hij omschrijft in zijn rapport hoe men
de bremcultuur beoefende als wisselbouw, om ook daardoor de grond van de nodige voedingsstoffen te
voorzien.

In de herfst, tegelijk met de winterrogge, werd bremzaad op de bestemde akkers gestrooid en ingedgd. Het
jaar daarop groeiden dan kleine bremstruiken tussen de roggehalmen. Als de rogge rijp was werd deze met
de sikkel geoogst en daarbij wat hoger afgemaaid om de bremplantjes zo weinig mogelijk te beschadigen.
Weer een jaar later liet men de brem bloeien en uitgroeien tot flinke struiken en kon op dat land dus geen
ander gewas verbouwd worden. In de herfst werd de brem platgesleept en ondergeploegd. Dan werd op die
grond weer rogge gezaaid of in het voorjaar gerst of aardappelen geteeld.

De ondergeploegde brem, één der vlinderbloemigen, die het vermogen bezitten de stikstof uit de lucht te

halen en vast te leggen in kleine wortelknolletjes, fungeerde alzo als groenbemesting, waardoor tevens het
humusgehalte werd verhoogd.

Over de veelheid der verbouwde gewassen, die op de ontgonnen grond verbouwd werden lezen we in de
"Vriend des Vaderlands" van juni 1831:

"Bij het établissement te Ommerschans staan de gewassen al zoo schoon en hier wordt met behulp der
aangekochte meststoffen (er werd dus ook bijgekocht) dit jaar veel verbouwd. 161 Morgen rogge
staan er over het algemeen zeer goed en een groot gedeelte daarvan zelfs zoo schoon, als er nergens
elders gevonden wordt. 20 Morgen haver is goed opgekomen, 9 morgen gerst met klaver ingezaaid
om daarvan goed klaverland tot stalvoer te maken, staat volkomen gewenscht. 17 Morgen veengrond
is met boekweit bezaaid, 90 morgen best bemeste grond is met aardappelen bepoot, welk gewas veel
belovend staat, 67 morgen nieuwe klavergrond is er, waarvan het grootste gedeelte zal gehooid
worden. Van het overige en 204 morgen ouder klavergrond kan het vee thans volop gevoederd
worden, terwijl 9 morgen met rutabaga bepoot is tot wintervoeder”.

Drie opmerkingen hierbij; eerstens, 1 morgen land was ongeveer 92 are. 11 Jaar na de stichting der kolonie
was er dus meer dan 500 ha woeste grond ontgonnen. Of er ook vaart achter zat!

Ten tweede, de paardebonen waar Van Lennep over schreef, als dienende tot voedsel voor de bedelaars,
werden blijkbaar niet meer verbouwd.

Ten derde weet ik niet, wat voor gewas rutabaga was. Misschien dat é&n der lezers mij dit kan zeggen.



Het verslag in de "Vriend des Vaderlands" van oktober 1831 meldt verder nog dat de gestichtstuin
anderhalve morgen groot en met grote winterwortelen en driedrlei soort van kool beplant is. En daarnaast:

"vindt men er nog 74 morgen met welig groeiende brem waarvan de helft zal worden ondergespit of
geploegd, waarop met bijvoeding van gewonen mest, winterrogge zal worden verbouwd".

Tellen we deze 74 morgen bij de bovengenoemde morgens, dan blijkt er totaal al bijna 600 bunder
ontgonnen land te zijn, wat als een grote prestatie mag worden gezien in ruim 10 jaar tijds. Elders las ik nog
dat er ook een tweetal boomkwekerijen waren aangelegd, de ene dicht bij het gesticht, en de andere bij
Hoeve nr.2.

Het landwerk, verricht door des bedelaarshand, floreerde naar wens, maar toch kwamen er donkere wolken
overdrijven. Er kwamen jaren met misoogsten, door wat men "het zwart” of ook wel "de zwarte ziekte”
noemde, die als een ernstige bedreiging van de aardappelverbouw optrad. Een ziekte die wij kennen als de
aardappelziekte, de "Phytophtora infestans”, die toen als een grote vijand van volksvoedsel nummer &én,
plotseling toesloeg.

In een rapport dat ik vond over dit kwaad uitgebracht door de "Provinciale Commissie voor de Landbouw”
dat dateert uit 1845 las ik hierover:

"In den morgen van den 23e juli 1845 hadden boeren op verschillende plaatsen (ook in de Ommer
schans, blijkens de gegevens) in ons land een kleefachtige of vette mist waargenomen, die zich vooral
op het welige aardappelloof had gezet".

En in augustus werden de eerste verschijnselen waargenomen van een ziekte die tot dan toe onbekend was.
Bij velen kreeg de mist de schuld. Maar in ieder geval greep het kwaad verbijsterend snel om zich heen.

"Eerst kwamen er zwarte viekken op de bladeren, welke daarna slap neerhingen en verdorden, in
welke toestand de stengel mede weldra begon te deelen, zodat het loof miskleurig en als verflensd
werd en afviel. De bloem verwelkte en de aardappel zelve aan de inplant van den stengel ziekelijk
veranderd werd bevonden. Dit bederf zet zich eerst buitenwaarts rondom de vrucht voort, dringt later
of bij toeneming in het binnenste van het weefsel of merg door en neemt de inwendige massa van den
aardappel in. De aangedane plaatsen laten zich aan denzelven op het gezigt en gevoelen door bruine
roestkleurige vlekken onderkennen, op welke de opperhuid zich bij de minste wrijving of drukking

loslaat, zijnde de zelfstandigheid aldaar, nadat de vrucht eenigen tijd buiten de grond is geweest,
week en rottig”.

Ik vond deze omschrijving van de aardappelziekte zo treffend weergegevan, dat ik meende ze U niet te
mogen onthouden. Het is bekend dat mede door dit kwaad in die tijd, meermalen de oogst van aardappelen
niet meer nodig was en als gevolg daarvan op het platteland vaak bittere armoede werd geleden en menig
boerengezin ging emigreren naar Amerika. De gevolgen van het mislukken van de aardappelverbouw zijn
ook in de Ommerschans-kolonie terdege gevoeld.

Desondanks mag de conclusie luiden dat de door de bedelaars goed ontgonnen grond tot beste opbrengst aan
gewassen heeft geleid en tot voldoening van de Maatschappij van Weldadigheid heeft gefunctioneerd.

Bedenkt toch wel, gij Ommerschanse boeren,
op welk een goede grond gij werken moogt,
Hoe in’t verleden vruchtrijk is gepoogd,

uw land naar zulk een hoog peil heen te voeren.



29 Overdenking op de dodenakker

Vele honderden malen ben ik langs de, naar het mij leek, kleine begraafplaats aan de westzijde van de weg
van Ommen naar Balkbrug gekomen. Soms ben ik er wel eens even gestopt om te kijken naar de namen die
op de weinige grafzerken aangebracht waren. Namen met geboorte- en sterfdatum van mensen die in de
voormalige bedelaarskolonie daar dichtbij geleefd hebben en hier begraven zijn. Ik stelde dan bij mij zelf
ook vast, dat het nogal meeviel met het aantal overledenen. Het maakte op mij dan ook niets meer indruk
dan andere begraafplaatsen. Totdat ik enkele jaren geleden de door mij verzamelde kranteknipsels en allerlei
artikelen, maar vooral de gegevens die de heer Uitvlugt te Balkbrug mij deed toekomen, intensief bestudeer-
de en als "amateur-historicus" verder aan het speuren ging. Dit diepgaand onderzoek gaf mij tot mijn grote
verbazing een gans andere kijk op hetgeen zich heeft afgespeeld op het terrein van de vroegere verdedigings-
schans.

Het allermeeste, moet ik verklaren, heeft mij getroffen wat ik toen over deze dodenakker te weten kwam.
Toen werd mij ook duidelijk dat die "kleine" begraafplaats alleen maar bestemd is geweest voor het ter aarde
bestellen van de gestorven gestichtsbeambten die in de kolonie dikwijls als slavendrijvers zijn opgetreden,
maar dat daar niet én bedelaar is begraven. Die werden achter dat vrij goed onderhouden gedeelte in de
grond gelegd, op een veel groter terrein, waardoor dat ongeveer geheel gevuld is geworden met de
stoffelijke overschotten van de arme sloebers, voor wie de dood vaak nog de enige uitkomst was...

Uit onderzoeken door anderen vernam ik dat daar, in met bomen en struiken, vooral met veel doornige
bramen begroeide grond, 5448 mensen zijn weggestopt, mannen, vrouwen en kinderen. Bij die kinderen
waren een groot aantal buitenechtelijk geborenen, die vaak reeds binnen de leeftijd van 1 jaar stierven. De
omstandigheden in de kolonie Ommerschans waren van dien aard, dat de verzorging door de jonge moeders
heel veel te wensen overliet. Deze jonge meisjes en vrouwen moesten immers zo spoedig mogelijk weer in
het arbeidsproces worden ingeschakeld, om voor zichzelf en hun kind de kost te verdienen en kregen zo lang
niet voldoende tijd zich met kinderverzorging te bemoeien. Mede hierdoor is het aantal kinderen dat stierf en
op de vroegere begraafplaats aan de aarde werd toevertrouwd, ongeveer 500 in getal.

Meer dan 5000 in deze grond! Ik schrok ervan, toen dit tot mij doordrong en degenen, die ik het daarna
vertelde, evenzeer. Begraven als een nummer, al zijn hun namen nog bekend.

De eerste gestorvene werd in 1821 aldaar begraven en in 1889 zijn er voor overleden bedelaars de laatste
graven gedolven en dat waren er toen nog 20.

Het is als het ware &n groot massagraf en het aanzien ervan deed mij denken aan de verzamelgraven die ik
zag in het voormalige concentratiekamp bij Bergen-Belzen in Duitsland.

Een groot massagraf, dat wel de zwartste bladzijde vormt uit de historie van de Ommerschans en een scherpe
aanklacht behelst tegen de zogenaamde "weldadigheid" waar alleen de "Maatschappij”, die zich zo liet
aanduiden, wijzer van werd.

Of de doden allen wel een kist als omhulsel hebben meegekregen, kon nooit worden vastgesteld. De kolonie
had op haar gestichtsterrein wel een eigen timmermanswerkplaats, maar of ze daar ook doodskisten voor
gestorven bedelaars vervaardigden is niet bekend en men veronderstelt dat een gebruikt laken voldoende
werd geacht. Misschien wat cru uitgedrukt, maar het komt er wel ongeveer op neer; de "verworpenen der
aard" werden na hun dood, de weggeworpenen in de aarde.

Naar het ontstellend grote aantal sterfgevallen werd eertijds een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek geeft aan
dat er in 1821 &&n man overlijdt, met een piek in 1826 van 112 overleden mannen en 114 overleden
vrouwen. Ook 1847 laat een pick zien met 204 overleden mannen en 75 vrouwen.

Na 1870 zijn er geen vrouwelijke overledenen omdat deze toen in aparte inrichtingen te Veenhuizen werden
geplaatst. Een berekening laat zien dat het gemiddeld aantal doden per jaar op 78 komt, uitermate hoog.



Toen ik dit alles uit het mij ter beschikking staande bronnenmateriaal te weten was gekomen, ben ik
opnieuw naar de begraafplaats in de Ommerschans gegaan. Nu niet om te kijken naar het gedeelte voor aan
de weg, maar, ondanks het bordje met het irriterende opschrift "verboden toegang”, verder het terrein op,
achter het oude baarhuisje. Ik ben toen op een donkere herfstdag, het bijna geheel met bomen en struiken
dichtgegroeide stuk grond, wat oneffen door de ingezakte graven, overgelopen.

Na mij een weg door de doornen te hebben gebaand kwam ik geheel achteraan bij een brede sloot, die deze
dodenakker afsluit. Daarna nog ongeveer 20 meter naar links, waar ik een grote grafsteen , plat op de
bodem gelegen aanschouwde, met daarin gebeiteld verschillende namen met geboorte- en sterfdata. Een zerk,
wellicht later door familie van hen daar geplaatst als bewijs van laatste eer. Verder heb ik nergens een
herinneringsteken kunnen ontdekken.

Het was voor mij een vreemde belevenis en het geheel verdroot mij zeer. De indrukken van mijn tocht over
die grond, met die duizenden die hierin begraven zijn, heb ik getracht weer te geven in de hier nu volgende:

"Overdenking op de dodenakker”.

Gij gracht van oude Ommerschans, zo vreemd en zo apart.
Gij grote bomen, breed van krans, gij groen, zo zeer verward.

Verhaal mij hetgeen gij weet, wat gij hier hebt aanschouwd.
Vertel toch, wat jou treuren deed, waardm gij nu nog rouwt.

'k Heb van jouw huilen iets verstaan, toen gij zacht zei tot mij:
Treedt toe en hoor de treurzang aan, van ver en toch dichtbij.

De kreet van mensen, groot en klein; die hier in deze grond,
Bij duizenden begraven zijn; zwart zand, dat hen verslond.

’k Ging over dodenakker daar, door doornig wild gewas.
Keek om mij heen; wat was het waar, dat leed, waarvan ik las.

Na nood en pijn, prooi van het graf. Hoe indroef ’t geen ik zag.
Dit uur, dat mij diep deernis gaf. Op die zo donkre dag.

O oude gracht van Ommerschans zo sfeervol en zo stil.
O bomen met jouw blaad’renglans; gij graven grauw en kil.

Ga door met klagen en geween, om 't onheil hier geschiedt,
Blijf schreien door de jaren heen, jouw tranen van verdriet.

Mijn overdenking op de dodenakker,

daar op dat ruig begroeid bizar terrein;

Zal hier en nu en immer door ’n klaaglied zijn.
Houdt de herinnering aan veel lijden wakker.



30 Weldadigheid gevolgd door opvoeding

Aan de Kolonie voor bedelaars in de Ommerschans, die sinds 1859 Rijkseigendom was geworden met alle
bijbehorende grond, kwam begin 1890 een einde. Zeventig jaar was de "weldadigheid” hier op een vreemde
wijze toegepast en toen was het voorbij. De eerste jaren erna hebben de gebouwen nog enkele keren
onderdak verleend aan soldaten voor herhalingsoefeningen. Al vrij spoedig daarna is een groot gedeelte van
de gestichtsgebouwen voor atbraak verkocht.

Ook ongeveer 600 hectare van de in cultuur gebrachte grond met de daarop gebouwde 17 boerenbehuizingen
kwamen onder de hamer. Slechts zelden gebeurde het bij de verkoop van deze hoeven dat de gehele
oppervlakte van 36 hectare, die bij elk der hoeven lag, in haar geheel in andere handen overging. De
verkoop in percelen van ongeveer 9 hectare bood aan de kopers betaalbare mogelijkheid om zich op die
grond een bestaan te verwerven.

Onder die kopers waren ook hoevenaars, die zo de kans kregen om van zetboer tot zelfstandig landbouwer te
promoveren. Van die verandering van grote in kieinere kavels noem ik als voorbeeld de gevolgen hiervan
aan de (nu zo genoemde) le Schansweg. De oorspronkelijke 4 hoeven met in totaal 144 hectare land waren
tijdens mijn jonge jaren al uitgegroeid tot 13 boerderijen terwijl er toen ook nog gedeelten waren, waarvan
de eigenaren buiten het eerder genoemde gebied woonden. De kavels van gemiddeld 9 hectare bleken voor
de bewerking door een boerengezin ruim voldoende te zijn en gaven een vrij goede bestaansmogelijkheid in
die jaren.

Van de oorspronkelijke ruim 900 hectare koloniale grond bleef er door deze verkoop nog ongeveer 300
hectare over aan cultuurgrond, gedeelten bos, wegen en water, benevens het gestichtsterrein zelf.

Op de in rijkseigendom blijvende cultuurgrond stonden ook nog 4 hoeven, de nummers 4, 5, 6 en 7 langs de
weg Ommen-Balkbrug. Aan deze zelfde weg, enkele honderden meters noordelijk van de opgeheven
koloniestichting, in de gemeente Avereest, werd in 1894 het Rijksopvoedingsgesticht :"Veldzicht" gebouwd,
dat in latere jaren nog aanmerkelijk is uitgebreid. Het had als bestemming een inrichting te zijn voor
opvang en, zoals de naam reeds zegt, opvoeding van jongens "die de rechte weg niet in wilden gaan", om
hen daar her op te voeden en tevens op te leiden voor een beroep.

Voor de bouw van dit gesticht werden de kolonichoeven 6 en 7 afgebroken, zodat er nog 2 gehandhaafd
bleven; nr. 4 even ten zuiden van de schansgracht en nr. 5 vlak bij het verlaten kolonie-gebouwencomplex.
Deze beide hoeven en de resterende cultuurgrond en voorts de grote moestuin gingen toen dienen als
werkterrein voor dit gedeelte der gestrafte jongens, die hun opleiding kregen in de land- en tuinbouw. Naast
dit practische werk ontvingen zij tevens vitgebreid onderwijs binnen de muren van Veldzicht.

Na een reorganisatie van het opvoedingswerk in ons land kon er voortaan ook opgeleid worden voor andere
beroepen, als kleermaker, timmerman en onder andere, smid. In 1911 was Veldzicht al zo ver uitgebreid
dat het aan 300 jongelui plaats bood. Van de aanvang af was dit gesticht reeds omgeven door een brede
gracht. Dat betekende niet iets nieuws, want grachten waren er voordien ook al om het vroegere schansfort
en om het gesticht van de Kolonie van Weldadigheid.

Met grachten zijn klachten over uvitbraak minder te verwachten. De twee ingangen waren afgesloten door
hoge ijzeren hekken met deuren erin die altijd op slot waren en door een portier bewaakt werden. Buiten het
goed afgesloten gebouwencomplex met verschillende werkplaatsen kwam er nog een drukkerij (die er nog
staat), die gebouwd werd op dezelfde plaats waar voordien Hoeve nr.7 stond.

Voor de ambtenaren -en dat waren er heel wat- werden woningen gebouwd, blokken van 6, van 4 en van 2
onder &¢n kap. Ze verrezen aan beide kanten van de Ommerweg te Balkbrug in de Boslaan, dicht bij de oude
schansgracht en 1 blok zelfs nog aan de Zuiderweg. Eerder liet ik al weten, dat ook de oude RK-pastorie
huisvesting bood aan 2 ambtenaren-gezinnen. Voor huisvesting van Ambtenaren dienden tevens de vroegere
Hervormde pastorie, het smidshuis en de voormalige dokterswoning op het kolonieterrein en verder nog 1
blok van 4 woningen, overgebleven van het voormalige gestichtsgebouw.

Vanaf het nieuwe gesticht kwam een breed voetpad dwars door het bouwland heen naar de beide overgeble-
ven hoeven en de nog resterende gebouwen op het schansterrein, alsmede naar de moestuin. Daar werkten
dagelijks zo’n 120 jongens onder leiding en bewaking, om het geleerde In practisch werk te vertalen.



Werken op het land, op de beide hoeven, waarvan nr.4 de bestemming van zuivelfabriek kreeg toegewezen
voor de bereiding van boter en kaas. Een deel deed praktijk in de moestuin, waarvan de opbrengsten in het
groeiseizoen met hoog opgestapelde handkarren naar het gesticht getransporteerd en aldaar geconsumeerd
werden, waarbij de ambtenaren tevens goed aan hun trekken kwamen. Deze moestuin bood de voorbijgan-
gers, waaronder ik meermalen, een prachtig en goed verzorgd aanzien. Vooral de lange rijen lei- en
vruchtbomen langs de brede stenen muren en in het midden langs palen met draad, volop voorzien van
mooie kleurrijke vruchten, die mij vaak het water om de tanden deden lopen, en ook de verbouwde groenten
waren het bekijken best waard.

Veldzicht kreeg evenals heel vroeger de schans en later de kolonie een eigen predikant, en zijn dochtertje
Hannie, die ruim 3 jaar lang vlak bij mij zat in de schoolbanken, werd het meisje van mijn eerste "kalver-
liefde".

Het brede pad werd ook zondags benut voor het lopen naar de Boskerk om daarin de kerkdiensten bij te
wonen, voor de Protestante samenkomsten onder leiding van de eigen dominee. Voor de RK-jongeren kwam
de pastoor van Ommen.

De verleiding is voor mij groot hier allerlei herinneringen van de twintiger jaren neer te schrijven. Ik ga mij
echter beperken tot een drietal. De eerste is dat één der ambtenaren, de heer G.J.Witteveen, die in het
gesticht de jongens les gaf in land- en tuinbouwvakken, ook les gaf tijdens de 2-jarige landbouwerscursus te
Balkbrug, twee avonden per week in &n der lokalen van de openbare lagere school. Op deze cursus leerde
hij ons over scheikunde, kennis bewerking en bemesting van de grond en over veekennis en veevoeding. Een
bijzonder goede leraar.

De tweede doet mij terugdenken aan ons spel op school. Vooral aan voetballen en daarvoor hadden wij twee
clubs gevormd. De ene bestond uit zoons van ambtenaren van Veldzicht die schoenen droegen en de andere,
waarin ik meespeelde, waren boerenjongens, allen met klompen aan de voeten. De tegenpartij tooide zich
met de naam "Vios": Vooruitgang is ons streven. Onze club noemden wij "Noad", Nooit opgeven, altijd
doortrappen. Het valt te begrijpen dat onze groep altijd won. Niet omdat wij beter waren, maar vanwege de
hardheid der klompen, die door de tegenpartij zeer gevreesd werd.

Mijn derde herinnering aan die tijd, wat Veldzicht betreft, was het marcheren van vele groepen "kwajon-
gens", die wij zondags tegenkwamen, als wij naar de kerk te Balkbrug gingen. Onder leiding en bewaking
leek het net een troep soldaten, als zij zich in marstempo over de wegen voort bewogen en steeds was er wel
&n bij die met een mondorgel de stemming stimuleerde. Het, "'t is een plicht dat iedere jongen" en "ik had
een wapenbroeder”, bleek bij hen zeer geliefd te zijn.

Enkele oude foto’s van de timmermanswerkplaats van Veldzicht en van het opleiden van jongens in het
boerenvak op het schansterrein zijn opgenomen in het boek "Stap voor stap langs de Dedemsvaart",
samengesteld door G.H.Varwijk en J.R.Seinen.

Met de vermelding van het hier bovenstaande zijn we terechtgekomen in de derde periode van de Ommer-
schans-historie, die van 1890 tot heden, waarover volgende week meer.

De Kolonie kon zo’n zeventig jaren
Jungeren op de oude schans haar grond.
Totdat dit "weldoen"” daar een einde vond
en 't beed’laarsoord gesloten ging verklaren.

Wat nog resteerde van de dwanginrichting

kwam toen tot nut van "opvoedingswerk” te staan.
"Kwajengens" moesten mee; hier werken gaan.
Hun strafverblijf, dat was de Veldzicht-stichting.



31 Opvoeding vervangen door verpleging

De vestiging van Veldzicht is voor de ontplooiing van Balkbrug van grote betekenis geweest. De nog kleine
nederzetting langs het kanaal de Dedemsvaart kreeg door de bouw van vele woningen een forse uitbreiding.
Al die ambtenaren met hun gezinnen, die voor die tijd een hoog inkomen genoten, waren goede klanten
voor de middenstanders, wier aantal in de loop der daaropvolgende jaren gestadig bleef groeien. Dat gold
ook voor kerk en school die uitbreiden moesten en voor het verenigingsleven dat tot grotere bloei kwam.
Behalve de oude kerk te Oud-Avereest ontstond er in de laatste 10 jaren van de vorige eeuw ook een
Gereformeerde Kerk, die een gebouw kreeg bij *t Schut bij Sluis V. En naast de openbare school die tot 4
lokalen kon uitbreiden, kwam er ongeveer 300 meter westelijker een christelijke school in 1914. Eerst met
2, later vergroot tot 3 lokalen.

Wat het werkgebied van de Veldzicht-jongens in de Ommerschans betreft, daar bleef de verzorging van het
veen en de bewerking van het land en de tuin op hoog peil staan en de productie bijzonder hoog. Het was
dan ook een grote klap voor Balkbrug toen in 1930 dit Rijksopvoedingsgesticht als bestemming voor
moeilijke jongens werd opgeheven en de hele meute, zowel jongens als ambtenaren, werd overgeplaatst naar
Doetinchem en daar samengevoegd werd bij de inrichting "De Kruisberg”. Balkbrug zat in zak en as.

Voor de Ommerschans had dit vertrek tot gevolg dat een groot deel van de nog ongeveer 300 hectare grond,
die in 1890 niet verkocht was, nu verpacht werd aan verschillende boeren en de Hoeve nr.7 met het daarbij
behorende land gehuurd werd door de familie Hiemstra.

Hoeve nr.5 vlak bij het restant van de koloniegebouwen bleef vooreerst echter beschikbaar als arbeidsthera-
pie-terrein voor de nieuwe bewoners van Veldzicht, alsmede de grond ten noorden van de Boskerk. Want de
gekoesterde vrees, dat de gebouwen aan de Ommerweg leeg zouden blijven werd tot groot geluk van de
Balkbrugse middenstanders niet bewaarheid.

De regering, profijt willend trekken van deze nog vrij nieuwe gebouwen die leeg waren gekomen, en tevens
het belang inziend van de aanwezigheid van de Ommerschansgronden dicht bij, besloot het gesticht na de
nodige veranderingen te bestemmen voor de ter harer beschikking gestelden, krachtens de nieuwe Psychopa-
tenwet. Alzo kreeg Veldzicht in 1931 de functie van Rijksasiel voor Psychopaten, zoals diegenen werden
bestempeld, die bij vonnis der rechtbank naast gevangenisstraf voor hun soms zware overtredingen, tevens
onder het toezicht van de overheid moesten blijven; de zogenaamde TBR-gevallen. Deze mensen, het waren
alleen mannen, bevolkten van toen af het gesticht Veldzicht, en bij gunstig weer ging een deel van deze
"pati¥nten”, zoals ze officieel te boek stonden, onder leiding van de gestichtswachten naar de boerderij en
naar het bouwland, alsmede naar de moestuin. Opgemerkt zij nog dat deze Gewa’s wel op politieagenten

geleken, maar het niet waren en dus ook geen bekeuringen konden geven. Dit tot geluk van vele verkeers-
overtreders.

Met de komst van vele psychopaten kwamen dus ook de bewakers mee en een heel stel ambtenaren, die de

verlaten woningen al spoedig vulden. Daarmee werd Balkbrug van haar weeklacht en vrees bevrijd en kon
haar zak en as veranderen in een blijde rei.

De Gewa’s gingen als bewaker steeds mee met de groepen psychopaten naar de stallen en schuren, en naar
de akkers. Op zichzelf stelde het werk van de patidnten niet zo veel voor en was het meer bedoeld om deze
mensen zinnig bezig te houden en daarom mocht er door de opzichter niet hardhandig worden opgetreden en
evenmin tot harder werken worden aangespoord. Vooral in de eerste jaren van dit asiel gebeurde het nogal
vaak dat boeren in de omgeving gebruik maakten van de geboden gelegenheid deze lieden tegen een kleine
vergoeding op hun bedrijf te laten werken. Goedkope arbeidskrachten zijn een boer steeds welkom.

Meestal ging dit soort verpleging van psychopaten redelijk goed, maar soms ook wel eens goed mis.Van
zo’n geval kan ik zelf meepraten. De boer waar ik in de dertiger jaren als boerenknecht diende kreeg ook
zo’n verpleegde te werk en de eerste weken ging het naar behoren. Doch de kruik gaat zo lang te water tot
zij breekt en dat geschiedde ook met de patiént Gerrit de Bree uit Amsterdam.



Op een avond toen ik mij wilde omkleden om uit te gaan, bleek uit de kast in het kamertje achter op de
deel, boven de hilde, mijn nachtverblijf, mijn blauwe costuum gestolen te zijn met nog 25 gulden die ik pas
als maandloon in ontvangst had genomen. Ik wist meteen wie dat gelapt had; de brave Gerrit. Dat ik
hierover erg kwaad ben geworden zal U niet verwonderen en heb de volgende morgen hiervan aangifte
gedaan bij burgemeester Visser van Avereest, in wiens gemeente het Rijksasiel Veldzicht stond en tevens
mijn baas gezegd dat ik onmiddellijk mijn dienstbetrekking zou afbreken als hij nog ooit weer zo’n,
"viezepater" in het werk zou inschakelen.

Enkele weken later kon ik van het Avereester gemeentehuis mijn pak terughalen,nog bedekt met vele bruine
paardeharen. Gerrit bleek namelijk door de politie gearresteerd te zijn, gezeten op een bruin paard midden in
de nacht bij Amsterdam, met op zijn borst vastgebonden een zaklantaarn om zo de weg in het duister te
kunnen vinden. Hij had net als voor zijn veroordeling tot TBR opnieuw op dezelfde wijze een paard uit de
weide gestolen om het op de markt te kunnen verkopen.Zo kreeg ik mijn blauwe kostuum terug, maar de 25
gulden waren verdwenen. Dit bedrag heb ik toen van mijn werkgever gekregen als een soort zoenoffer!

Dergelijke gevallen kwamen er meer voor en ook de vluchtpogingen op het werkterrein in en om de
kolonieboerderij namen in aantal toe en brachten dikwijls veel paniek in de omgeving. De klachten hierover
namen op den duur dermate toe, dat er in latere jaren besloten is dit buitenwerk van psychopaten sterk te
beknotten. Beperkt werden deze mensen nog aan de boeren uitgeleend en een klein aantal ouderen bleef zich
af en toe nog bezig houden met het onderhoud van het terrein rond de kerk of in de moestuin. Een andere
groep verkeerde in het vroegere Regentenhuis der kolonie te Balkbrug. Echter wel achter hoog gaas.

Hoeve nr.5 werd verpacht aan de familie Van Gorkum. Loonwerkbedrijven verzorgden voortaan het werk op
het bouwland onder supervisie van ambtenaar H.Vos, die in het voormalige doktershuis van de kolonie aan
de gracht woonde. Tot ook dit weer afliep en alle nog aanwezige cultuurgrond werd verhuurd en enkele
percelen ervan beplant.

Opnieuw kwam de oude Ommerschans, in de loop der esuwen erg gehavend, er stil en verlaten bij te liggen,
zoals voorheen al vaker gebeurde. Eerst als verdedigingsfort, toen als kolonie voor bedelaars, en daarna als
werkterrein voor jonge overtreders en psychopaten.

Nu al weer heel wat jaren daar liggend als een vreemdsoortig stukje natuurschoon welke haar diepste
geheimen wel nimmer zal prijsgeven.

Nog eens is daar een verand’ring ingetreden,
toen Veldzicht werd tot psychopaten-oord.
Patiénten zetten het programma voort,

met arbeid, wat daarvoor de jongens deden.

Dit buitenwerk van deel der psychopaten
bleek op den duur te zijn een zware last.
Er kon niet goed genoeg op worden gepast.
Dus moesten zij dit schansgebied verlaten.

Opnieuw heeft stilte haar beslag genomen,
rondom rufne van de vroegere schans,

met een verleden zonder erg veel glans.

Waarvan de brede gracht nog droef blijft dromen.



32 Als aanvulling wat wetenswaardigheden

Wat mij bij het vele voorbereidingswerk tot het schrijven van mijn verhaal over de Ommerschans, waarvan
er na deze nog 4 hoofdstukken volgen, telkens weer opviel was wel dat de bewoners van Avereest (het
tegenwoordige Oud-Avereest) veel meer betrokken zijn geweest bij het fort en de latere kolonie in
noordelijk Stad-Ommen, dan de bevolking van Ommen zelf. Behalve dan in de tijd, toen bij de verlaten
schans een zekere meneer Moespoet daar als een soort vorst dacht te regeren en er voor zich een huis
bouwde met het vaste voornemen er heel zijn leven te blijven. Toen kwam het gewoonlijk goede, doch wat
trage volk dezer stad wél in actie en nam tot tweemaal toe deel aan een mars naar de in hun ogen vermale-
dijde schans.

Tijdens het 70-jarig verblijf der kolonie op het terrein van het verlaten fort zien we ongeveer hetzelfde
gebeuren. Veel betrokkenheid van Balkbrug met het gesticht, maar van Ommen erg weinig en dat kwam niet
alleen doordat die kolonie vrij dicht bij Balkbrug was en 8 km verwijderd lag van Ommen. Het is alsof de
slechte ervaringen met 2 eeuwen Ommerschans bleef doorwerken, toen die kolonie op haar gebied werd
opgericht. Ook toen zij een gedeelte van haar grond kwijtraakte en de Ommer boeren vaak geen mogelijkhe-
den meer hadden tot het verbouwen van boekweit en het steken van turf voor brandstof.
Van enige bemoeienis, noch van het Ommer stadsbestuur, noch van de Ommer kerken lezen we tenminste
iets. De Ommer volksaard een beetje kennend, vermoed ik dat zij gedacht en gesproken hebben:

"Ze mut heur doar zelf mar redden, as wi’j der verder mar niet te vOlle last van kriegt".

Dit is mijn eerste aanvulling op het tevoren geschrevene en door mij als vermeldenswaardig aangemerkt.
Hetzelfde geldt voor het nu volgende, dat in de vorige hoofdstukken geen plaats vond omdat dan sommige
bijdragen te lang zouden worden of soms door mij vergeten zijn erbij te vertellen.

Over het transport van de vele opgepakte bedelaars in steden en dorpen naar de kolonie kan bericht worden
dat het aanvankelijk te voet, per wagen en gedeeltelijk met schepen vanaf Amsterdam naar Zwolle ging.
Later vaak ook per trein tot aan Dedemsvaart Staats Spoor, een station aan de lijn van Zwolle naar Meppel,
en vandaar nog ongeveer 20 km naar de kolonie. Vanaf 1887 kon het vervoer van Dedemsvaart SS met de
tram van de DSM geschieden. Die tramlijn werd later uitgebreid door haar door te trekken naar Zwolle en
vanaf het dorp Dedemsvaart naar Coevorden. Later kwamen er nog de verbindingen Balkbrug-Meppel; van
Lutten naar Heemse en Lutten via Slagharen naar Hoogeveen.

Aan de tiendaagse veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831 in de strijd tegen Belgie hebben ook verschillende
bedelaars uit de Ommerschans-kolonie deelgenomen. Bij de door in de Franse tijd ingevoerde dienstplicht
was de mogelijkheid opgenomen dat iemand die het lot trof in militaire dienst te moeten, zich door een
remplagant tegen betaling kon laten vervangen. Het schijnt dat vele ambtenaren van de verschillende
Koloni&n van Weldadigheid deze mogelijkheid benut hebben om gevrijwaard te worden en in gezonde
bedelaars hun vervanger vonden; hun kosten daarvoor zullen vast niet hoog zijn geweest.

De besmettelijke ziekten, die in sommige jaren de bewoners van de kolonie troffen kwamen ook buiten het
gesticht voor, zoals reeds eerder werd opgemerkt. Evenals op tal van andere plaatsen waren er in Ommen
zelf, hoewel in veel mindere mate dan in de Ommerschans, mede door de soms primitieve behuizing nog wel
eens epidemiefn. In 1832 was dat de cholera en in 1858 een erg gevaarlijke infectieziekte, de pokken. In
menig gezin lagen de mensen in bed en de dokter bood aan de nog niet aangetasten gratis in te enten, doch
verschillende ingezetenen wezen dat uit godsdienstig oogr~* van de hand. In dat jaar stierven aan deze
ziekte in Stad-Ommen 31 mensen, waarvan in 1 gezin z _.ersonen.

Ter vergelijking in de Ommerschanskolonie in 1857, 146 personen en in 1858 nog eens 115.

Zes jaar later heerste er in ons land opnieuw een besmettelijke ziekte, die men de koléra noemde. In Stad-
Ommen woedde zij zo erg, dat de Bissingh bijna over moest gaan. Daarnaast eiste de tuberculose, de tering
in de volksmond, én in de Ommerschans én in Ommen zelf haar tol.

Dit hier te noteren is bedoeld om nogmaals aan te geven dat er ook buiten de kolonie naar verhouding velen
overleden, echter niet in die mate als in het bedelaarsgesticiit.



Vermeldenswaard is verder dat het aantal bewoners van de kolonie meestal groter was dan die van het
overige deel van Stad-Ommen. Officigel werden ze zelfs een tijdlang aangeduid als:

Stad Ommen met A, en de Ommerschans met B.

Wat tussen deze 2 kernen lag was toen nog steeds woest en derhalve onbewoond.

Ergens las ik nog dat alles wat Johannes van de Bosch, de geestelijke vader van de Maatschappij van
Weldadigheid voor ogen stond voor het te werk stellen van bedelaars, landlopers en vagebonden door de
stichting van de kolonie in de Ommerschans, werkelijkheid was geworden. Aan zijn voornaamste voorwaar-
de dat er in de nabijheid van zo’n inrichting een toereikende hoeveelheid van onbebouwde grond aanwezig
moest zijn, kon hier ruimschoots worden voldaan. Ook aan zijn andere voorwaarde beantwoordde deze
stichting in noordelijk Stad-Ommen. Zij moest namelijk minstens een halve dag reizen van de al bestaande
kolonie Frederiksoord verwijderd zijn, zodat de "pupillen” van beide complexen niet met elkaar in aanraking
konden komen.

Al eerder maakte ik melding van de aderlating van de gemeenten Ambt-Ommen en Ambt-Hardenberg in
1837, waardoor de kleine gemeente Avereest haar grondgebied zag verdubbelen en haar inwonertal
verdrievoudigen. Avereest verdeelde haar aanwinst toen in 4 blokken: 2 ten noorden van de Dedemsvaart en
2 ten zuiden van dit kanaal. Van deze indeling is thans alleen het 4e blok nog goed bekend. Het is het
gedeelte tussen de oostgrens van de koloniale grond van voorheen en het Ommerkanaal.

De weg van Ommen naar Balkbrug, door mij in de voorgaande hoofdstukken meerdere malen genoemd als
een belangrijke schakel in het noord-zuid verkeer, en waarover Spanjaarden, het leger van Prins Maurits, de
Munsterse troepen en boze Ommer boeren trokken, en in het leven van de Ommerschans zo’n belangrijke
functie vervuld heeft, werd pas in 1854 verhard. Om de duurdere onderhoudskosten te drukken, kwam er
aan de "Haere", het latere Witharen, een "Tolhekke" voor het heffen van tol van passanten.

Het heeft zelfs gefunctioneerd naar ik meen tot omstreeks 1923. Vanaf 1872 reed over de "Heirbaan"
dagelijks de diligence langs de kolonie, maar die is al weer lang verleden tijd.

De eerder al genoemde noordgrens van het koloniegebied, waarbij bepaald werd dat een strook langs de
Dedemsvaart niet mocht worden ontgonnen is nu nog op verschillende plaatsen in het landschap duidelijk
aanwijsbaar.

In het volgend hoofdstuk nog een serie noemenswaardigheden.

Als aanvulling wat wetenswaardigheden

omtrent de stichting bij de oude gracht.

Van beed’laars die derwaarts heen zijn gebracht.
Hetgeen geschied is daar, in het verleden.



33 Nog een aantal noemenswaardigheden

Bij het opschrijven van allerlei vermeldenswaardigheden kwam ik tot de ontdekking dat er toch te veel waren
om ze allemaal in &&n hoofdstuk weer te geven. Vandaar nu een vervolg en dan wil ik eerst nog iets zeggen
naar aanleiding van wat ik al schreef over de industrie in noordelijk Ommen.

Ik vertelde toen namelijk dat er in tegenstelling met de fabrieksmatige activiteiten in de Ommerschans-
kolonie, in Stad-Ommen zelf heel weinig gebeurde. Uit nader onderzoek bleek mij echter dat er in Ommen
naast een bierbrouwerij toch ook nog een kleine jutefabriek is geweest, waar voor rekening van Gebr. ter
Horst uit Rijssen jutezakken werden gemaakt.

Deze werkverschaffing schijnt wel wat levensvatbaarheid te hebben gehad, maar door weigering van het
Ommer stadsbestuur enige steun te verlenen, weer verdween. En zo liep Ommen een kans mis om daar
industrie gevestigd te krijgen. Deze tak van industrie floreerde in de Ommerschans zo zeer dat er daar
bijvoorbeeld in 1866 niet minder dan 348000 koffiezakken werden vervaardigd, waarvan de garens werden
geleverd door dezelfde firma Gebr. ter Horst.

Opmerkelijk vond ik dat er in de historische verhandelingen over Ommen zo weinig betreffende de
bedelaarskolonie is geschreven. Dr. M.A.Vente besteedde er in zijn boekje, "Geschiedenis van Ommen
1831-1940" slechts drie bladzijden met wat algemeenheden aan, terwijl ook de door mij zeer gewaardeerde
schrijver G.Steen er in diens "Bijdragen tot de geschiedenis van Ommen rond de 19¢ eeuw” er maar terloops
even wat aandacht aan geeft.

Daartegenover wijdde J.Drenth in zijn "Bijdrage tot de geschiedenis van Avereest” er vele bladzijden aan en
nog veel uitvoeriger deed dat de gepensioneerde veldwachter van Balkbrug in de vele artikelen over de
Kkolonie in de Ommerschans, die aan het begin der jaren zestig geplaatst werden in de Dedemsvaarter
Courant.

Zou dit soms komen dat voor de beide laatst genoemde auteurs dit gesticht betrekkelijk dichtbij lag en voor
degenen die over Ommen publiceerden het te ver van hun bed verwijderd was?

Hetgeen eerder vermeld werd over bedelaars in de omgeving kan nog aangevuld worden met de mededeling
dat Ommen soms last had van de uit de Ommerschans gedeserteerde kolonisten, die, wanneer zij op
heterdaad betrapt werden, netjes weer opgepakt en naar de kolonie onder geleide teruggingen.

Een korte toelichting over de dokters in het gesticht. Hiermede worden bedoeld die mensen die de
bevoegdheid hadden om als "plattelandsgeneesheer” op te treden. De studie om echt arts te worden konden
namelijk maar weinig mensen betalen en het woord "studievoorschotten” was nog onbekend. Het studeren
aan een universiteit was voor slechts weinigen mogelijk en daarom waren er in de grote steden cursussen die
geleid werden door bekwame doktoren. Wie zo’n cursus met goed gevolg afsloot, kreeg dan het recht om de
genees-, heel- en verloskunde uit te oefenen ten plattelande. Zij ontvingen dan de titel "Plattelandsheel-
meester”, doch zij werden wel als dokter aangesproken.

Over de verdediging der lijfstraffen die haar toepassing vlonden in de strafkolonie Ommerschans las ik nog
het volgende verweer, door de leiding opgesteld:

"Wat nu het bedelaarsgesticht aangaat, wij mogen ons verwonderen dat de waarnemer die de
kolonisten hier vagebonden, hoeren en ontspoorden, correctioneel gestraften noemt, de ligchamelijke
straffen ten hunnent afkeurt. Wij intusschen, ofschoon deze lieden niet alleen met die benamingen
willende bestempelen, achten het niettemin onvermijdelijk, derzelven door kastijding van de
weerspannigsten en boosten onder hen, aan hunnen plicht te houden en aan de ondergeschiktheid te
gewennen(!). De wijze waarop dit geschiedt echter, achten wij gansch niet onverschillig, maar maakt
zoodanig eene kastijding naar ons inziens juist betamelijk en gepast. Ook mag derhalve niet anders
dan op uitspraak van eenen Raad van Tucht, uit verschillende hoogere en lagere ambtenaren
zamengesteld, zoodanig worden gestraft en niet, dan ter oorzake van heimelijke ontvlugting en om
andere grove overtredingen ter verstoring van de rust en goede orde. Het getal slagen is mede bepaald
en zeer matig en daar tot onderzoek, uitspraak en uitvoering, de concurentie van tenminste zes



ambtenaren noodig is, wordt het denkbeeld van misbruik hierdoor uitgesloten terwijl hiervan mede
aantekening wordt gehouden en wij maandelijkse opgave ontvangen. Zulk een wijze van kastijding
oordelen wij noodwendig in gestichten van zulk een omvang en bij die klasse van menschen, ja
welligt nog onvermijdelijker dan de lichamelijke straffen aan boord der oorlogsschepen. Wij achten
het ook beter dezelve op die wijze voor te schrijven, dan een bijna niet na te leven verbod van
dergelijke bestraffing, waarbij men dan gelijk met dit vaak opmerkt, uit noodzakelijkheid in het
geheim en door elke ambtenaar, die zulks ter bewaring van zijn gezag of ter volbrenging zijner
verplichtingen noodig acht, stompen, schoppen, kneepen en andere mishandelingen plaats grijpen,
waartegen moeijelijk te waken zou zijn".

Zo werd in deze lange zin nog eens duidelijk uit de doeken gedaan dat die lijfstraffen toch o zo goed
bedoeld waren!

Een noemenswaardigheid is ook dat de omgeving soms mee profiteerde van de kunde der gestichts-
geneesheren. De in de kolonie vervaardigde medicijnen zijn ook aan zieken buiten het gesticht verstrekt.
Eveneens was er op het gebied van de veeartsenijkunde een vrij goede samenwerking tussen de dierenartsen
van de kolonie en die uit de omtrek. De burgemeester van Avereest was in zijn schrijven van 15 april 1840
zeer erkentelijk voor de hulp van de in de kolonie wonende veearts Wilhelm en diens zoon Johan Wilhelm,
voor de diensten aan de boeren bewezen. Hij beschouwt hen in zijn rapport aan de gouveneur van Overijssel
als zeer deskundig en hoopt dat dit gecontinueerd mag worden.

Er zijn nog meerdere van die bijzonderheden te melden, doch ik moet er nu maar een punt achter zetten.
Alleen nog de volgende vier; twee over de schans en twee over de kolonie.

Eerder schreef ik dat we van de na 1674 aangelegde Leydijk bijna niets kunnen terugvinden. Maar onlangs
zag ik op een oude streekkaart dat er heel dichtbij een weg werd aangegeven in het Arriérveld, die de naam
Leydijk had. Een verrassing, niet verwacht!

De tweede verrassing was voor mij, toen tijdens het krant-klaar maken van dit hoofdstuk, de heer Veldhuis
uit het Ommerveld bij mij thuis kwam met een pakje, waarmee hij nogal geheimzinnig omging. Bij opening
bleek het een door hem op het land, of liever in het land gevonden kanonskogel te zijn met een diameter van
ongeveer 10 cm en loodzwaar. Was dit een kogel verloren door de Spanjaarden, door Maurits z'n leger of
door Munsterse troepen? Wie zal het zeggen. Het is ook mogelijk dat het projectiel afgeschoten is om de
tegenstander alvast de stuipen op het lijf te jagen. Hoe het ook zij, Veldhuis blijft dit oorlogstuig vooreerst
zorgvuldig bewaren en als een historische herinnering koesteren.

De twee noemenswaardigheden in de kolonietijd zijn; eerstens dat een vrij lang gebouw, dat er tijdens mijn
jeugdjaren vlakbij de gracht nog stond, door een beschieting van een Engelse jager in het laatste oorlogsjaar
op een Duitse Wehrmachtauto, die onder de hoge boom zich schuil hield, getroffen werd waardoor ook dit
gebouw de lucht in ging.

Tweedens, dat mij pas geleden een boekje werd gestuurd met een wetenschappelijke studie over de
Ommerschans-kolonie en die te Veenhuizen. Daarin was tevens opgenomen een herdruk van "De kolonién
naar waarheid geschetst”, door T.L.Hoff, "gewezen kolonist", waarvan toen de prijs 50 cent bedroeg en die
hij verkocht om aan wat geld te komen. De genoemde studie en het boekje van Hoff, die een deel van zijn

leven in beide strafinrichtingen doorbracht, bevestigen geheel hetgeen ik U in voorgaande hoofdstukken
beschreef.

De Ommer schrijvers delen weinig mede
over hetgeen hier, ver weg van hun bed,
gebeurde en er niet goed op gelet.

Of hebben zij 't vermelden soms vergeten?

Wel ging Balkbrug er steeds belang in stellen.
" Veldwachter Piel heeft heel wat ons verklaard.
Daarnaast ook Drenth, auteur te Dedemsvaart.
Mee daardoor kon ik veel aan U vertellen.



34 Wat er bleef van een bewogen verleden

Nu ik zo langzamerhand aan het einde kom van mijn reportage over de Ommerschans met haar wel zeer
bewogen verleden, rijst wellicht de vraag wat er van voorheen is gebleven. Wat bleef er over van al die
jaren zwoegen en bezigheid onder de zon in dit gebied, die op de omgeving zo’n indrukwekkend stempel
hebben gezet. Eerst wil ik trachten aan te wijzen wat ons nog herinnert aan de Ommerschans als bastion en
daarvan kan ik noteren:

1

De al meermalen genoemde delen van de buitengracht en het grote stuk van de brede binnengracht.
Van beide grachten zijn ook gedeelten te vinden, verscholen in het bosplantsoen aan de westzijde van
de verkeersweg.

Restanten van de schanswallen aan weerszijden van de verkeersweg.

De eveneens al eerder aangeduide oude weg langs de oostkant van de vroegere schans, waar van de
verharding in 1854 alleen nog wat grind tussen het zand te zien is.

Gedeelten der contouren, waaruit nog iets van de grootte van het bolwerk van voorheen valt af te
leiden.

Van de restanten van de daar 70 jaren lang functionerende Kolonie van Weldadigheid kunnen de volgende
nog aanwezige worden genoemd, al zal ik misschien nog wel niet geheel volledig zijn.
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Gedeelten van de door de bedelaars gegraven gracht rondom het in 1820, kazerneachtig aandoende
"grootste gebouw van Nederland", waaruit we de oppervlakte van het terrein van de gestichtsbouw
werken nog vrij goed kunnen bepalen.

Enkele gedeelten van de weg die in die tijd langs de oostzijde der nieuwe gracht aangelegd werd,
waardoor het verkeer nu ook vlakbij het gesticht heen kon. Deze weg is daar ook na de opheffing van
de kolonie nog blijven liggen met haar vier scherpe hoeken tot in de jaren dertig dezer eeuw, tot zij
vervangen is door een geheel nieuwe en bredere asfaltweg en de oude door struikengroei verkwijnde.
De vroegere hervormde pastorie, gebouwd in 1832 en thans nog altijd bewoond.

Ook bleef over en bewoond het in 1865 daar gebouwde doktershuis tegenover de begraafplaats.

Het smidshuis, verrezen in 1880, en eveneens nog steeds als woning gebruikt.

Verschillende schuren eertijds behorende bij Hoeve nr.5, de boerderij vlak bij het gesticht.

De grote begraafplaats; vooraan bestemd voor overleden ambtenaren en hun gezinsleden, en het grote
stuk daarachter met de duizenden gestorven bedelaars.

De kelder van het gesticht, bedekt met een dikke laag zand en begroeid met struikgewas. Beweerd is
dat dit nog een bunker is van de bezetting der schans van voorheen, doch gezien de bouw lijkt het mij
bijna zeker dat het de kelder der kolonie was. De nog aanwezige "schietgaten" zijn naar mijn mening

openingen voor luchtverversing. Hoe het dan ook moge zijn, dit bouwwerk bevindt zich ongeveer 80
meter ten westen van de verkeersweg.

Verschillende nu oude bomen in de vorige eeuw daar geplant.

Al deze 9 genoemde overblijfselen treffen we aan op het vroegere 30 ha grote complex van de voormalige
Ommerschans. Tk weet wel haast zeker dat de Ommerschans de enige schans is geweest die een koloniege-
sticht op haar grondgebied heeft gekregen, wat de historie van deze streek zoveel boeiender maakte.

Buiten het domein van dit vroegere en deels ge8galiseerde terrein kunnen als restanten nog worden
aangemerkt:

1

De Koloniekerk, ook wel Schanskerk of Boskerk genaamd, die thans echter niet meer in gebruik is.
Haar plaats wordt evenals veel andere opjecten in die omgeving, bewaakt door bordjes met "Verboden
toegang"”. Waarom is mij niet bekend.

Het bij Balkbrug eertijds geplaatste Regentenhuis, r.:i nog in gebruik ten dienste van een aantal oudere
patiénten van het Rijksasiel voor Psychopaten.
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Een tweetal Limietshuisjes, veldwachtershuisjes van voorheen, zoals eerder al opgemerkt, één te
Balkbrug aan de Boslaan en de andere in het Ommerveld ten oosten van de weg Ommen-Balkbrug.
De rijen zware beukenbomen bij het kerkgebouw en de verschillende rijen grote eiken in het
landschap, daar in de vorige eeuw geplant, welke de omgeving een ietwat statig aanzien geven.
Nog enkele wijken, resterend van de vele door bedelaarshanden met de schop gegraven, welke thans
deels door verlanding zeer versmald en deels in de loop der jaren tot gewone sloten zijn gedegra-
deerd.

De oude Zwolseweg, het dagelijks werkpad der kolonialen waarover zij heen en terug, naar en van
het werk op de hoeven sjokten. Het westelijk deel ervan is thans verhard en het grotere stuk ervan
bleek mij nog net zo als in de jaren twintig, toen ik daarover naar de Balkbrugse school liep.

Als restanten van toen noem ik ook de zandweg vanaf de voormalige kolonie in oostelijke richting
naar de drie hoeven die aan de meest oostelijke wijk stonden, benevens enkele andere smalle
weggetjes, waar ook al weer "Verboden toegang” bij staat.

Het Dronkemanslaantje, waardoor de bewoners stiekum naar Sluis V en Balkbrug togen om sterke
drank aldaar te drinken, is eveneens nog daar.

Aanwezig is nog steeds de weg vanaf het gesticht naar Balkbrug en hetzelfde geldt van de wijk
ernaast.

Een groot gedeelte van de brede wijk dat eens het kanaal naar Ommen zou worden, maar het nooit
werd.

Het complex van de grote koloniemoestuin, heden in gebruik voor verbouw van landbouwgewassen.
Een deel ervan ingericht als crossterrein; door mij als "schandalig" aangemerkt.

De dikke gemetselde muur aan de noordzijde derzelve, eens beplant aan haar zuidkant met vele
leiboom-appelsoorten, welks vruchten een lust voor het oog waren.

Beste cultuurgrond, die bijna nooit verdroogde.

Stukken bos aan weerszijden van de weg Ommen-Balkbrug; dichter bij Balkbrug bossen bekend als
het Donkere bos en het Canada bos.

Verschillende van de in de vorige eeuw daar gestichte koloniehoeven. Deels verbouwd of opnieuw
ingericht, doch ook enkele nog bijna in haar originele staat, meer of minder goed onderhouden.
Een aantal kampen bouwland en de stukken grasland tussen de bosgedeelten, als domeingrond
verpacht. Enkele van de bouwkampen zijn tijdens de laatste jaren naar mij bleek met bosplantsoen
beplant.

Ook noem ik in dit verband nogmaals Hoeve nr.4, de vroegere zuivelboerderij, sinds 1931 in huur bij
de familie Hiemstra.

Een welvarende buurtschap ontstaan rondom de vroegere schans en de latere koloniegebouwen.

Bewoond door mensen, die veelal er niet bij stilstaan op welk een rijk aan historie plekje grond zij
wonen en werken.

Al met al kom ik zo tot een flink aantal restanten van het militaire en koloniale verleden van deze
Ommerschans.

Wat bleef er over, zult gij wellicht vragen?
Van 't fort van vroeger is er weinig meer.
Een deel der grachten, wallen van weleer

en d’oude weg ; meer rest niet van die dagen.

Van het gesticht bleven veel meer getuigen.
Huizen, kelder en een kerkgebouw.

Ruige begraafplaats, plek van diepe rouw.
Groep bomen, die zich over ’t water buigen.

Omgeving toont nog vele van de hoeven.

Daar werkien eens de beed’laars op haar grond.
Van vroegen morgen tot den avondstond.

Thars mooie buurtschap, best om er te toeven.



35 Ommerschans bevordert tot
buurtschap der gemeente Ommen.

Al meermalen mocht ik in mijn reportage over bijna 400 jaren Ommerschans Uw aandacht er op vestigen dat
het vroegere fort en ook de latere gebouwen van de Kolonie van Weldadigheid zich bevonden op het
grondgebied van Stad-Ommen. Voorts ook dat de bijbehorende gronden niet alleen bij Stad-Ommen
behoorden doch ook bij de gemeenten Ambt-Ommen en Avereest.

Doordat het gehele terrein sinds 1859 rijkseigendom was geworden, werd er door de 3 gemeenten aan
wegenonderhoud niets gedaan. Ook niet na de opheffing der Kolonie in 1890, daar al die wegen beschouwd
bleven als "eigen" wegen, die door de aanwonende eigenaren zelf onderhouden dienden te worden. En als de
boeren het zelf moeten doen, komt er in de regel weinig van terecht en zo ook hier bijna niets.

De verschillende zandwegen verkeerden dan ook, vooral in herfst en winter, dikwijls in miserabele toestand.
Over die verbindingswegen later in dit hoofdstuk meer.

Eerst even nu wat anders. De scheiding tussen Stad-Ommen en die van de 13 marken, die bijna geheel
rondom haar lagen en samen het schoutambt Ommen vormden, heeft vele ecuwen bestaan. Een gedwongen
samenvoeging in 1811, op last van de Franse koning Lodewijk Napoleon, die ons land toen bestuurde,
moest reeds in 1818 ongedaan gemaakt worden, omdat zij het niet langer met elkaar konden vinden; niet
langer samen op weg wilden gaan. Dit gescheiden zijn zou nog duren tot 1923, toen het parlement een
regeringsvoorstel aanvaardde waardoor Ambt en Stad samengevoegd werden tot de ene grote gemeente
Ommen. Door het samengaan vond het nieuwe gemeentebestuur het nodig om het gehele grondgebied in
buurtschappen in te delen.

Elk der buurtschappen kreeg als aanduiding een letter toegewezen en elke woning een nummer. Voor deze
indeling hadden de bestuurders toen op ¢n na alle letters van het alfabet nodig.

Het Varsenerveld, door de bewoners ervan zelf al meer dan 25 jaren Vinkenbuurt genoemd, vanwege de vele
vogels en vooral vinken, voorkomend in een groot bos in haar noordelijk deel, kreeg in 1923 deze naam
toen officidel toegewezen.

Het "Ommerwoeste" werd vanaf dat jaar Ommerveld. De "Haere" werd vergroot met een zuidelijk van de
Vinkenbuurt gelegen deel van het Varsenerveld en met de nieuwe naam Witharen, die al geruime tijd in
zwang was, aangeduid. Het vroegere "Ommerveld”, ten noorden van de oude Hessenweg en zuidelijk van
Witharen, werd voortaan Emsland.

Wat de omgeving van de Ommerschans betreft zag het er van 1923 af dus zo uit:

Vinkenbuurt met de letter P, Ommerveld met de S, Witharen met de T, Emsland met de U, en de
Ommerschans-buurtschap kreeg toegewezen de letter R.

De adres-aangeving door letters en nummers was vooral bedoeld om tot een goede registratie van de
verschillende gezinnen op de gemeente-secretarie van Ommen te komen. Voor de postboden van Ommen en
Balkbrug maakte het niet zo veel uit. Zij wisten ook zonder letters en nummers de mensen wel te vinden om
hun posttassen leeg te krijgen. Straatnamen waren er toen niet. Doch geen nood, het naamgeven aan de
wegen deden de bewoners zelf wel met aanduidingen als Strontwieke, Redder zien wieke, de wieke van
Bijker, de Zwolseweg, de Zuuderweg en zo meer.

Ik merkte reeds op dat alle wegen in het gebied der Ommerschans als "eigen" wegen beschouwd werden en
dat daarom, noch door de gemeente Ommen, noch die van Avereest, er totaal niets aan onderhoud werd
gedaan, met uitzondering van de Koloniedijk, die gemeenteweg was geworden. Deze weg naar de
Vinkenbuurt werd in 1928 met slecht gevormde klinkers verhard. Later hebben de aanwonende boeren van
de thans zo genoemde 3e Schansweg met elkaar hun weg verhard met nog veel krommer klinkers dan die

van de Koloniedijk. Het moest immers zo goedkoop mogelijk gebeuren! En voor niet-aanwonenden was het
verboden om met wagens of auto’s er gebruik van te maken.



Terwijl ik dit schrijf, heb ik een foto-reportage voor mij liggen van het weekblad "De Spiegel” van januari
1955 en de foto’s daarin geven een toestand weer, die ik mij nog heel goed herinner, doch die thans bijna
onvoorstelbaar is. De Spiegel meldde dan ook met grote koeieletters: "Omgehoorde toestanden in eigen
land". De auto van veearts ten Hoopen, weggezakt in de modder, bleek alleen met 2 sterke paarden ervoor,
weer los te krijgen. Zuigelingen op weg naar het consultatiebureau te Balkbrug in kinderwagens, vervoerd
op een platte boerenwagen en meer van die moeilijke dingen.

Of het mede door deze Spiegel-reportage kwam weet ik niet, maar wel dat er spoedig erna ongeveer 12 km
verharding van wegen klaar kwam en dat op woensdag 30 mei 1956 de feestelijke opening ervan plaats had.

Geleidelijk aan zijn later bijna alle wegen door de gemeente overgenomen en verhard. Een deel ervan door
de ruilverkaveling van Nieuwleusen en de Vinkenbuurt. Behalve een lang stuk van de (oude) Zwolseweg, de
weg vanaf de gracht naar het oosten en het gedeelte van de weg naar de landbouwer D.Rouwhorst.

In 1961 ging de gemeente Ommen, nadat Avereest haar al was voorgegaan, over tot het aanbrengen van
straatnaamborden, waardoor de letteraanduiding na 50 Jaar trouwe dienst verricht te hebben, werd afgeschaft.
Bijna alle wegen kregen namen, die nauw verwant waren met de voormalige schans en de later daarop
gebouwde Kolonie van Weldadigheid; de Koloniedijk, le, 2e en 3e Schansweg, en verder Kolonieweg, de
Kolonie, Kruizingastraat en het Bastion.

De in 1987 opgerichte buurtvereniging, omvattende het oostelijk deel van het vroegere koloniegebied met
een deel van het 4e Blok erbij, koos eveneens een naam, die herinneringen oproept aan het verleden,
namelijk: "De Kolonieblokken". En de nieuwbouw te Balkbrug, die thans aan de gang is, kreeg bekendheid
als het bouwplan "De Schans".

Zo kan worden vastgesteld dat de buurtschap Ommerschans naast haar beste grond thans ook beschikt over
goede verbindingswegen, aangeduid met historische namen.Eén ding moet mij echter nog wel even van het
hart. Dat betreft de enkele jaren geleden ingevoerde postcode. Op zichzelf misschien wel goed, al betwijfel
ik dat ook nog wel eens, als ik meerdere malen poststukken van anderen, met postcode duidelijk voorzien,
in mijn brievenbus aantref. Mijn grote bezwaar er tegen is echter dat door deze postcode vele buurtschapna-
men van de gemeente Ommen, zoals Emsland en Ommerveld zo maar weggevaagd werden. En dit is ook
met de buurtschap Ommerschans gebeurd, die nu met Vinkenbuurt aangeduid is. Wie heeft zulke snode
plannen toch bedacht en wie laat zich voor uitvoering ervan toch lenen? Waarom moest zo de naam van de
Ommerschans met haar "rijk" verleden ineens verdwijnen?

Ik verwacht van de inwoners van de "Schaanse” dan ook alsnog een groot protest hiertegen en raad hen
alvast aan voortaan op hun brieven en kaarten de naam Vinkenbuurt weg te laten en deze te vervangen door
Ommerschans; met twee dikke strepen eronder!

De Ommerschans als buurtschap opgenomen
in het gemeent’lijk Ommer grondgebied.
Waar het zich heel graag bij indelen liet.
De dag van haar erkenning was gekomen.

Thans wil men haar dit voorrecht weer ontrukken
door haar te voegen bij de Vinkenbuurt.

Daarom zij 't volk daar, door mij aangevuurd;
"Ga niet voor grillen van postcode bukken!"

»



36 Herstel van het vroegere vestingwerk?

Het opschrift van dit laatste hoofdstuk in de serie over de Ommerschans is vragend gesteld. De laatste jaren
komen we nog wel eens berichten in de kranten tegen, welke zich tooien met koppen als:

"Plannen herstel oude vesting”. "De Ommerschans mag niet aan de vergetelheid worden prijsgegeven".
"Werkgroep wil Ommerschans in ere herstellen”. "Ommerschans oord van vele geheimen". "Plan voor
reconstructie van vesting Ommerschans”. "Sloop dreigt voor Boskerk". "Ommerschans weer in oorspronke-
lijke vorm".

Deze opschriften liegen er niet om! Als we de toelichtingen erop lezen zijn er heel wat plannen in de maak,
waarvan enkele citaten:

"Er zijn voornemens om de Ommerschans weer in zijn oorspronkelijke vorm terug te brengen. Deze
schans, die enkele eeuwen terug het oorlogsgevaar moest beteugelen, ligt op de grens met Avereest, richting
Balkbrug. Eerder dit jaar werd de "Stichting Ommerschans" opgericht, die met voorbereidend werk bezig is
de plannen gerealiseerd te krijgen. In het stichtingsbestuur zitten o.a. de burgemeesters van Ommen en
Avereest. Verwacht wordt dat een gereconstrueerde Ommerschans van veel toeristische betekenis zal zijn,
waarbij een vergelijk met de schans te Boertange gemaakt wordt. Om een programma van eisen op te stellen
en een bestek met begroting, heeft het stichtingsbestuur een bedrag van f 45.000 nodig".

"De heer Chr.Boerema, ex-directeur van Veldzicht, lid van de werkgroep vindt het fijn dat nu
eindelijk een enthousiaste groep plannen heeft tot restauratie en het verleden nauwkeurig in kaart probeert te
brengen".

"De Ommerschans met haar bewogen verleden mag niet aan de vergetelheid worden prijsgegeven. Dat
vindt ook drs. H.C.Knoppers, burgemeester van Ommen, als lid van de werkgroep die zich beijvert voor de
restauratie van het tussen 1623 en 1628 gebouwde fort. Het terrein werd in het begin der 19e eeuw oord
voor een bedelaarskolonie”.

"Op het terrein in de buurtschap Ommerschans, ingeklemd tussen Ommen en Avereest, herinnert
alleen een deel van de grachten rond het ooit stervormige complex nog aan de historie. De rest van de
grachten aan de linkerzijde van de weg, komende van Ommen, is volgestort met afval van Veldzicht.
Gebouwen van fort en bedelaarsgesticht zijn met de grond gelijk gemaakt. Men heeft een leegstaand kerkje,
dat vroeger gebruikt werd voor de geestelijke verzorging van Veldzicht-bewoners, op het oog als Museum".

"Of de uit 1839 daterende Boskerk aan de Balkerweg in Ommen, doch op een steenworp afstand van
Balkbrug, onder de slopershamer dreigt te vallen, is vooralsnog onbekend. Naarstig wordt door alle

betrokkenen gezocht naar alternatieven om het pittoreske kerkje, dat van cultuurhistorische waarde is, te
behouden”.

“Justitie wil mede door de hoge onderhoudskosten van het al enkele jaren niet meer in gebruik zijnde

kerkje af. Onlangs werd hieromtrent een vergadering belegd met als doel bestemming voor de kerk te
vinden".

Dit waren zo enkele citaten uit berichtgeving in verschillende kranten der laatste Jjaren. Hoewel er nog wel
eens met onjuiste historische gegevens is gewerkt, geven ze toch een vrij goede weergave van de stand van

zaken. En wat zal ik dan nog van deze dingen ze_gen? Toch wil ik trachten hier wat nader op in te gaan en
mijn overwegingen in een aantal punten samen te vatten.

1 Reconstructie van de Ommerschans als vesting is m.i. onmogelijk.
a. Vanwege de zeer hoge kosten. In één der krantenartikelen werd verwezen naar de schans te Boertange als
voorbeeld. Als men echter weet dat de prijs voor het herstel in oude vorm daar al 55 miljoen heeft bedragen,

dan ligt het voor de hand dat zulk een hoog bedrag voor herstel van de Ommerschans nooit beschikbaar zal
komen.



b. Omdat na de gedeeltelijke egalisatie voor het bouwen van het bedelaarsgesticht in 1819 een grote
begraafplaats werd aangelegd op een gedeelte der vroegere wallen en grachten.

c. Omdat juist in het centrum van dit vroegere bastion een groot gesticht is gebouwd en later na het afbreken
ervan de verkeersweg erover heen kwam te lopen.

2 Zou er ondanks alles toch gereconstrueerd worden, wat moet er dan in de oude vorm worden hetsteld;
de voormalige schans of de Kolonie van Weldadigheid uit de vorige ecuw? Want beide maken aanspraak op
hetzelfde terrein.

3 Vergelijking met fort Boertange gaat hier in het geheel niet op. Uit verschillende bezoeken aldaar
bleek mij, dat het na de oorlogshandelingen van de 17e eeuw nooit voor andere doeleinden is gebruikt, zoals
met de Ommerschans wel gebeurde. Het centrale deel van het Boertanger verdedigingswerk is op den duur
gewoon bewoond geworden en tot een dorpje verder gegroeid.

4 Nog een andere overweging. Boertange heeft haar reconsiructie vooral voltooid gekregen door de
hoge subsidies van overheidsinstanties, omdat het gelegen is in het probleemgebied Oost-Groningen.
Bovendien had Boertange voor dat het een vroeger fort was, dat nimmer door vijandelijke legers kon worden
veroverd. Zulks in tegenstelling met de Ommerschans die tot afweer van vijanden nooit heeft gediend, omdat
haar bezetting in tijd van gevaar laf vluchtte.

Naast deze negatieve opmerkingen mag ik misschien toch ook enkele positieve suggesties doen:

1 Goed onderhoud plegen aan de nog bestaande gebouwen van de vroegere kolonie als daar zijn, de
pastorie, het doktershuis, het smidshuis en de hoeven.

2 Gedegen verzorging van het kerkgebouw de Boskerk, en de ruimte erin gedeeltelijk inrichten als
eenvoudig museum met veel informatie. Hoewel de openstelling voor bezoekers misschien moeilijk te

verwezenlijken is. Hoe moet namelijk het beheer zijn en wie moet passend tentoonstellingsmateriaal
verzamelen?

3 De restanten van de nog aanwezige grachten handhaven en verwaarloosde gedeelten ervan herstellen.

4 Een goede opknapbeurt van het bosgedeelte, zodanig dat er ook gewandeld kan worden op enkele aan
te leggen paden.

5 Eventueel verlegging van de verkeersweg naar de oostkant, waar deze zich vroeger ook bevond, met
een rijwielpad ernaast.

6 Verwijdering van de crossbaan uit de gestichtstuin van eertijds, alsmede van alle bordjes met
"Verboden toegang" en van het dwars over de Meesterslaan gespannen prikkeldraad.

7 Als de verkeersweg verlegd is, dan zou in het vroegere centrum van de schans en gesticht een ruimte
gecreferd kunnen worden met passende wilde beplanting en een eenvoudig gedenkteken met een tekst erop
als herinnering aan de dagen van weleer.

8 Eveneens een goed zichtbare gedenksteen op de bedelaarsbegraafplaats met vermelding erop van het
aantal dat daar begraven werd.

9 Het overige laten liggen zoals het is; het zoveel mogelijk aan de natuur teruggeven.

10 Het blijven beschouwen als een gedachtenis aan al wat daar in bijna 4 eeuwen lang is gebeurd, zonder
enige roem, doch veeleer als een soort schaamte over hetgeen -wat nu een vreemdsoortig brokje natuur-
schoon is- daar in noordelijk Ommen de revue passeerde.



Met deze beschouwingen over een eventuele reconstructie, ben ik aan het einde gekomen van mijn lang
verhaal over de Ommerschans. Een stuk streekhistorie, waarover ons vroeger nooit is verteld.

Mijn dank voor de zeer vele blijken van belangstelling, die ik bijna dagelijks ontving.

Dank ook aan de redaktie van "Nieuws uit Ommen", die gelegenheid gaf mijn bijdragen elke week te
plaatsen, vanaf 2 september 1987.

Meerdere foto’s van de kolonie in de Ommerschans, die ons een kijkje gunnen op hetgeen er nu niet meer is
en op het weinige dat thans nog wel aanwezig is, zijn opgenomen in de bundels "Avereest in oude
ansichten” en "Oude ansichten van Balkbrug”.

Tot besluit wens ik alle lezers het allerbeste toe en hopelijk tot de herfst, wanneer ik U ga vertellen over
Ommen zelf.

Plannen om Schans weer vroegre vorm te geven,
zijn naar mijn mening uitermate dom.
Want wat eens was, dat komt toch nooit weerom.
Laat rest maar als rufne verder leven.

Veel beter is, wat bleef, gaaf te bewaren,
als teken van wat toenmaals is geschied.
Misschien dat een museum ons eens biedt
een duid’lijk zicht op tijd der "martelaren”.

Van beed’laars die eens daar gevangen zaten,
in die Kolonie op de Ommerschans.

Wij eren al die mensen met een krans.

die wij dan bij 'n gedenksteen achterlaten.

Mijn schrijverij ga ik vooreerst nu staken.
Ik gaf verslag U, in een lang verhaal.

De Schanshistorie stond daarin centraal.
Waarvan ik U een overzicht mocht maken.






